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10bin işçi, Türk-İş yönetiminin tüm hesaplarını altüst etti 


Türk-Iş'in 10 binlik toplantısında, işçiler “Sömürüye son”, “Grev bizim hakkımız, söke söke alırız”, “Işçiler birleşsin, yasalar değişsin”, “Holdingler iktidarda, Türk-Iş nerede”, “Yüksek Hakem Kurulu'na son” belgilerini attılar, 


© Yazısı 4. Sayfada 


Türkiye Işçi Sınıfı 

15-16 parn geleneğini aşatacak 

Sayfa 1 12-13'de 


Sayfa 10'da 
. 


Grev cephesinde yeni çok şey var 
Yılmaz Karahasan 


Federal Alman içişleri Bakanı Zimmermann'ın hazırlattığı yeni Yabancılar Yaşası tasarısının önümüzdeki Sonbaharda, Parlamento'da görüşülmesi bek” leniyor. Bu tasarının kabul edilmesi halinde, Ortak Pazar dışındaki ülkelerden ve özellikle de Türkiye'den gelmiş olan yabancı işçiler için Federal Almanya'- da çalışabilmek ve yaşayabilmek katlanılmaz bir eziyet ve gerçek bir “marifet” halini alacak. 

Yasa kesinleşirse, Türkiyeli işçiler “ne kalınabilen bir Almanya” ve “ne dönülebilen bir Türkiye” arasında bugünkünden çok daha büyük bir yalnızlık, güvensizlik ve korkuiçine yuvarlanacaklar, 
Ama bu elbette bir kader değil. Yeter ki Türk ve Kürt emekçileri kendi'geleceklerini, Kohl hükümetinin ve onunla NATO içinde “silah arkadaşlığı” yapmaktan başka birşey düşünmeyen Evrenin ve Özal'ın eline terketmesinler 

Peki, terketmesinler de ne yapsınlar? 
Sayılan 1,5 milyonu bulan kitlenin kaderine, tek tek insanların sahip çıkması elbette mümkün değil, Bunu gerçekleştirecek olanlar Federal Almanya'daki Türk ve Kürt emekçilerin sözcülüğünü yapma durumunda olan göçmen örgütleridir. Ve Nisan ayında FIDEF'in, Mayıs ayında HDF'nin ve Haziran ayında da KOMKAR'ın yapmış oldukları kurultaylar bu konuda neler yapılabileceğini göstermistir. 

Federal Almanya'daki Türkiyeli örgütler arasında, politik tercihleri ve bu ter-Gihlerden kaynaklanan görüşleri bakımından farklılıklar olduğu bilinen bir gerçek. Bu da çok doğal, Ama buna rağmen, bu örgütler arasında göçmen işçi yığınının karşı karşıya olduğu sorunların Çözümü konusunda önemli farklılık olmadığı da görülüyor. FİDEF'in, HDF'nin 


Örgütlerimizden ne bekliyoruz 


Ahmet KARDAM 


ve KOMKAR'ın son kurultaylarına sunulan çalışma raporları ve alınan kararlar bunun en taze ve canlı kanıtıdır. 

Masa başına oturmadan, bir anlamdakendiliğinden sağlanan bu görüş birliği gerçekten de kaçırılmaması gereken büyük bir fırsattır. Hemen hemen bütün Türk ve Kürt örgütlerinin en azındarı aşağıdaki şu 5 noktada ortak hareket etmelerinin mümkün olduğu görülü - yor: 

Birincisi: Federal Almanya'daki yabancı işçiler, bu ülkenin işçi sınıfının aynimaz bir parçası haline gelmişlerdir Bunlar “misafir işçi” değil, “göçmen İşçi"dirler ve Federal Almanya da bir “göçmen ülkesi”dir. 

Ikincisi: Yabancı işçilerin “göçmen” oldukları yasalarca da tanınmalı ve yabancıların ülkede istedikleri kadar kalma hakları yasal güvence altına alınmalıdır. 

Üçüncüsü: Göçmen işçilere seçme ve seçilme hakkı da dahil olmak üzere, politik, sosyal ve ekonomik yaşamda eşit haklar tanınmadıkça yabancı düşmanlığının kökü kurutulamaz ve “uyum” sağlanamaz. 

Dördüncüsü: işsizlik, yabancı işçileri ülkelerine dönmeye zorlayarak değil, silahlanma harcamaları kısılarak ve haftalık çalışma saatleri kısaltılarak azaltılabilir. 


` 


Türk-lş'in Istanbul Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlediği toplantıya 10 bin işçi kanldı 


Beşincisi: Yabancı işçilerin sahip oldukları hakları daha da kısıtlamak ve onların üzerindeki baskıları daha artırmak girişimleri, Federal Alman işçi sırının ve emekçilerinin ve bütün ilerici güçlerin demokratik haklarını budamaya yönelik genel saldırının bir parçasıdır. O nedenle, yabancı işçilerin kaderleri yaşadıkları ülkenin barış ve demokrasi güçlerinin kaderine sıkı sıkıya bağtdir. 

Ve işin asıl önemli yanı, Federal Almanya'da, yabancı düşmanlığına karşı savaşan ilerici ve demokratik parti ve örgütler de bu görüşleri paylaşmakta” dır. Zimmermann'ın hazırlattığı yeni yabancılar yasasına karşı ve ona altematif clarak Yeşiller'in de hazırlayıp parlamentoya sundukları “yabancılar yasa önerisi” bütün bu ortak görüşleri yansittığı için şimdiden yerli ve yabanci bütün ilericilerin desteğini yanında bulmuştur. 

Işte, Türkiyeli işçilerin kendi kaderlerini kendi ellerine nasıl alabilecekleri bu tablodan görülüyor. Türkiyeli örgütlerin aralarındaki doğal olan bütün görüş farklılıklarına rağmen, bu ortak noktalar etrafında bir araya gelmelerinin önünde kanımızca hiçbir ciddi engel yoktur. 
Bu örgütlerin kendi aralarında böyle bir birlik sağlayarak kamuoyunun önüne öyle çıkmaları ve aynı görüşleri savunan Alman partilerinin ve örgütlerinin yanın» da olduklarını hep bir ağızdan ilan etmeleri ve bunu bir kampanya haline getirmeleri pek çok şeyi değiştirebilir. 

Sayıları 1,5 milyonu bulan Türk ve Kürt emekçisinin kendilerini temsil etme durumunda olan göçmen örgütlerinden beklediği de budur. Bunun başarılması ise, bu örgütleri, bütün Türkiyelerin “tartışmasız sözcüleri” haline getirecektir. 


savaşımda sınav günleri 


Gazetemiz baskıya girene kadar ulaşan verilere göre halen 60 bin metal emekçisi grevde bulunuyor. 
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KOMKAR ve HDP'nin genel kurulları toplandı 


Her iki örgüt de Federal Almanya'daki yabancı işçilere eşit haklar tanınmasını istedi ve sonbaharda karara bağlanacak olan yeni yabancılar yasasının engellenmesi gerektiğini vurguladı. 


g Yazısı 16. Sayfada 


ŞU BIZIM TÜRKİYE 


Vur patlasın, çal oynasın! 


ANAP'ın birinci kuruluş yıldönümünde bir balo düzenlendi. Özal ailesinin bile güçlükle yer bulduğu, anababa günü halinde geçen balonun iki önemli özelliği vardı. Birincisi balonun biletleri kuruluşlara tanesi 1 milyon liradan, bazı özel kişilere ise 500 bin liradan satılmıştı, Ikinci özellik ise devlete borçları milyarları aşmış ve bu yüzden haklarında çeşitli takibatlar bulunan kimi sermaya kuruluşlarının ve kişilerin baloda, hem de bakanların masalarında yer almalarıydı. Balodan sağlanan 60 milyonluk gelir günlerce dedikodu konusu oldu. Baloyu ANAP'ın hangi örgütünün düzenlediği ise, en açıkgöz gazetecilerin israrlı araştırmalarına rağmen bir türlü ortaya çıkarılamadı. Istanbul I Başkanı, il örgütünün baloyla hiçbir ilişkisi olmadığını açıklarken ve “Baloyu Genel Merkez tertip etti kanımca” derken, Genel Merkez hiç haberi olmadığını bildiriyor. 


Hitit güneşi idama mahkum 


Milletvekili 


Istanbul'un Papazderesi çevresinin kadınları bunlar. 
Elde sopa, çoluk çocuk mahallelerine boşaltılan lağım pisliklerine karşı savaşıyorlar. İstanbul'un Papazderesi çevresinden dört mahalle halkı, kanalizasyonu olmayan semtlerden vidayjör denen lağım arabalarının topladıkları pisliklerin mahallelerine dökülmesine karşı seferber olmuşlar. Kadın, çoluk çocuk, gece gündüz demeden nöbet tutuyor; pislik boşaltmaya gelen belediye vidanjörleri uzaktan göründü mü elde sopa lağım arabalarının önünü kesiyorlar. “Bu pisliği buraya dökenin kafasını gözünü kıranm” diye bağırıyor bir kadın. Bir başkası “Devletin pokunu mu bekleyeceğiz? 
Arabacılar parayı cebine koydu poku buraya bıraktı” diye bağırarak elindeki kocaman küreği sallıyor... Ay 


Ankara Anakent Belediye Meclisi Komisyonu geçen hafta yaptığı toplantıda Ankara'daki Abdi İpekçi Parkı ile Lozan Meydanı'nın adlarının değiştirilmesine ve Ankara'nın sembolü olan eski Hitit uygarlığını temsil eden Hitit güneşi motifli Hitit anıtının Sihhiye Meydanı'ndan kal 


ayik tepkilerine kar. |, 


değil falcı 


Millet Meclisi'nin 22 Mayıs tarihlioturumunda konu yine hapishanelerin durumuydu. ANAP milletvekili Orhan Ergüder söz aldı. Önce hapishanelerin durumunun hiç de öyle Batı'lıların ve kimi kötü niyetlilerin abartlığı gibi kötü ol 


“Devletin pokunu mu bekleyeceğiz?” 


tac, Maslakçeşme, Saray ve Inönü mahallelerinde her gün görülen bir sahne bu. Yıllarca önce Belediye Papazderesi'ni pislik boşaltma yeri olarak göstermiş. Ama sonradan burada onbinlerce nüfuslu mahalleler oluşmuş. Yine de pislikler buraya boşaltılmaya devam ediyor. Vidanjör şoförleri “korkuyoruz, kadınlar çocuklar sopalarla önümüzü kesiyor” derlerken, mahalleli: “Mikroptan hastalıktan geçilmiyor. Ölenler bile oldu. Bok içinde yaşanır mı” diyorlar. Mahalleye giremeyen vidanjörler ise pisliklerin bir kilometre öte- deki bir kanala boşaltıyorlar. Bu “poklar” nazlı nazlı süzülüp Istanbul'un en ünlü plajlarının bulunduğu Ataköy- Yeşilyurt sahilinden denize doğru akmaya devam ediyor. 


ŞU “BİZİM” AVRUPA 


Türkiye Postası, 15 Haziran 1984 


Bu şiirin neresi yanlış? 


Geğtiğimiz günlerde tüm ilkokullara Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Vekili Atıf Özmen imzasıyla bir genelge gönderildi, Genelgede İlkokul $. sınıf Türkçe kitabında yer alan “Dünya Çocukların Olacak” adlı şiirin kitaplardan çıkarılması yani kısaca kitabın bu sayfalarının kopanılması ve çocuklara okutulmaması istenmekteydi. Muazzez Menemencioğlu'na ait bu “sakıncalı” şiiri aşağıya alıyoruz ve şu sırada pekçok ilkokul öğretmeninin ve ilkokul beşinci sınıf öğrencisinin kendi kendine sorduğu soruyu biz de okuyucularımıza soruyoruz: Bu şiir neden yasak? Bu şiirin neresi yanlış, neresi kötü? 


DÜNYA 
ÇOCUKLARIN OLACAK 


Ananın yüreğine ektiği sevgi Serpilip açacak. 
Gelincik tarlası gibi. 


Babanın yüreğine ektiği umut Kucaklayacak evreni, 
Dağılacak seni ürküten kara bulut. 


Öğretmenin yüreğine ektiği bilinç Amacını bulacak 
Dünya, siz çocukların olacak. 


Son aylarda peşpeşe gelen zamlar, tüm dar gelirlileri olduğu gibi ramazanda oruç tutanlan da etkiledi. Ramazan'ın tam, ortasına gelindiği şu günlerde, büyük kentler için ucuz sayılabilecek Migros fiyatları üzerinden yapılan küçük bir araştırma geçen yıl ramazanda 1700 liraya kurulabilen dört kişilik iftar sofrasının bu yıl ancak 2420 liraya kurulabildiğini gösteriyor. 
Buna göre geçen yıldan bu yana oruç tutmanın maliyeti yüzde 35 artmış durumda. Ramazanlarda talep artışı gösteren gıda maddeleri, sırasıyla: güllaç, kurukayısı, gülsuyu, zeytin, zeytinyağı, pastırma, 5ucuk, yumurta, reçel, pirinç, et, beyaz peynir, kaşar peynir, hazır çorba, tereyağ... 
Bunlar arasından bir yılda fiyatı 130 liradan 290 liraya çıkan pirinç yüzde 120 
artışla başı çekerken, 600 liradan 900-1000 liraya çıkan et de aşağı kalmıyor. Kısaca, dar gelirlilerin tümünü sürekli oruca zorlayan Özal ekonomik rejimi oruca da zam yapmış durumda, 


Bira savaşı 


Bir süreden beri devam eden şişeler savaşı sona erdi ve Meclis'teki din-i bütünlerin ve arkalarındaki holdinglerin gücüyle biracılar tuşa getirildi. Sağlığg ve ahlaka zararlı olduğu gerekçesiyle bira reklamlarının televizyondan kaldırılmasının karara bağlanmasından sonra, Meclis Adalet Komisyonunda bira “alkollü içki” sayılarak satışı ruhsala bağlandı ve ruhsatsız satanlara ağır para ve hapis cezaları getirildi. Uzun süredir gazeteleri, Türkiye kamuoyunu ve asıl bira tekelleriyle karşılarındaki diğer meşrubat tekeilerinin yetkililerini meşgul eden konu böylece, şimdilik biracıların yenilgisiyle sona erdi, Şimdi biracılar konunun Meclis'te görüşülmesine hazırlık olarak, biracılar lehine oy kullanacak parlamenterler için 30 milyar liralık bir “hediye paketi” hazırladıklan söylentilerini yaygınlaştırıyorlar. Hatta bu söylentiler yer yer “söylenti” olmaktan çıktı, isim ve yer belirtilerek, kimlerin ne kadar rüşvet aldığı anlatılarak konuşulma- ya başlandı. Ayrıca ANAP içindeki kanatların netleşmesinde de bira savaşının katkısı büyük olacak. ANAP'ın MHP'li kadroları ile eski AP'den aldiğı kadrolar biraya evet demekte kararlı, 


modern olmadığı müddetçe rahat edemeyiz. Sayın Bakanım, lütfettiler, ama bugün koğuş sistemi hala en ıstıraplı bir şekilde devam etmektedir. Hapishaneler belki de yarın bizim gireceğimiz yerlerdir. Hiçbir zaman kınamamak gerekir. Bu memleketin hapishanelerine bakanlar, reisicumhurlar da girmiştir. Binaenaleyh hapishanelerde hayat şartları- nın daha iyi olması istiyoruz.” 
Böylece, bu ileri görüşlü ANAP'lı milletvekilinin hapishanelerin koşullarının düzeltilmesini neden iste- 


diği ortaya çıktı. 


Çayımız yok içmeye ama... 


Türkiye'de son günlerin en büyük darlık ve kuyruk konusu çay. Geçtiğimiz yıllarda işlenemeğdiği için denize dökülen çayın bir yaprağı bile şimdi altın değerinde. Yıllardan beri çeşitli yokluklara, örneğin 40 
yu hatırı olan bir fincan kahvenin bile yokluğuna alışmış olan Türkiye halkına çaysızlık bir başka türlü güç geliyor. Sıcak oralet, ıhlamur, tarçın çayın yerini tutmuyor. Çay darlığının nedeni dört yıldan beri sürdürülen çay politikası. 12 Eylül'ün hemen sonrasında kurulan hükümetin Gümrük ve Tekel Bakanlığı, çayda üretim fazlasını azaltmak için Çay Kur'a alınacak çay yapraklarının niteliğini belirleyen bir genelge yayınlamış ve çay yaprağı alımını büyük ölçüde kısıtlamıştı. Bunu İzleyen yıllarda çay ekilen alanlarda ve çay tüketiminde sürekli düşme görüldüyse de aldıran olmadı. Ve nihayet yıllik çay tüketimi 80 bin olan Türkiye'de, bu yıl ancak 48 bin ton çay üretilebildi. 
Oysa, evlerde bardağı ortalama 25 liraya mal olan çay, yine de en ucuz içecek olduğundan çaya talep büyümüştü. Şimdi Türkiye 30 yıldan bu yana ilk kez çay yokluğu ve çay karaborsası ile karşıkarşıya. 
Bir paket çay alabilmek için tekel bayileri önündeki kuyruklar saatler boyu azuyor. Çay yokluğundan şikayet edenler ise “Canım çay bulamıyorsanız ne gam; kutusu 2500 liradan Neskafe için” cevabını alıyorlar. Hatırlayacaksınız “açız” diye saray kapılarına dayanan Paris halkına Marie Antoinette de “ekmek bulamıyorsanız pasta yiyin” demişti ama sonunda... 


Hul Türk gençleri Avrupa yi kasıp hav san “break dancada Bab! yaya bi 


kaynağımız bu mu olmalı 


Avrupa'da yayınlanan büyük tirajlı Türkiye gazeteleri Türkiyeliler arasında Avrupalı düşmanlığını körükleyecek, milli hisleri galeyana getirip emekçilerin bölünmesini yaratacak her türlü tahrik edici haber ve yayına bol bol yer verdikten sonra, ara Sıra, dengelemek ve okurun gururunu okşamak için kimi “başarı”larımızı da ballandırırlar. Şu günlerde bu gazetelerde moda olan “break -dance”da ne kadar başarılı olduğumuza, Batılılan nasıl yaya bıraktığımıza, Türk gençlerinin nasıl parladıkları ve takdir topladıklarına ilişkin haberler çoğaldı. Çözümlenmemiş bunca sorunumuz, bunca derdimiz dururken en iyi kıvırtanlar olduğumuzla ne kadar öğünsek az doğrusu. 


Danimarka'da 


Bir süreden beri Danimarka'da yabancılara, özellikle de Türkiyelilere yönelik saldırılar yoğunlaştı. Bir Türk'ün öldürülmesi, bir Türk kahvesine bombalı saldırıda bulunulmasının ardından, dört ayrı yerde Türkiyelilere ait evler basıldı. Bu saldırılan motosikletli, siyah deri elbiseli, faşist hareketlere özlem duyan gençler- den oluşan çeteler düzenliyor. Federal Almanya'da da benzeri çetelerin yabancıları terörize etmek için saldınlar düzenledikleri, duvarlara yazilan yabancı düşmanı yazılarınaltında butürçetelerin imzalarının bulunduğu ve bunların tümünün nazi hayranı oldukları görülüyor. 


Arupa'nın göbeğinde grev halayı 


Ve 


Almanya'da 35 saat grevleri ve lokavtı protesto eylemlerinde Türkiyeli işçilerin ön saflarda oldukları gözden kaçmıyor. Türkiyeli işçileri grevden eylemlerden uzak tutmak üzere yürütülmeye çalışılan ve işçileri bölmeyi amaçlayan propagandaları bir etkisi olmuyor. İşçi sınıfının sınıf birliği ve dayanışmasının en güzel, en duygulandırıcı belirülerinden biri de grev meydanlarından gelen davul sesleri ve çekilen halaylar. Türkiyeli işçiler Alman sınıf kardeşlerinin de katıldığı davullu dömbelekli, halaylı türkülü gösterilerle grev meydanlanna, eylem alanlarına yeni bir ses, yeni bir renk ve yeni bir rah 


getiriyorlar. 


İzinciler dikkat! 
Korsan otobüs firmaları çoğaldı 


Bu yıl Ramazan'ın yaz tatili dönemine rastlaması her yılkinden daha fazla gurbetçinin Haziran ayında Türkiye'ye izine gitmesine yol açtı, Yollarda, Kapıkule'- de, Yeşilköy Hava Meydanı'nda karşılaşılan çeşitli güçlüklere ek olarak, yurda otobüsle giden gurbetçilerin başında bir de korsan otobüs sorunu var. Her yıl tekrarlanan ama bir türlü çözümü bulunamayan bu sorun, bu yd büsbütün büyümüş durumda. Korsan otobüsler Istanbul Topkapı'ya kadar bilet kestikleri halde, hiçbir denetim olmadığından, Kapıkule yada Edime'de yolcuları bırakıveriyorlar. Çoluk çocuk, bavullar denkterle ortada perişan olan işçiler, “Yollarda defalarca otobüs bozuluyor, defalarca duruyor vakit kaybediyoruz. Bu da yetmiyormuş gibi Edirne'de ortada bırakıveriyorlar. Kime şikayet edeceğiz, kimden hak arayacagız” diye soruyorlar. Ama her yıl olduğu gibi bu yıl da bu soruların cevabı yok. 
Türkiye'de hükümetler gurbetçilere döviz yumurtlayan tavuk gözüyle baktıkça, Federal Alman hükümeti ise böyle bir konuyu yok saydıkça, bir cevap geleceği de yok. 


Bu da Almanlar'ın 


O sana uymazsa sen ona uy! 


“Uyum (entegrasyon) sözcüğünün dillerden düşmediği, ama uyumun ne olduğunun ortaya konup da uyumun bir türlü sağlanamadığı Federal Almanya'da, kimi iyi niyetli dost Almanlar çareyi bize uymakta buldular. “Bu politikalarla yabancıların Alman toplumuna uyumlarnin sağlanacağı yok, bari biz onlara uyalım da bu iş bitsin!” diyorlar herhalde. 
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TİP, PPKK ve TKP aydınlar dilekçesini desteklediklerini açıkladılar 


Sıkıyönetim kovuşturmasına | =m Yorum EE 


rağmen aydınlar boyun eğmiyor: Bildiriye yeni katılımlar var 


Türkan Şoray, Cihan Ünal, Kadir Inanir, Memduh Ün ve Şerafettin Gün, diger bazı sinemacılarla birlikte Türk sinemasının sorunlarını aktarmak üzere ziyaret ettikleri Başbakan Özal'ın yanından ayrıldıktan sonra dönüş yolunda yapılan kimlik kontrolünde, yola devamlanna izin verilmedi ve ifadeleri alınmak üzere Ankara Sikiyönetim Komutanlığı'- na götürüldüler, Böylece 1400'e yakın aydın ve sanatçının imzalamış olduğu ve tam metnini geçtiğimiz sayımızda yayınladığımız “Aydınlar dilekçesi” ile ilgili soruşturma başlamış oldu. 21 Mayıs'ta Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı emriyle başlayan bu geniş soruşturma Istanbul'- da da yaygınlaştırılarak sürüyor. Adları ilk açıklanan imzacılara, imzaları notere yetişmemiş olduğu içi ilk listede bulunmayan ve aralarında yönetmen Süha Arın, Avukat Nermin Aksın, TÜMDER eski Genel Başkanı Nizamettin Barış, Yazar Erhan Bener, Bayındırlık eski Bakanı Şerafettin Elçi ve yazar Refik Erduran'ın da bulunduğu 200 kadar aydının adları daha katıldı. Ve bunların da ifadelerinin alınmasına başlandı. Öte yandan, sıkıyönetim soruşturmasına ve Evren'in “aydınlar dilekçesine” karşı yaptığı sert konuşmaya rağmen dilekçeden sonradan haberdar olan çok sayıda demokrat, sıkıyönetim komutanlıklarına giderek ya da noter yoluyla, “Her ne kadar dilekçede imzam yoksa da bu görüşlere bütünüyle katılıyorum” biçiminde ifade veriyorlar. SODEP Genel Başkanı Erdal Inönü de yaptığı açıklamada partisinin “Aydınlar Dilekçesi”ndeki görüşlere katıldığını bildirdi. 


“Aydınlar Dilekçesi” olayı, Özal'ın son 


Bir faşist: Kenân Evren 
Biz çok aydın gördük, Bunlar memleketi Işçi, aydın, memur diye kamplara ayırıyor, bülücülük yapıyorlar. 


Bir aydın: Aziz Nesin 

Biz Türk aydınlarının halkımıza olan borcu çok fazla. Halka olan borcumuzu bir nebze olsun ödemek istedik. 


Bu gidişle postu deldirteceksiniz ! 


CUNTABAŞI Evren, yeniden fırladığı meydanlarda ağzı köpüre köpüre “Anayasayı deldirtmem” diye bağırıyor. Özal ve hempaları, “Katlana-Caksınız, sesinizi çıkarmayacaksınız, çünkü bu modelin alternatif! 
yoktur. Biz gidersek yerimize beteri gelir” diye feryat ediyorlar. Bu günlerde Türkiye'de yönetenlerde -daha doğrusu yönetmeye çalışanlarda- bir telaş, yönetilenlerde ise kıpırdanma gözleniyor. 


1984 Türkiye'sinde faşizm, sivilleşme, kurumlaşma, yapılarını oluşturma 
aşamasında. Oy sandığını demokrasi ile karıştıran veya üç beş müridini çevresinde tutmak için, kendine çözülecek bir faşizm ve ardından daldan olgun bir armut gibi düşecek bir devrim hayali gören kimilerinin iddia ettiklerinin aksine, çözülme sürecine girmiş olan faşizmle değil, pekişme, yapılanma aşamasında kimi güçlükleri olan bir faşizmle karşı karşıyayız. Türkiye faşizmi tam şu günlerde ekonomik temelini ve sivil siyasal örgütlenmesini Inşa etme dönemi yaşıyor. Ve bu dönemde parlamenter görünümünden ve kendine özgü yapısından kaynaklanan kimi engel ve güçlüklerle karşılaşıyor. 


12 Eylül 1980'den bu yana, yığınları etkisizleştirmek, sessiz ve bekleyiş- 
te bırakmak için başlıca ikiyöntem kullanıldı. Geniş emekçi yığınlar, demokrasi güçleri, silah zoruyla, darağacı, işkence, zindanla, 12 Eylül öncesi terörün yerine resmi devlet terörünün getirilmesiyle hareketsizleştirildi. Öteyandan yığınların, 12 Eylül öncesinin aslında yine aynı güçler tarafından hazırlanan anarşi ortamından bıkkınlıkları, geniş bir yalan propaganda saldırısıyla sömürüldü. Yığınlara “İstikrar”ın bedelinin diktatörlüğe, devlet terörüne, tüm demokratik hak ve özgürlüklerin ellerinden alınmasına rıza göstermek olduğu şantajı yapıldı. Ama dört yıl sonra bugün, öyle bir noktaya gelindi ki yığınlar bu şantaja artık kolay kolay inandırılamaz oldu. Baskı ve terör ise, açlığın korkusuzluğuna çarpıp etkisiz kalmanın eşiğine geldi. Neden? 


NEDENİ açık: Faşizmin pekişmek, kurumlaşmak icin ekonomik alanda attığı her adım, emekçi yığınların artık gözlerden ve bilinçlerden saklanamaz olan yoksullaşmasıyla sonuçlanıyor. Yığınlara refah ve huzur vaadedenlerin iktidara gelişlerinden dört yıl sonra ücretlilerin satınal» ma güçleri tam yan yarıya düştü. Köylülerin gelirlerindeki azalma dört- te biri buldu. Emekçi yığınlar, hayat pahalılığı karşısında yakın tarihte görülmemiş bir yoksultaşmayla karşılaştılar, Türkiye'nin özel koşulların” da faşizmin ekonomik temellerinin sağlamlaştırılması için atılacak her adımın emekçi yığınları biraz daha açlığa itmesinin kaçınılmaz olması, giderek “İstikrar olsun da ne olursa olsun” düşüncelerini yıkmaya başlıyor. 


FAŞİZMİN, sivil siyasal yapısını kurmak için attığı her adım ise bir başka yanılgıyı yavaş yavaş dağıtıyor. Sivil siyasal yapısını kurma sürecindeki faşizm MHP'li kadrolardan çok büyük ölçüde ve çok açık yararlanma; ipliği pazara çıkmış halk ve demokrasi düşmanlarını kilit pojam go. 

girme; 


ha ordu “soru üzel 

müoyuna yansıdı, Özal, konunun kendisini ilgilendirmediğini, metnin Cumhur- 

“başkanı ve Meclis Başkanı'na verildiği- ni söyleyerek işin içinden sıyrıldı (1). Ancak, Özal ile aralarındaki işbölümünde faşizmin silahlı bekçiliğini üstlenmiş olan Evren, dilekçeye cevap olarak yaptığı azgın üsluplu konuşmasında imzacıları, Anayasa'ya karşı çıkmakla suçlayarak “Ben bu Anayasa'nın kefiliyim, değiştirilmesine sonuna kadar karşı çıkarım. Anayasayı deldirtmem” dedi. “Aydınlar Bildirisi”ni imzalayanları “maksatlı çatlak sesler” olarak ilan eden Evren “Biz çok aydın gördük vatan hainliği yaptı. Bir şair vardı yurtdışına kaçtı orada öldü. Ben ne yapayım öyle aydını? Son padişah Vahdettin de aydındı. Memleketi düşmana teslim etti” dedi. Evren, “Aydınlar Dilekçesi"nde yer alan tüm istemleri kötü niyete, gizli maksatlara, terörün yeniden gelmesi çabalarına bağladı; “Bunlar memleketi işçi, aydın, memur diye kamplara ayınyorlar, bölücülük yapıyorlar” dedi. 

Evren bunları söylerken ülkemizin en seçkin, en tanınmış bilim adamları, yazarları, sanatçıları askeri arabalara doldurup sıkıyönetim komutanlıklarına ifade vermeye götürülüyor ve “Aydınlar Ditekçesi"nin öncülerinden ünlü yazar Aziz Nesin “Biz Türk aydımlarının halkımza olan borcu çok fazla. Halka olan borcumuzu bir nebze olsun ödemek istedik” diyordu. 

Türkiye aydınları, sanatçıları, demokratları bugünlerde sıkıyönetim savcılıklarında “aydın boçlarını” namuslu bir biçimde ödemeyi sürdürüyorlar. 

Öte yandan, Kürdistan Öncü Işçi Partisi (PPKK), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) ayrı ayrı birer açıklama yaparak, “Aydınlar dilekçesi”ni dösteklediklerini belirttiler. Konuyla ilgili olarak TKP MK Sekreterliği, “TKP aydınların bu yürekli davranışına büyük değer veriyor. Aralarında bilim adamlarının, tanınmış sanatçı ve yazarların bulunduğu 1256 aydın, açıkladıkları demokrasi bildirgesiyle yasal haklarını kullanarak halkımızın, demokrasi özlemini dile getirmişlerdir” diyerek, geniş yığınlariaydınlar dilekçesini desteklemeye ça-Kırdı ve şunları söyledi: 

“Eğer en geniş güçler 1256 aydının çıkaşını, benzer yollarla aktif desteklerse, sıkıyönetimin baskıları sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Türkiye Komünist Partisi tüm halkımızı, yurt içinde ve yurt dışında 


zim 
AYDI 
Soldan sağa: Profesör Hüsnü Göksel, 


AR ÇANKAYA''NIN KAPISINDA 
Bilgesu Erenus, müzik sanalşısı Esin Afşar 


yazar yazar Aziz Nesin, Profesör Tahsin Saraç, Profesör Fehmi Yavuz. 


demokrasiden yana tüm yurttaşları, siyasi partileri, sendika ve meslek örgütlerini, basımı, aydınların çağrısına katılmaya, demokrasi bildirisine güç katmaya çağınyar.” 

Türkiye Işçi Partisi (TIP) Türkiye Postası'na bir açıklama yaparak, aydınlar dilekçesini desteklediklerini belirtti ve yurt içinde ve dışında bulunan tüm demokratik güçleri, demokrasiden yana partileri, sendika ve meslek örgütlerini, aydınları ve basını, aydınların çağrısına katılmaya, demokrasi bildirgesine güç katmaya çagırdıklarını söyledi. 

PPKK Genel Sekreteri Serhat Dicle konuyla ilgili biraçıklama yaparak, dilekçede dile getirilen bütün düşünce ve kaygılara katıldıklarını ve dilekçeyi desteklediklerini belirterek, şunları söyledi: 


Sağmalcılar ve Metris'te 
18 tutuklu 
ölümle pençeleşiyor 


Istanbul'da Sağmalcılar ve Metris cezaevlerindeki 18 politik tutuklunun 11 Nisan tarihinden beri ölüm orucunda olduğu bildirildi. 
Associated Press Ajansı'nın verdiği habere göre, ölümle pençeleşen tutuklular, birkaç gün önce Haydarpaşa Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı» lar. Ajans, tutuklu yakınlarından edindiği bilgilere dayanarak, işkenceleri protesto amacıyla ölüm orucunda bulunan tutuklu yakınlarının ve avukatlarının hükümetin müdahalede bulunması için Ankara'ya gidecekleri haberini verdi. 

Halen ölüm orucunda olan politik tutukluların yurtdışında bulunan yakınlarından edinilen bilgi- ye göre, görüş yasağı yılbaşından bu yana sürüyor. 


“PPKK, Türkiye ve Kürdistan'daki tiim devrimci-demokratik güçleri, anti-faşist kişi ve kuruluşları, bütün emekçileri, aydın ve gençleri; yurtdışındaki demokrasi, insan hakları ve banş yanlısı kişi ve kuruluşları 1256 Türkiyeli aydınla dayanışmaya, dilekçelerinde dile getirdikleri istemlerin, kamuoyunda yaygınlaşması ve gerçekleşmesi için çaba göstermeye çağırıyor.” 


Ayrıca, Serhad Dicle yaptığı açıklamada “Herşeyden önce partimiz, Türkiyeli aydınların 1256 imza ile başvurdukları bu girişimi aslında çok öncelerden başvurulması gereken gecikmiş biradım olarak de-Zerlendiriyor” dedi ve dilekçede Kürt halkı üzerindeki baskılara yer verilmemesi nedeniyle aydınları eleştirdi. 


wea rnia ile 


ının herbiri ise, yığın! 
gerçek kimliğini biraz daha açıkça ortaya ko 


kurulus ve fikirlerle c ber işbirliği in obs aind or ve pasif bekleme 


havasini dağıtmaya yanıyor. Kısaca faşizmin, kurumi ya çalışırken attığı her ekonomik ve siyasal adımda giderek daha geniş yığınlardaki bilinç bulanıklığı, suskunluk, bekleyiş adım adım dağılıyor. Henüz başlangıcında olan bu sürecin ilk belirtileri görülüyor. Aydınlar bildirisi, Türk-iş'in istanbul'da düzenlediği işçi toplantısında gözlenen coşku ve protestolar küçük başlangıç işaretleri sayılmalı. Öteyandan rejimin asker ve sivil kanatlarının son günlerdeki huzursuzluklar örneğin ANAP içinde gözlenen çalkantılar bu gelişmelerin parçaları. 


YERLEŞMEYE çalışan faşizm yapılarını tam kurana kadar, en çalkantılı” ve zayıf olduğu dönemlerinden birini yaşıyor. Bu durum Türkiye demokrasi güçlerinin önüne büyük olanaklar açıyor. Özal: “Aman dayanalım şu bir yılı aşalım” diyerek durumu açıkça ifade ediyor. Biz de 


“Aman onlara pekişme, y er teşm. e 


tanımayalım, diyoruz. “Anayasayı deldirtmem” diyenlere Türkiye emekçi halkı, Türkiye demokrasi güçleri şunu hatırlatıyorlar: 


“BİZ yeterince birlikte ve kararlı olursak anayasayı, babayasayı değll postunuzu deldirteceksiniz hem de kalbur gibi...” 


“Demokrasiye geçildiğinden” bu yana 101 idam kararı verildi Cellatlar bir türlü kana doymuyor: 
15 günde 23 idam kararı daha 


6 Kasım seçimlerinden bu yana İdam cezasına çarptınlanların sayısı 101'e ve idam 
istemiyle haklarında dava açılanların sayısı da 518'e yükseldi. Son 15 gün içinde Cunta mahkemeleri 23 kişiyi daha idam cezasına mahkum etti. Böylece, 6 Kasım seçimlerinden bu yana idam cezasına mahkum edilenlerin sayısı 101'e yükseldi. 6 Kasım'dan bu yana, idam istemiyle haklarında dava açılanların sayısı da 581'e yükseldi. 


© istanbul Barosu'nun 10 eski yöneticisi hakkında, halen Barış Derneği davasından tutuklu bulunan eski Başkan Avukat Orhan Apaydın'ı, hakkında dava açıldığı halde görevinden uzaklaştırmadıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı. 
Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı'nca açılan soruşturmanın yanında, aynı yöneticiler için Istanbul barosunun yeni yöneticileri tarafından da Avukatlık yasasının 137. 
maddesi uyarınca dava açılmış bulunuyor. 

@ izmir TKP/ML Devrimci Halkın Birliği davası sona erdi. 17 kişinin yargılandığı davada Nuri Akyol, Nevzat Dulan, Ersan Çakırca önce Türk Ceza Kanunu'nun 146/1 maddesi gereğince idam cezasna çarptınldılar daha sonra cezaları ömlir boyu hapse çevrildi. 14 sanık ise 


4 ile 16 yıl arası hapse mahkum edildiler, 

© Adana THKP/C Acilciler davası | idam, 2 ömür boyu hapis ve 12 sanığa 
3 yıl ile 7 yıl arası hapis cezaları verilmesiyle sona erdi. Adana Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi, sanıklardan Yılmaz Keser'i ölüme, Abdüllkadir Katkak ve Aycan Özkan'ı da ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. 

© istanbul 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde görülen 93 sanıklı TKP/ML TIKKO 2 davasında 10 sanık idam cezasına, 2 kişi ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 50 sanığa da 3 ile 20 yıl hapis cezaları verildi. Ölüme mahkum edilen gençlerin adları şöyle: Halil Gündoğan, Binali Şahin, Adil Şahin, Hasan Hüseyin Çatalkaya, Mustafa Şaşkal, Hıdır Uludağ, Ibrahim Kaygulu, Turan Parlak, Ahmet 


Saydam, Mehmet Dal, 

@ Yine Istanbul'da görülmekte olan 199 
sanıklı TKP/ML TIKKO 1 davasında da 
7 sanık ölüme mahkum edilirken,, 8 samik hakkında ömür boyu hapis cezası verildi. Böylece Istanbul'da, 1. ve 2. TIKKO davalarında verilen idam mahkumiyeti sayısı 17'ye yükseldi. 


© Erzurum 3. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde Anayasal düzeni yıkıp yerine Marksist-Leninist. bir düzen kurmak iddiasıyla yargılanan Fikret Çelebi ve Kadir Özçilek idama mahkum edildiler. Ahmet 
Amansız 29 yılasmahkum edilirken 13 
sanık da 3 yıl 4 ayla 23 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı. 


© İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 
Numaralı Askeri Mahkemesi TKP/ML-Yeniden Inşa Örgütü davasında Irfan Ördek, Baki İşçi, Şinasi Korkusuz'u ölüme mahkum etti. Hüseyin Demircioğlu, Zabit İltimur ve Müslim Çelik de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 


Sayfa 4 


Türkiye Postası, 15 Haziran 1984 


10 bin işçi,Türk-Iş yönetiminin 
hesaplarını altüst etti 


© Türk Iş yöneticileri sıkıyönetim komutanlığına garanti vererek bu toplantıyı düzenlediler. Ancak toplantının sonucunda sıkıyönetim izin verdiği- ne, Türk Iş üst yönetimi de böyle bir toplantı düzenlediği- ne pişman oldular. 


Türk-Iş üst yönetimi Izmir'den sonra Istanbul'da da “tabanın istemlerini saptamak amacıyla” bir toplantı düzenledi. 
Ancak 3 Haziran günü Istanbul Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen ve 10 bin işçinin katıldığı toplantı, Türk-İş yönetiminin ve sıkıyönetimin tüm hesaplarını altüst ederek, işçi sınıfının istemlerinin haykırıldığı bir gösteriye dönüştü. Istanbul işçilerinin bu çıkışı; 15-16 Haziran'- ınyıldönümüarifesinde Türkiye işçi sınıfmin 15-16 Haziran direnişinin geleneklerini yaşatmaya kararlı olduğunu gösterdi. 


“Ekmek, barış, özgürlük” belgisi Türkiye işçi sınıfının özlem ve istemlerini hiç bir zaman 1984 Haziran'ında olduğu kadar doğru ve yerinde saptamamıştı. 
Türk-İş'in sıkıyönetim altındaki Istanbul'da Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlediği ve adı “hak arama” olan toplantısında, Türk-iş yönetiminin kendi belgisi olan “Ekmek-Barış Özgürlük”ü içeriğin- den boşaltmak ve işçi sınıfını faşizme peşkeş çekme çabalarına rağmen, işçiler, ekmek, barış ve özgürlük istemlerini lafta bırakmaya niyetli olmadıklarını belli ettiler. 


12 Eylül'den bu yana Istanbul'da ger- 
Ni leştiriten ilk önemli işçi eylemi sayıbilecek toplaritıyı, Türk-İş yönetimi. 
yönelttiği “İşçiler | kaymıyor, 


MERE 
BAKIRKOV 
ISCILERI 


karşısında telaşlanan Türk Iş Bölge Temsilcisi Išśmail Topkar mikrofona gelerek, “Işçinin bütünleşmesinin gerektiği şu günlerde toplantının bazı kişilerce sabote edilmesine izin vermeyeceğiz” diye tehditler savurmak zorunda kaldı. 


Açıkhava Tiyatrosuna hakim olan ana belgiler, “Işçiler birleşsin yasalar değişsin”, *Sömürüye son”, “Grev bizim hakkımiz, söke söke alırız”, “Yüksek Hakem Kurulu'na son”du. DİSK'in hafızalardan silinmeyen Belgilerine benzerlikleri ile dikkati çeken ve binlerce işçi tarafından gür, coşkulu ve kararlı şekilde haykırılan bu belgilerin Türk Iş yönetimini de, sıkıyönetimi de huzursuz ettiği, bir sıkıyönetim görevlisinin, amirine telsizle verdiği bilgiden de anlaşılıyordu. Görevli elindeki vericiye, *“DISK'çilerin taflan komutanım. Tek yerden değil, tiyatronun birçok yanından geliyor. Tam tesbit edemiyoruz komutanım. Sayın Yılmaz da bizim kontrolümüz dışında diyorlar komutanım” diyordu. 


Kimi kaynaklardan derlenen bilgilere göre, toplantı düzenlenmeden önce Istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı ile Türk Iş yöneticileri arasında uzun süren görüşmeler oldu. Sıkıyönetim Komutanlığı ilkin böyle bir toplantıya “yol olur” gerekçesiyle izin vermeye yanaşmadı. Nitekim Türk Iş 1. Bölge (Istanbul ve çevresi) Temsilcisi Ismail Topkar izin almakta başarılı olamayınca Türk Iş Genel Başkanı ve AP eski milletvekili Şevket Yılmaz devreye girdi ve “kişisel güvence” vererek toplantı için izin aldı. Toplantının, Türk-Iş yönetiminin “öngördüğü havada geçmesi için de Türk Iş içinde gericileşmeyi MDP'den aday olmaya kadar vardıran, bir zamanların sosyal demokrat kanat liderliğine oynayan Emin Kul üstlendi. 
Eyüp, Defterdar yöresinden çok sayıda 


Federal Alman parlamento grubunun 
Türkiye'ye incelemeler 


için gelmesine izin verilmedi 


© Delezasyona başkanlık edecek olan SPD'li Annemarie Renger bir açıklama yaparak, Özal Hükümeti ve TMMM Başkanı'nın Federal Almanya Başkonsolosluğu'na verdiği red yanıtını kamuoyuna duyurdu. 


Federal Almanya parlamentosu- nun, insan hakları konusunda incelemeler yapılması için oluşturduğu delegasyonun Türkiye'ye ziyareti Özal hükümeti tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedildi. 

Parlamento, Mart ayı sonunda Yeşiller grubunun önergesi üzerine, CDU, SPD, FDP ve Yeşiller'- den birer parlamenterin oluşturacağı bir delegasyonun 18-21 Haziran günlerinde Türkiye'ye gidip tutukevlerini ziyaretini öngörmüşlü. 
Delegasyona başkanlık edecek olan SPD'li Annemarie Renger, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, Özal hükümeti ve TBMM Başkanı'- nın Federal Almanya Başkonsolosluğuna verdiği red yanıtını kamuoyuna duyurdu. 

Yeşiller'in parlamento grubunun konuya ilişkin basın açıklamasında şöyle deniyor: 


“Parlamento delegasyonunun ziyaretinin reddedilmesi, Türkiye'de demokrasiye geçildiğini iddia edenlerin yüzünde bir tokat gibi patladı... 
Istanbul'daki tutukevlerinde ölüm orucuna geçildiği ve aydınlar dilek- 

İmza alanların kov; ire vah uğradığına dair gelen haberler, 


hükümete yönelttiği “İşçiler kaynıyor, 


DISK'çiler ve be: hür işçi hareketini çıkmazlara sürüklemek için fırsat kollayorlar, bu yüzden göstermelik tavizler verin de bizim tabanımız kaymasın. Sizin güvenceniz biziz” tehdidine bir dayanak sağlamak üzere düzenlemişlerdi. Nitekim, sıkıyönetim toplantıya, Şevket Yılmaz'ın teminatı üzerine danışıklı döğüş izin verdi. Ancak, toplantıya hakim olabileceklerini düşünen Türk-Iş yöneticilerinin beklentilerinin aksine, “hak arama” toplantısı Türk-İş yönetimine yöneien protestolarla ve hak istemleriyle coşkulu bir hava içinde sürdü 


"Toplantıya Istanbul işçilerinin yamısıta Zonguldak, Bolu, Sakarya, Kocaeli, 


Istanbul Açıkhava Tiyatrosu'nda Türk-Iş yönetimi bu kez “tiyatro” oynayamadı 


Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Bilecik illerinden otobüslerle gelen çok sayıda işçi katıldı. Daha toplantının başlangıcnda Açıkhava Tiyatrosu'na hakim olan coşku, Türk-Iş Genel Başkanı Yılmaz'ın, öz olarak işçileri sabretmeye ve yasalara saygılı olmaya davet eden konuşması $i- 


rasında, Türk-İş yönetimine ve mevcut yasalara karşı protestoya dönüştü. Yılmaz'ın konuşması defalarca “Türk-İş uyuma”, “Hükümeti savunma”, *Sendikalar konuşsun”, “Pahalılığa paydos”, “Şide İstifa”, “Sendika ağalığına paydos” sloganlarıyla kesildi. Toplantının havası 


tekstil işçisi Betirerek topla denesemek isteyen Kul'un önlemleri yetersiz kaldı. Toplanu bittikten sonra Türk Iş yönetiminin, Sıkıyönetimce sert bir dille azarlandıkları ileri sürülmekte Türk Iş 1. Bölge Temsilciliği binasında yapılan toplantı sonrası tartışmalarda ise yönetim kademelerinin pişman oldukları gözlendi 


Öteyandan Türk Iş yönetiminin yaptıgı türden toplantılar düzenlemek üzere başvuran ve genellikle MSP kadrolarının kontrolünde bulunan Hak Iş Konfederasyonu'nun başvurusunun reddedildiği de öğrenildi. Red kararının, Türk Iş'in Istanbul toplantısından önce verilmiş olduğu bildiriliyor. 


pesine dü aker ik adini dair gelen haberler, ; 
de İnsan haklarının sürekli ayaklar 

altına alındığının en taze göstergeleridir. Türkiye'de erkte bulunanlar, işte bu nedenle delegasyonun ziyareünden korktular...Federal parlamento, 1981'de aldığı bir kararla Türkiye`ye yapacağı ekonomik ve askeri yardımları, ülkede demokrasiye geçilmesi koşuluna bağlamıştı. Cunta bu arada 600 milyon Marklık askeri yardım isteğinde bulundu. Federal parlamento üyelerinin, işkence ve idamları erkinin güvencesi olarak gören bir devlete karşı artık kesin bir tavır almasının vakti gelmiştir.” 


Yamalı bohça ANAP'”taki çatlak neyin nesi? 


“Dört eski görüşten sadece oy almadık, adam da aldık. Adamları istediğiniz kadar yapıştırmaya çalışın, olmuyor. 
Adamları yapıştıracak malzemeniz tükürük. Siz yönetici olarak tükürükle yapıştirıyorsunuz, kuruyunca gene dağılıyor, dökülüyorlar.” 


Bu sözleri Anavatan Partisi'nin kuruluşundan itibaren Özal'ın yanında yer alan, Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten ve son olarak Ankara Anakent Belediye Başkanlığı'na seçilen yılların MHP'- lisi Mehmet Altınsoy söylüyordu. Tükürükle yapıştırılmaya çalışılan örgüt, içindeki huzursuzluklar son günlerde dışa yansıyan İktidar partisi ANAP'u. Ve herhalde harcı çamurdan olduğundan bir türlü tükürük tutmuyordu. 

Baştan beri dört eğilimi bir araya geürerek kurulduğunu ve yepyeni bir parti olduğunu iddia eden ANAP'ta, Başbakan Özal, Irak'ta iken, fırtınalı biçimde patlak veren huzursuzluğun kökü aslında kuruluşuna dayanıyordu. Sütyen, 19 Mayıs kıyafetleri, bira tartışmaları sırasında ortaya çıkan görüş ayrılıkları, hükümetten gelen, yabancılara toprak satma hakkı tanıyan yasa tasarısının ANAP meclis grubu tarafından reddedilmesi ve aynı olayın vakif kiralarının arttırılmasına mahkeme yoluyla itirazı engelleyen yasa tasarısının da başına gelmesiyle doruk noktasına ulaştù İlk bakışta ANAP milletvekilleriyle ANAP'ın hükümet kanadı arasında bir sürtüşme olduğu izlenimi doğuyordu. Bu sünüşme, Özal ve Özal'ın yakın çevresi 


TURGUT ÖZAL 


Irak gezisi dönüşünde kendisini sorular bekliyordu. Hitit anından Abdi İpekçi Parkına, 

Parti içide MHP-MSPçekişmesinden gruptaki kaynaşmaya kadar uzanan sorulan 

şimdilik durdurmuşa benziyor ama sadece şimdilik... 


ile kimi yandaşları tarafından milletvekillerinin bakanlara işlerini yaplıramamaktan doğan duygusal tepkileri olarak yansıtılmaya çalışılmakla birlikte, sorunun daha derinde olduğu kamuoyunun gözün- den kaçmıyordu. Içinde ANAP yetkilileri- nin kendi deyimleriyle MHP'li, MSP'li, bir kısım AP'li unsurları ve teknokratları 


VURAL ARIKAN 


Maliye Bakanlığı koltuğuna tekelci burjuvazinin içinden ve doğrudan gelen Ankan pervasızlığı ve başına buyrukluğu ile parti içindeki hem MSP'li hem de MHP'li kanatların 

tepkisini çekiyor ama şimdilik onun pek umursadığı yok 


barındıran ANAP şimdi bu grupların parti içi etkinlik çatışmalarına sahne oluyordu. 

Bir süredir MHP'lilerin kazandıkları ciddi ağırlık karşısında MSP'lilerin huzursuzluğu açıktı. Teknokratlar denilen ve temsilcisini Özal'da bulan ekipse ne kadar uğraşırsa uğraşsın dengeyi tam kuramıyordu. Aslında iktidar partisindeki huzur- 


- 


VEHBI DINÇERLER 


Milli Eğitim'in başındaki MSP'li bakan bira 

tekellerine savaş açtı ve ilk raundu kazandı. Ancak bunu dini inançlara mı, yoksa 

MDP'yi destekleyen kimi tekelleri cezalandırmak için mi yaptığı henüz açıklık kazanmış değil. 


suzlukların asıl nedeni son zamanlarda geniş emekçi yığınların artan hayat pahahhg ve çeşitli güçlükler karşısında tepkilerini belli etmeye başlamaları ve hatta tepki gösterenler kervanına bir kısım sermaye çevrelerinin bile katılmasıydı. Olayın daha da derinine gidildiğinde huzursuzlukların temelinde, faşizmin gereksin- 


me duyduğu kesin merkeziyetçiliğin,* göstermelik de olsa- parlamenter yapının unsurlarıyla zaman zaman kaçınılmaz olan çatışmasının yattığı görülüyordu. 


Özal, grubunu yatıştırmak için yaptığı toplantılardan birinde bu noktayı hatırlatarak şu tehdidi savurdu: 


“Böyle devam ederseniz istifa ederim. 
O zaman da kimlerin geleceğini ve nereye gideceğinizi bilirsiniz.” 


Görünen o ki ANAP içindeki çalkantlar sürecek, ortaya çıkan çatlaklar bu türden tehditlerle bir süre daha tükürükle yapıştırılmaya çalışılacak, Faşizmin siyasal örgütünü oluşturma çabasi sürdükçe bu çatışma ve çalkantıların da sürmesi doj. Ancak bunu fazla abartmamak gerek. 

eğin ANAP'taki huzursuzluklardan iktidar ayranları köbanveren ve bir milli koalisyon düşü kurmaya başlayan Halkça Parti ve MDP elebaşılarına Çankaya'da Evren tarafından çekilen zılgıt ve bu tür beklentileri bir yana bırakmaları yönündeki kesin bir dille yapılan uyan bunun bir kanıtı, Faşizmin asker ve sivil ayaklarının bu tür “ufak” engellere fazla aldırmayacakları, taviz vermeme kararında oldukları görülüyor. Ama gözden kaçırılmaması gereken bir başka ve daha önemli nokta var: Güçsüzdürler. Faşizmin siyasal örgütünü oluşturma çabalarında, özledikleri dikensiz gül bahçesini oluşturamamışlardır. Bu da Türkiye demokrasi güçlerinin önünde yeni ve geniş olanaklar yaratmaktadır, 


“Prim”i alıp dönen işçiler bir dizi sosyal haklarını yitiriyorlar 


“Primli dönüş” Fransa'da da uygulanmaya başladı 


Hüseyin ŞİMŞEK Strasbourg 


Federal Alman hükümetinden sonra Fransa hükümeti de “primli dönüş yasas"ni kabul etti, Gerek yabancıların ülkelering geri dönmeleriyle işsizliğin önünün alınacağını iddia eden hükümet, gerekse de yasa konusunda çarpık bilgiler veren Hürriyet, Tercüman gibi gazeteler ülkedeki o Türkiyelilerin  şimşeklerini üzerlerine çekiyorlar, 

Primli dönüş yasasından, en çok 6 aydır işsiz olan ve Fransa'da en az iki yıl sürekli çalışmış olan işçiler yararlanabilecek. Bunun dışında halen çalışıyor olan işçiler de bazı durumlarda örneğin Göçmen İşçiler Bakanlığı'na yapılacak özel başvurular sonucu sözkonusu yasadan yararlanabilecekler, 


Geri dönüş primlerinin bir bölümünü 


20 bin Franklık devlet yardımı oluşturuyor. Buna ek olarak geri dönecek işçiye 


Yasaya tek karşı çıkan sendika olan CGT, “Bu yasayı onaylamak yabancıların işsizliğin sorumlusu olduğunu kabullenmekle aynı anlama gelir” diyor 


2500, ailesine 1000, çocuk başına da 800 
Frank taşınma parası veriliyor. Primlerin ikinci bölümünü ise işsizlik primleri oluşturuyor. Buna göre 4 aydır işsiz olan bir işçiye ülkesine geri döndüğünde, Fransa'da kaldığı durumda 8 ayda alaca-É işsizlik yardımının yalnız yüzde 66'sı, yani 47 bin 680 Frank verilecek, Bu tutarın bir bölümünün ödemesi Fransa'da, diğer bölümünün ödemesi ise işçi ülkesine döndükten sonra yapılacak. 

Tüm bu prim ve yardımlara karşın 


ülkesine geri dönecek olan işçinin çalışma ve oturma izni iptal edilecek, sosyal sigortalar, aile kasa yardımları yok sayılacak,sadece emeklilik kasasında biriken primler işçinin döndüğü ülkedeki kasa- ya ödenecek. İşverenler Sendikası (CNPF) primli dönüş yasasından, işinden kendi istemiyle aynlan işçilerin de yararlanmasını istiyor. Bunun kabul edilmesi durumunda, işçilerin türlü baskılarla işinden ayrılmaya zorlanacağı açıktır. Gerek pattonların bu girişimine, gerekse de geri dönüş primlerine ülkede tek karşı çıkan sendika CGT. CGT, “Bu yasayı onaylamak, göçmen işçilerin işsizliğin sorumlusu olduğunu kabullenmekle aynı anlama geliyor” diyor, geri dönecek olan işçilere şimdiye kadar elde ettikleri tüm sosyal hakların, örmeğin işsizlik primlerinin tamamının ödenmesi, geri dönüş primlerin- de sile kasa yardımlarının da hesaba katilması gerektiğini bildiriyor, dönecek işçilere ülkelerinde iş güvencesi istiyor. 


“Seçim hakkı verilirse yabancılar ilk olarak 1988'de oy kullanacaklar 


İsveç'te yabancılara genel seçimlerde oy hakkı tartışılıyor 


Osman İKİZ Stockholm 


Isveç'te' yaşıyan yabancıların parlamento seçimlerine katılıp katılamayacağı önümüzdeki güz mevsiminde karara bağlanacak, Konuyla ilgili olarak 1983 yılında oluşturulan Oy Hakkı Komisyonu, çalışmalarını tamamlayarak raporunu Adalet Bakanı'na verdi. 

Yabancılara genel seçimlerde oy hakkı verilip, verilmemesi konusunda incelemeler pera komisyon parlamentoda 


beş partinin üyelerind 


Öneri göçmen örgütleri arasında yetersizliğiyle eleştirilirken, sağ partiler, bu kadarını bile önlemenin yollarını arıyor. 
Üçsağ parti bu konunun halk oylamasıyla kararlaştırılmasının propagandasını yapıyor. Sosyal demokrat hükümet ve Göçmenler Bakanı Anita Gradin yaptıkları açıklamalarda halk oylamasına karşı çıktılar, Karşı çikiş nedeni olarak halk oylamasının yabancılara “evet” ya da “hayır” niteliğine dönüşme tehlikesi 


taşıdığını gösterdiler, 


Anita Gradin, En- 


AYDIN ENGIN Tırmılş EE 


Sayfa 5 


İnşaatı yıkmak yasak değildir 


Okuyucu hatırlayacaktır: Anavatan Partisi (ANAP) yönetiminde, 12 
Eylül parlamentosunda, Cumhuriyet hükümetinin bakan koltukların- da, devletin kimi kilit görevlerinde köşebaşları tutan faşistleri, özellikle MHP kökenli yada güdümlü kadrolari bu köşede sergilemeye çalışmıştık. Bir sonraki sayıda ise derlediğimiz “MHP'lileştirme operasyonu tablosu”nu bu köşeye sığıştıramamış, gazetenin iki tam sayfasına taşmıştık. 

Açıkça görülüyordu: ANAP yönetiminde MHP kökenli yada güdümlü faşist kadroların ağırlığı tartı-Şşılmazlık kazanmaktadır. li bakanlık koltuklannda, Emniyet Genel Müdürlüğü, TRT Genel Müdürlüğü, bir çok üniversitenin rektörlüğü gibi kilit noktalarda, yerel yönetimlerin önemli bir kesiminde, başkent Ankarada dahil bir çok il merkezinin, daha da çok ilçe merkezinin belediye başkanlığı koltuğunda ya bir ülküdaş, ya bir “bozkurt” yada MHP'de resmen sorumluluklar üstlenmiş bir sicili 

st oturmaktadır. 

telik her geçen gün daha da azgınlaşarak sürmektedir bu operasyon. Ülkemizde “MHP'lileştirme” tırmanmakta, gitgide daha pervasızlaşmaktadır. Yenilerden bir kaç örnek verelim: 

MHP davasında, ünlü 146. maddenin idam cezasi gerektiren 1. fikrasını ihlâl etmek suçundan yargilanan, MHP Genel İdare Kurulu üyesi, Demirel'in MC hükümetlerinin Ticaret Bakanlarından, Türkeş'- in yerini alacak “vellaht” olarak faşist kadrolar arasında “saygınlığı" olan Agâh Oktay Güner, Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil eden bir kuruluşun, Türk Parlamenterler Birliği'nin Danışma Kurulu Başkanlığı'na seçilmiştir. 

+ , Dahası, MHP'nin öğretmenler ve 

ü 


asın 


site öğretim üyeleri 


hem de faşist rejimi kurumlaştırmak, süregenleştirmek üzere ANAP inşaatı gerçekleştirilmektedir. 

Evet, ANAP lideri 6 Kasım seçimlerini değerlendirirken “Biz dört eğilimden de oy aldık” dedi. Herhalde doğrudur. Seçeneksiz birakılmış AP'lilerin, MSP'lilerin, ANAP'a yönlendirilmiş MHP'lilerin ve kimi şaşkın CHP'lilerin seçimlerde ANAP'a oy vermiş olmalarında şaşılacak bir yan yok, Ancak gözden l kaçırılmasın, ANAP, bu “dört eğilim”den sadece oy aldı; kadro ve í yönetici değil! 

ANAP inşaatının planının projesinin çizilmesine, çalışacak “amele”- nin seçilmesine, inşaatta kimlerin oturacağına ve bu inşaat bittiğinde ortaya çıkacak “bina”nın kimin hizmetinde kullanılacağına “dört eğilim” filan değil ANAP üst yönetimi karar verdi. 

Nedir acep bu ANAP üst yönetiminin kompozisyonu? Hangi uğursuz ortalığı yansıtmaktadır bu yönetim, bu hükümet, bu iktidar? 


Bu hükümetin, iktidarın, yönetimin üstünde yükseldiği ayaklan, tek tek irdelemek bit başka yazı- nın konusu. Biz burada sadece değinelim: ANAP yönetimi, ANAP hükümeti, ANAP'ta temsilcisini bulan siyasal iktidar, Friedman denen uğursuzun rahle-i tedrisinden geçmiş Şikago Boys (Türkçeye çevirisi: Şikago Oğlanları) denen teknokratlardan, başta MHP kadroları olmak üzere Türkiye'nin yıllanmış, kaşarlanmış “faşist mahfilleri"nden, günü geldiğinde, gerektiğinde Demirel'e dirsek çevirmakte saniye duraksamayan, bir zamanlar AP içinde yuvalanmış Türkiye tekelci d 
burjuvazisinin has temslicilerin- 4 
den oluşuyor. Bunlar çatıda konum- M 


uşuyor. a çoğun! 
döniörralaris dN oluşturuyor. 
Sağ partiler olarak tanımlanan, merkez, muhafazakar ve liberal partiler ile sosyal “demokrat ve komünistler arasında bu ko- 


ANITA GRADIN 
Sosyal Demokrat Işçi Partisi milletvekili ve Göçmenler Bakanı 


nuda tam anlamıyla görüş ayrılığı var. 

Sösyal demokratların belirleyici oldu-Bu raporda, İsveç'te en az üç yıldır yaşayan Kuzey ülkeleri (Norveç,Danimarka, Finlandiya, Izlanda) vatandaşlarına partamento seçimlerinde seçme hakkı verilmesi savunuluyor, Komünistler ülke aynmi yapılmadan tüm yabancılara hem seçme hem de seçilme hakkı verilmesini savunurken, sağ partiler Isveç vatandaşlığına geçmedikleri takdirde yabancılara oy hakk; verilmemesini, istiyorlar. 
Komisyon raporunda, yabancıların seçimlere katılması konusunda karar verilirken, yurttaşlığa değil, oturduğu yere bakılmasının temel ilke olarak kabul edildiği belirtiliyor. Bu görüşe neden olarak da, insanların yaşadıkları ülkedeki politik yaşamın dolaysız etkisi altında bulondukları, bu nedenle doğal olarak 


Thatcher'in kömür üretimini kısıtlama planına karşı 120 bin maden işçisi grevde 


İngiliz maden işçileri hükümeti sarsıyor 


Ingiltere'de 120 bin maden işçisinin 
132 ocakta sürdürdüğü grev üçüncü ayı- 
ni doldurdu. Thatcher hükümetinin bu yılın sonuna kadar kömür üretimini indirerek 21 bin işçinin işine son verme planlarına karşı başlayan grev, ülkedeki maden işçilerinin yüzde 80'ini kapsıyor. 
Yorkshire, Galler ve Iskoçya bölgelerindeki kömür üretimini tamamen durduran maden işçileriyle dayanışma tüm ülkeçapında büyüyor, “madencileri destekle” belgisi hemen her beyne kazınıyor, 

Geçtiğimiz günlerde ülkenin 5 büyük ulaşım sendikasının başkanları, üyeleri» ni diğer yakıtların da ulaşımını yapmamaya çağırdı. Kamyon ve tren sürücüleri, liman işçileri, maden işçileriyle dayanışma için ulaşımı engelleyecek, santral blokajı eylemlerine geçecekler. 

Thatcher hükümeti hem bu güçlü dayanışmayı kırmak için çeşitli yöntemler deniyor; hem de Maden Işçileri Sendikası (NUM)'un direnişin uzunluğu yüzünden maddi olanaklarının gittikçe azalmasından yararlanmak, işçileritamamen açlığa terketmek istiyor. Başında Thatcher'in bizzat atadığı birinin bulunduğu Devlet Kömür İşletmeleri, her bir grev 


parçası olduklârı yaşama katılmalan gerektiği savunuluyor. 

Komisyon ayrıca her ülkenin bu ilkeyi benimsemesi için Isveç'in çalışmalar yapmasını da öneriyor. 


Göçmen örgütleri öneriyi eksik buldu 

Komisyonun sadece Kuzey ülkeleri vatandaşlarına seçme hakkı tanıma önerisi, göçmen örgütleri tarafından eksik bulundu. Isveç Fin Dernekleri Federasyonu seçme hakkı yanında, seçilme hakkının da verilmesini ve bunun tüm yabancıları kapsamına alması gerektiğini savundu. Göçmen Örgütleri Işbirliği Grubu da aynı görüşü savunurken, komisyon önerisinin İsveç'te yaşayan insanları, İsveçli, Kuzeyliler ve karakafalar diye üçe ayırdığına işaret etti, 


kırıcısına haftada 100 Sterlin ek prim veriyör. Thateher'in bakanlıklara gönderdiği gizli bir mektup ise büyük tepkilere yol açtı, Mektupta, diğer sendikaların hemen tüm istemlerinin yerine getirilmesi, maden işçilerinin yalnız bırakılması isteniyordu. Tam o sıralarda demiryolu işçileri ve tren sürücüleri sendikası ise toplu sözleşmelerin imzalanmasının hemen ardından bir açıklama yaparak, bu hakları maden işçilerinin yiğit direni- 


TUTUKLANAN SENDİKA BAŞKANI SCARGILL 


» Anita Gradin, E irmiği Dergisi'ne YE açıklar 


mada Oy Hakkı Komisyonu'nun kendi içinde uzlaşmaya varamamış olmasının üzücü olarak değerlendirirken, hükümetin konuyla ilgili tutumunu güz mevsiminde belirleyeceğini açıkladı. 


Yabancılara oy hakkı verilmesi durumunda bu hak, en erken 1988 seçimlerinde kullanılabilecek. 


Yabancıların oy hakkı konusu İsveç'te 
1968 yılından beri tartışılıyor. Bu yolda 
ilk öneri parlamentoya 1968 yılında verilmiş, öneride, yabancıların ilk aşama olarak belediye, il genel meclisi seçimlerine katılmaları istenmişti. Bu konu ancak 
1975 yılında sonuçlandı. Yabancılar 
1976'daki seçimlerden bu yana il genel meclisi, belediye, kilise ve papaz seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını kullanıyor. Türkiyelilerin tümünün bu Seçimler» de yalniz Sosyal Demokrat Parti ve Komünist Partisi'ne oy verdikleri bildiriliyor. 


şi sayesinde kazandıklarını ve dayanışmayı sürdüreceklerini belirttiler. 


Grevdeki maden işçileri ocakların ağzinda hemen her gün polisle karşı karşıya geliyor, çatışmalar çıkıyor, Grev bugüne kadar yüzlerce yaralı verdi, baştan bu yana toplam 2300 işçi tutuklandı, Mayıs ayının son iki gününde grev kırıcılanını önlemek isteyen grevcilerle polis arasında çıkan çatışmada 64 kişi yaralandı, aralarında grev gözcülüğü yapan sendika başkanı Arthur Scargill'in de bulunduğu 
82 kişi tutuklandı. Scargill kefaletle serbest bırakıldı, 

Grevin yanında, sendika federasyonu TUC da miting ve yürüyüşler düzenliyor. 
Geçtiğimiz günlerde 10 bin maden işçisi, meclis kapısına dayandı. Polis 67 kişiyi gözaltına almakla birlikte gösteriyi engelleyemedi. Ingiliz Komünist Partisi'nin merkez yayın organı Morning Star dışında tüm basın ve yayın organlarının işçilerin haklı istemlerini suskunlukla geçiştirip terör eylemi olarak göstermeye çalıştığı maden işçileri grevinin, hükümeti düşürme olasılığı olduğu bildiriliyor. 


“Üniversite öğretim üy 


ki yan örgütü Ülkü Bir'in eski başkanlarından Mehmet Naci Bostan- 

Ga Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'na birinci derece kadrolu uzman öğretim görevlisi olarak atanmıştır. Mehmet Naci Bostancı MHP'nin “ideolojik” yayin organi “Genç Arkadaş” dergisinin yayın sorumlusudur ve MHP davasında, 15 yıl ağır hapis cezası istemiyle ve -tabii- tutuksuz olarak yargılanmaktadır. 

Dahasının da dahası, MHP'nin en karanlık ve en önemli yan örgütlerinden biri olan kara ünlü MISK'in faaliyetleri serbest o birakılmıştır. 
Hem de bizzat Genel Kurmay'ın emri ile. 

Dahasının da dahasının dahasi. 
diye örnekleri sürdürmek hiç de zor değil, Anayurttan binlerce kilometre uzakta bize ulaşan istihbarat bile böylesine zengin. Varın ülkemizdeki “MHP'lileştirme Operasyonu"nun çapını, çerçevesini siz ölçün artık. 


Acaba bu tablo, bu gelişmeler neyi gösteriyor, neye işaret ediyor? 
Bizce cevap pek kestirme: 
ANAP'ta Inşaat var. ANAP çatisi altında faşist bir parti Inşa edilmekte. Kurulduğu sırada “mühendisler hükümeti” diye anılan ANAP iktidarının “mühendisleri” bu inşaatın planını, projesini hazırladılar, temelini attılar, Şimdi Türkeş'in tosuncüklarından, eski ülküdaşlarından, deşifre olmamış, adı ünü geçmiş yıllarda pek yaygınlaşmamış kadrolardan bu inşaata “amele” alınmaktadır. Harcını karan, tuğlasını ören, çimentosunu döken demirini büken “amele ordusu” için mümkün olan tek kadro kaynağı işletilmekte, 12 Eylül'den beri zulada beklemekte olan “MHP kadrolan” göreve çağrılmaktadır. 
Askerlerin bir kesimi yavaş yavaş kışlasına çekilirken, yerlerine MHP kadrolarından devşirilmiş tosuncuklar getirilmekte ve böylece hem rejimin “sivilleşmesi” sağlanarak ele güne, enayiye avanağa “demokrasi mavalı"ni yutturacak propaganda malzemesi derlenmekte, 


den oklşüyo j 

lanmış durumdalar, Bir de aşağıda inşaatın temelinde, boyasında, lağımında, sivasında, badanasinda ça-Iışan çok sayıda kadro var. Buralarda MHP kaynaklarından derlenmekte. Ve faşizmin siyasal örgütünün 


inşaatı hızla sürmekte ve yükselmekte... 

Hani Türkiye'de, apartman inşaatlarına filan dikilen bir tabela vardır. işte ANAP'taki faşist parti inşaalının tabelasında sanıyoruz ki aynen şöyle yazmakta: 

Inşaat sahibi: Emperyalizm ve işbirlikçi oligarşi adına işbirlikçi-tekelci burjuvazi 

Proje: Friedman Proje Bürosu adina Turgut Özal ve ekibi 

Kontrol: Cumhurbaşkanı adını 


alan Evren, Cumhurbaşkanlığı Kon”. 


seyi denen öteki paşa eskileri, Milli Güvenlik Konseyi 

Teknik kontrol: IMF ve Dünya Bankası 

Dış finansman: ABD, Federal Almanya ve ortakları 

Iç finansman: Başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi halktan vergi, zam, Yüksek Hakem Kurulu, Türk Iş yönetimi, sıkıyönetim Komutanlık ları aracılığıyla toplanan haraçlar. 

Herşeyi ayan beyan eden bu tabelanın altında ise gene her inşaat tabelasında gördüğümüz “mutad” yasak var: Inşaata girmek yasaktır! 


Evet bu inşaata komünistler giremez, sosyalistler giremez, ilericiler, demokratlar giremez, hatta öyle bildiri filan yayınlayacak, imza koyacak kadar onurlu aydınlar da giremez... Girenler hakkında 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun, 30. 
maddesinin, 4. fıkrasının, e bendine göre... falan filan. 


Tabelada “Inşaata girmek yasaktır” yazıyor. Eh madem yasak-Air, “yasa"lara uyalım ve girmeyelim. Ama “Inşaatı yıkmak yasaktır” yazmadığına göre bu uğursuz binayı nasıl yıkabileceğimiz üstüne yazabilir, çizebilir, daha önemlisi yikmak için harekete geçebiliriz. 


Sayfa 6 


Bremen Senatosu'nun düzenlediği toplantı büyük yankı uyandırdı 


Bremen'deki açık oturumda yerleşme hakkı istendi 


4 ve 5 Haziran günlerinde Bremen 
Eyaleti'nde yabancı sorunlarını içeren bir açık oturum yapıldı. Açık oturum, geçtiğimiz yılın Ekim ayında Yeşiller grubunun verdiği bir önerge üzerine, Bremen Senatosu'nun verdiği bir karara dayanılarak düzenlendi. Hazırlık çalışmalarını Bremen eyalet yönetimi (Senato) ve 27 örgütün bileşiminden oluşan “Bremen'deki Yabancı Kültür Dernekleri Federasyonu” birlikte yürüttüler. Açık oturumun en büyük özelliği, yabancıların kendi sorunlarını kendi ağızlarından dile getirmeleriydi. 


Yunanistan mektubu 


Seçime doğru 


Kerem DAĞLI 


17 Haziran'da yapılacak Avrupa 
Parlamentosu seçimleri Yunanistan kamuoyunda şu günlerin en önemli olayı. Seçim tarihinden bir ay önce resmi propagandalannı yığınsal mitinglerle başlatan üç büyük partinin üç lideri, ülke sorunlarını, AET ve dış politika konularını tartışıyorlar. Atina sokaklarında duvarlar hemen hergün renk değiştiriyor. 

Avrupa Parlamentosu'nda 24 üye le temsil edilen Yunanistan, iik parlamenterler grubunu genel seçimlerle birlikte 1981'de belirlemişti. Bugün Yunan parlamentosunda üyesi bulunmayan üç küçük parti de nisbi seçim kuralından yararlanarak birer kişi yollamışlardı. PASOK 10, Yeni Demokrasi 8, Yunanistan Komünist Partisi de 3 üyelik kazanmışlardı. 

Sağdaki muhalefet partisi Yeni Demokrasi, önümüzdeki seçimlerde PA- 


emilir ii 


Yüzü aşkın yabancının katıldığı açık oturumu sırayla Bremen Eyaleti Çalışma Senatörü Grobecker, içişleri Senatörü Kröning ve Sosyal İşler Senatörü Scherf yönettiler. Gerek katılan diğer senatörler, milletvekilleri, gerekse de yabancılar konusundaki uzmanlar, yabancıların kendi deneyimlerinden çıkarak aktardıkları çeşitli sorunları sadece dinlediler. Açık olurum dörtana bölümden oluştu. Federal hükümetin hazırladığı yeni yabancılar yasasına ilişkin olan ilk bölümde konuşmacılar, yabancıların artık ikinci sınıf insan muamelesi göremeyecekleri, yasalar nezdinde “hemşehri” düzeyine getirilmeleri, yaklaşık 30 yıllık bir geçmişten sonra artık “yerleşme hakkina (Niederlassungsrechi) kavuşmaları gerektiği vurgulandı. En kalıcı çözümlerden biri olarak, yabancıların seçme ve seçilme hakkını elde etmeleri gerektiği, bunun sağlayacağı yararlardan biri olarak, siyasi partilerin, yabancıları “seçmen” gözüyle gördükleri andan itibaren onların sorunlarına eğilecekleri saptaması yapıldı. Sendika, kilise, demokratik örgüt temsilcileri, sosyal danışmanlar söz alarak hazırlanan yeni yabancılar yasasının iptalini istediler. 

Oturma ve çalışma hakkına ilişkin olan açık oturumun ikinci bölümünde özellikle yabancı gençlerin öğrenim ve meslek eğitimi sorunlarına kalici çözümler getirilmesi, ancak “yerleşme hakkı” verildiği takdirde yabancıların geleceklerinin güvende altına alınacağı vurgulandı. 


“Primli dönüş”le ilgili bölümde, ilgili yasa “sınırdışı yasası” olarak adlandırıldı 
ve geri dönenlere verilen 10 bin 500 
Mark'ın 15-20 yıl burada çalışmış işçilerin emeğinin hakkı olamayacağı, bu miktarın bir yıllık işsizlik parasından bile az olduğu belirtildi ve yapılan hesaplarla, dönen işçilere en az 60 bin Mark verilmesi gerektiği saptandı. 

Açık oturuma katılan diğer uluslardan yabancilar da kendi sorunlarım dile getirdiler; söz alan bir Italyan işçi, Ortak Pa- 


Açık oturuma Federal hükümet adına gözlemci olarak katılan yabancılar $0- rumlusu Funeke'ye ve İçişleri Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'ndan gelen temsilcilere yöneltilen soruların çoğu yanıtsız kaldı. Buna karşın DGB sözcüsünün yaptığı konuşma ise, DGB'nin göçmen işçilerin sorunlarına gerçekten sahip çıkan bir örgüt olduğunu bir kez daha kanıtladı. 

Bremen Radyosu'nun açık oturumdan iki gün boyunca naklen yayın yapması, toplantıya katılımın genişliği ve yabanclann kendi sorunlarını “Almanların üzerinden” değil, doğrudan kendilerinin dilegetirmeleriyle yabancıların sorunları tüm çıplaklığıyla kamuoyuna duyurulmuş oldu. Açık oturuma katılan Senatör ve milletvekilleri, göçmen işçilerin eyaletteki acil sorunlarına kısa sürede köklü gözümlergetirmeye hazır olduklarını belirtmekle kalmayıp, hazırlanan yeni yabancılar yasası için Federal hükümele yabancılar lehinde tasanlar sunacaklarını bildirdiler. Funcke de aynı konuda yardımcı olacağına söz verdi. 


Toplantıyı Bremen Senatosu'yla birlikte düzenleyen Yabancı Kültür Dernekleri Federasyonu sözcüleri, bu açık oturum sayesinde çeşitli uluslardan ya- 


'bancıların aralarındaki dayanışmanın 


güçlendiği değerlendirmesini yapıyorlar, Bu oturumun sadece bir “gösteri” nitelikinde olmayıp, göçmen işçilerin sorunlarına kalıcı çözümler getirmek için atılan adımlardan yalnız bir tanesi olduğunu, çalışmaların süreceğini belirten Federasyon sözcüleri, oturumun dökümanlarının önümüzdeki günlerde bir kitapçık haline getirileceğini bildiriyorlar. 13 Haziran günü ise yine Bremen e yalet yöneticilerinin desteklediği yabancilanın kültür sorunlarıyla ilgili bir açık oturum ve bir ay sürecek bir kültür programı düzenliyor. Yabancıların kentteki tüm eylemlerinin Senato, sendikalar ve kiliseler tarafından desteklendi-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AET ülkelerinin sosyalist parti liderleri bir arada 


AET ülkelerinin sosyalist partileri 35 saatten yana 


AET üyesi ülkeler sosyalist partilerinin yöneticileri, 1 Haziran Cuma günü Brük-. 
sel'de bir basin toplantısı düzenlediler. 
Avrupa Parlamentosu seçimleri nedeniyle yapılan ve Fransız Sosyalist Partisi 1.“ 
Sekreteri Lionel Jospin, Ingiliz Işçi Partisi lideri Nil Kinnock, Federal Almanya'- dan SPD meclis grubu başkanı Hans-Jochen Vogel, Avrupa Parlamentosu Başkanı P. Dankert gibi ünlü politikacıların katıldığı bu toplantıyı AET Sosyalist ve Sosyal.Demokrat Partiler Birliği Başkanı Hollandalı sosyalist lider Joop Den Uyl bir ortak bildiri okuyarak açtı. 

AET'ye üye ülkeler sosyalist partilerinin Mart 1984'de Lüksemburg'da yapuklanı 
13. Kongre'de kabul ettikleri Manifesto'- nun onaylandığı belirtilen bu bildiride şu konular vurgulanmaktaydı: 

- Batılı ülkelerin içinde bulundukları ekonomik kriz derinleşmektedir. Avrupa pek çok alanda geri kalmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda AET prestij kaybına uğramış, uluslararası büyük sorunlara çözüm getirmekte yetersiz olmuştur. 

- Bu durumda Avrupa için yeni atılım gereklidir. Haftalık çalışma süresi 35 saate indirilmelidir, iş olanakları emekçiler arasında paylaştırılmalıdır. Uluslararası para sisteminde reform yapılmalı, Avrupa, ABD'de uygulanan yüksek faiz politikası karşısında bağımsı kavuşturulmalı, 


uluslarârası ilişkilerde 3. Dünya Ülkeleri" o Glinne, grubunun 12 Eylül darbesinden 


mın çözümü için Contadora ülkelerinin bu yoldaki girişimleri desteklenmelidir. 

Konuşmasının sonunda Den Uyl, partisinin, 6 ülke (Arjantin, Hindistan, Isveç, Meksika, Tanzanya ve Yunanistan) devlet ve hükümet başkanlarının atom silahlarınm dondurulması için 22 Mayıs'ta yapuklan çağrıyı desteklediğini belirtti, 

Ortak açıklamadan sonra AET sosyalist partileri yöneticileri sırayla söz aldılar. Bu konuşmalarda, barışın korunması, çatışmayı değil yumuşamayı hedefleyen bir ortak politikanın yürürlüğe konması, işsizlikle mücadele, 35 saatlik iş haftasının kabulü, sosyal ilerlemeyi olanaklı kılan bir politikanın uygulanmaya konulması, ekonomik gelişmenin sağlanması ve teknolojik devrimde ön saflarda bir yer tutmağa çalışılması, uluslararası para sisteminin reformu, uluslararası ilişkilerde 3. Dünya Ülkeleri'ne daha önemli bir yer verilmesi gibi sık sık tekrarlandı. 

Toplantıda, Türkiye Postası muhabiri sosyalist partilerin yöneticilerine bir soru yönelterek, sosyalist partilerin Manifesto'- larında yeralan “Türkiye halkının tüm özgürlüklerine kavuşabilmesi için sosyalistlerin mücadeleye devam edecekleri” sözünü hatırlattı ve kendilerinden bu konuda ni gibi girişimde bulunduklarını sordu. 
Soru üzerine söz alan Avrupa Parlamen- 


f 


'mokrasi, önümüzdeki seçimlerde PA-SOK'un çoğunluğu yitirmesi halinde hükümeti düşürmeyi planlıyor. Cumhurbaşkanı Karamanlis'ten parlamentoyu feshederek erken seçimle» re gidilmesini isteyeceklerini açıklıyor. O nedenle de bu seçimleri bir iç seçime hazırlanma havasi içinde karşılıyorlar. “Ya PASOK, ya biz” gibi bir ikilem yaratılarak kitle bilinci kilitlenmek İsteniyor. 

Yine Averol'a göre, PASOK ve hükümet Yunanistan Komünist Partisi ile cephe politikası gütmektedir. Üstelik Papandreu batih müttefiklere “saygısızlık” etmekte, Yunanistan'ı küçük düşürmektedir. Gerçi Averof- un Evren'e “çok büyük saygı duyduğunu” ve ondan “bilge dostum” 


diye söz ettiğini anımsayanlar saygı" 


ve küçük düşürme konularında Ave- 


rof'un kimseye diyecek sözü olmadı- 


ği kanısındalar, 

Yunanistan komünistleri, “AET'ye hayır” diyor. Ucuz işgücü, yakin pazar tercihleri içinde ulusal sanayiinin felç olacağı, ülkenin emperyalist tekellerin dümen suyuna sokulacağı ve oligarşinin konumlarını güçlandireceği saptamasından hareket ediliyor. 
Larisa'da partisinin düzenlediği mitingde konuşan YKP Genel Sekreteri Florakis, “Biz halktan, gericiliğin tirmanışına karşı partimize güç vərmesini istiyoruz. PASOK'un tek başına yapamadığını güçlü bir YKPdle bağlaşıklık İçinde yapabileceğini söylüyoruz. Halktan, eylem birliği için, ulusal ve demokratik konumların güçlendirilmesi için, halkın birliği ve köklü dönüşümler için oy Istiyoruz” dedi. Demokrat Ethnos gazetesinin “Larlsa'nın gördüğü en büyük kalabalık” dediği mitingde, hükümeti ABD'den 3,5 milyar dolarlık 100 adet savaş uçağı satın alma girişimlerini de eleştiren Florakis, konuşmasının büyük bir bölümünü gericiliğe ayırdı ve “Halk gericiliğin ne anlama geldiğini unutmuyor” dedi 

Baharla gelen seçim iklimi sıcak ve renkli geçeceğe benziyor. Şimdi komünistler sokaklara yeni bir afiş yapaştırıyorlar. Afişte mavi ila “gerilemeye hayır”, yeşil la “düraksama- ya hayir”, kırmızı ile “Ileri” yazıyor Ve halk, bu renklerin Yeni Demokrasi, PASOK ve Yunanistan Komünist Partisi'ni temsil ettiğini iyi biliyor. 


diler; söz alan bir Italyan işçi, Ortak Pazar üyesi ülkelerden gelen işçilerin doğal olarak Türkiyeliler kadar sorunları olmadığını, açık oturuma katılmalarının ana nedeninin Türkiyeli işçilerle dayanışma olduğunu belirtti. 


lar ve „kiliseler tarafindan desteklendigi bildiriliyor. E 
, Tüm basın-yayın organlarını “büyük ilgiyle izledikleri açık oturum, diğer eyaletlerdeki çalışmalara da ışık tutması açısından bir örnek oluşturuyor. 


karşısında bağımsızlığa kavuşturul 

uluslararası ilişkilerde 3. Dünya İçime 

ne daha önemli bir yer verilmelidir. 
Ayrıca bildiride, uluslararası sorunların 

taraflar arasında diyalog yoluyla çözülmesi 

önerilmekte ve Orta Amerika'daki bunalı- 


tosu Sosyalist Grup Başkanı Belçikalı E Glinne, grubunun 12 Eylül darbesinden sonra yaptığı girişimleri saydı ve sosyalistlerin politik af çıkartılmasını ve sıkıyönetimin kaldırılmasını talep etmeye devam edeceklerini söyledi. 


SENDİK ACI GÖZÜYLE 


Grev cephesinde yeni çok şey var... 


Kabine ve “Kapital"in işçi sınıfı ve sendikal örgütlerine karşı “cephe birliğine” Nürnberg'teki Federal Çalışma Dairesi de katıldı, Patronların, doğrudan grev savaşımı verilen toplu sözleşme dışındaki bölgelerde “sinsi lokavt” uygulamaları sonucu kapıdışan edilen emekçilere Kısa Çalışma Parasi ödememe kararı aldı. Böylece yasal yükümlülüğünü hiçe sayarak kapitalist sınıf ve gerici Federal Hükümet'in maşalığını üstlendi... 

Patronların istemi ve Federal Hükümet'in onayı ile Federal Çalışma Dairesi'nin aldığı bu karar sendikaların grev silahını körleştirme, giderek ellerinden almayı hedefleyen bir karar; ve bu nedenle de Anayasal düzene, sendikal hak ve özgürlüklere, demokrasiye bir saldırı, bir darbe... 

Demokrasinin olmadığı toplumlarda grev savaşı” mı verebilir sendikalar, grev savaşımı verebilir sendikaların olmadığı toplumlarda demokrasi olmaz. 

Lokavt ve grev eşit silahlar değildir. 


Patronlar, üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet haklarından kaynaklanan güçleriyle neyin nerede ne kadar ve hangi koşullar altında üretileceğine doğrudan kendileri karar veriyorlar. Yine patronlar, emekçilerin sırtından elde ettikleri milyarları ister yüksek faizle Amerikan bankalarına, ister işyerlerine yatırma “özgürlüğüne” sahipler. 
Ve yine patronların bu özgürlüğü rasyonalizasyon ve robotlaşma yatırımlarıyla yüzbinlerce, hatta milyonlarca emekçi ve ailelerini işsizliğe, yoksulluğa ve felakete sürükleme özgürlüğünü de içeriyor. 

Emekçi halk Çalışma ya da çalışmama serbestisine sahip değil 

Yaşamını sürdürebilmesi için emeğini satmak zorunda, Egemen kapitalist sınıfın gücüne karşı “karşı bir güç” oluşturabilmesi, ara sıra güç dəngesini gerçekleştirebilmesi, grev silahına sahip olabilmesi ve bu silahını kullanabilmesi ile olanaklı. 
Ancak grev silahi ile belirli ölçüde gerçekleştirilebilen güç dengesi patronların keyfi uyguladıkları “lokavt” silahı İle yeniden kendi çıkarlarına değiştirilmiş oluyor. 

Lokavt, sendikaları maddi açıdan çökertme, emekçi halkı korumasız bırakma, milyonları açlığa sürükleme ve demokratik hak ve özgürlükleri yok 


etme amacına yönelik oluşu nedeniyle anti-demokratik ve insanlık düşmanı bir silahtır; sosyal hukuk devleti ilkeleriyle bağdaştırılması olanaksız, bu nedenle de yasaklanması zorunludur. 

Hessen Anayasa'sının yapımcıları acı deneyimlerden geçmişlerdi. 1933 öncesi Almanya'sında büyük burjuvazi yaygın ve yığınsal lokavt uygulamaları ile bir yandan işçi sınıfını sindirme ve sendikal örgütleri çökertme uğraşı verirken öte yandan da faşizme ortam hazırlıyordu. Hitler ve partisini doğrudan destekleyerek bu amacına da ulaşmışt. 


1933-45 dönemi yalnız Almanya değil, tüm İnsanlık için en karanlık yıllar oldu. Bundan ders çıkanlmalıydı ve Hessen eyaleti Anayasa'sının yapımcıları çıkarmışlardı. Anayasa'ya bir madde koyarak lokavt hukuk dışı Ilan etmiş, yasaklamışlardı. 

Eyalet anayasasındaki bu açık seçik yasağa rağmen, Hessen metal patronlarının, 30 Mayıs Çarşamba gününden itibaren 30 bin metal emekçisine lokavt uygulamaları hukuğu hiçe saymaktır, bir skandaldır. Eyalet iş Mahkemesi'nin, 5 Haziran tarihli karan ise daha büyük bir skandal, Anayasa ve hukuğa indirilen en büyük bir darbedir, 

Bir iş mahkemesinin insanlık düşmanı silah lokavtı, kapitalistlerin kendilerini koruyabilmeleri için gerekli “müdafaa aracı" olarak nitelemesi utanç vericidir, toplumsal gerçeği alt üst etmek demektir. 


Lokavtın yasaklanması savaşımında mahkemelere değil, kendimize, kendi gücümüze güvenmek zorundayız. 

“Sinsi” ya da “soğuk lokavt” Ise, insanlık düşmanı lokavtın daha da kahbece uygulanış biçimi. 

Özellikle grev savaşımı verilen toplu sözleşme bölgelerinin dışındaki bölgelerde patronlar grevin “dolaylı” etkisi sonucu “malzeme ve aramal"- sız kaldıkları gerekçesiyle işyerlerinin belirli bölümlerinde veya tümünde üretimi durduruyor, emekçileri kapıdışarı ediyorlar. Bu davranışlarıyla patronlar hem işçi Temsilcilikleri'nin Işyeri Teşkilat Yasası'nda somut olarak saptanmış olan kısa çalışma uygulamalarındaki “Birlik Karar Hakları"nı hiçe sayıyorlar, hem de genellikle Toplu Iş Sözleşmele- 


ri'nde saptanmış olan kuralları - Kısa çalışma uygulaması isteminin en az iki hafta önce, gerekçelerinin de gösterilmesi koşuluyla, Işçi Temsilciliklerine bildirilmesi ve onaylarının alinması- ellerinin tersiyle itiyorlar, yani yasaları iki yönlü çiğniyorlar... 

Hangi nedenle olursa olsun kısa çalışma uygulamalarında emekçilere, Çalışmayı Teşvik Yasası kapsamında İş ve Işçi Bulma Kurumlarınca İşsizlik Sigortasından “Kısa Çalışma Parası" ödenmesi zorunludur. işsizlik Sigortasi sosyal güvence sisteminin bir bölümüdür. Ve her emekçi işsizlik sigortasına aidat ödemektedir. işverenin emekçi adına ayni tutarda ödediği aidat da aslında emekçiye ödenmeyen ücretten, yani patronun kendi. 
cebine attığı değerden karşılanmaktadır. Şu halde işsizlik ya da kisa çalışma parasi ne devet babanın bir lütfu ne de işsizlik sigortasının bir hediyesidir. Emekçinin kendi sigortası ve yasal hakkıdır. Ve 1945'ten bu yana tüm uygulamalar bu yönde olmuştur. 

Federal Çalışma Dairesi'nin emekçi halka ve sendikal örgütlerine karşı egemen kapitalist sınıf ve onun siyasal hükümetinin istem ve çıkarları yönünde aldığı 18. Mayıs Cuma karan tarihe ikinci bir “Kara Cuma” olarak geçecektir. 

Şu anda 60 bin metal emekçisi grev savaşımı veriyor. 106 bin metal emekçisine lokavt uygula” niyor, ve en az 150 bin metal emekçisi de “sinsi" ya da “soğuk lokavt” yoluyla kapı dışarı edilmiş bulunuyor. 

Bugün 350 000 metal emekçisini doğrudan kapsamına alarak sertleşecek. Bu savaşımın boyutları bir toplu iş sözleşmesi hareketini çoktan aşmış bulunuyor. Yine bu kavga yalnız metal ve basın emekçilerinin kavgası da değil; Federal Almanya'- nin hudutlarının da ötesinde Avrupa, giderek uluslararası İşçi sınıfının kavgasıdır. . Yerli-yabancı, kadin-erkek, genç-yaşlı, işli-işsiz tüm emekçilerin varlıklarını ve emekçilik onurlarını koruma, kendilerinin ve çocuklarının geleceklerini güvence altına alma savaşımı... Bugün zorluklara katlanmaya hazır olmazsak, yarın çocuklarımız bir asır geriden savaşı” mi başlatmak zorunda kalacaklardır. Bunun bilincinde olmalıyız!.. 
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Sayfa 7 


Haftalık çalışma süresinin 35 saate indirilmesi için süren grevlere karşı bütün gerici güçler birleşti 


Sendikal savaşımda sınav günleri 


Federal Almanya'da başını metal ve basırrişçilerinin çektiği sendikal savaşım zorlu sınav günleri yaşıyor. Temelini haftalik çalışma süresinin kısaltılması oluşturan sendikal istemlere karşı ülkedeki hemen bütün gericilik güçleri elele vermiş durumda, Federal Alman işçi sinif CDU/- CSU-FDP gibi burjuva partilerden, televizyona, büyük gazete ve dergilere, özel polis örgütlerinden, gizli servislere, yüksek mahkemelerden, bilimsel (!) araştırma enstitülerine, üniversitelerdeki saygın (1) profesörlerden grev kırıcılarına kadar uzanan bir cepheye karşı savaşıyor. 


Geçtiğimiz günlerde kısa aralıklarla süren toplu sözleşme görüşmelerinden her hangi bir sonuç alınamadı. Metal Işverenleri Genel Birliği'nin (Gesamtmetall) yönetimini mutlak olarak kontrol eden büyük tekeller çalışma süresinin kısaltılması» na ilişkin sendikal önerileri tartışmaya bile yanaşmıyorlar. Bu arada daha güçsüz bir sendikal örgüt olarak tanınan Tekstil Işçileri Sendikası geçtiğimiz günlerde toplu sözleşme imzaladı. Tekstil işverenleri da- 


kavta uğralılan işyerlerinin işçileri arasında savaşım kararlılığının “her türlü beklentinin ötesinde” olduğu bizzat IG Metall görevlilerince belirtiliyor. Grev ve lokavtlar sirasında işyerlerindeki yabancı düşmanlığının da büyük oranda gerilediği, işçileri savaş arkadaşlığının, yabancı düşmanlığı yönündeki eğilimleri kırdığı gözlenmekte. 

Süren toplu sözleşme görüşmelerinde IG Metall Sendikası ile metal patronları arasında SPD lideri Hans Jochen Vogel'- ın, Basım ve Kağıt İşçileri Sendikası ile basın tekelleri arasında ise CDU'lu Biedenkopf'un arabuluculuk yapacaklarının resmen açıklanması son günlerin bir başka gelişmesi oldu. 


a 

Özet olarak bir yandan grevler sürerken, lokavt uygulamaları gitgide yaygınlaşırken Federal Almanya'daki toplu sözleşme savaşımında Zorlu sınav günleri yaşandığı bir kez daha somutlanıyor. Sendika yönetimleri bu sınavın ağırlığını en yakıcı olarak duyan kesim, Keza sendika ve işçi temsileiliği üyeleri de sınavdan geçmekte. Kolay günlerde işçi temsilciliği yada sendika 


Postası-Özel 


ha önceleri 58 yaşında emekli olma hakkımı bu işkolunda vermeye yanaşmıyorlardı. Tekstil sendikasının haftalık çalışma süresinin 1986'ya kadar 40 saat olarak kalmasını yazılı olarak kabul etmesi üze- 


g temsilciliği üyesi olmanın “keyfini” çıkaranlar şimdi ya savaşımın göbeğinde yer F almak yada sınıf savaşımında sınıfla kal-Š mak seçeneği ile karşı karşıyalar. 


rine, işverenler de 58 yaşında emekliliği benimsediler. 


Ancak sendikal uyuşmazlığın kilidini kuşkusuz metal işkolu oluşturmakta. Gazetemiz .baskıya girerken ulaşan verilere göre halen 60 bin metal işçisi grevde bulunuyor. Kuzey Baden, Kuzey Württemberg ve Hessen toplu sözleşme bölgelerindeki irili ufaklı metal işyerlerinde yaklaşık 290 bin metal emekçisi lokavta uğratildi. 1G-Metall sendikasından yapılan bir açıklamaya göre, önümüzdeki günlerde de görüşmelerden bir sonuç alınamazsa, Baden Württemberg eyaletindeki tüm işyerigrinde grev uygulamasına gidi- 
1 

eyandan Hessen eyalet anayasasında- 
“ki açık hükme rağmen, Eyalet Sosyal Mahkemesi lokavıları patronlara bir bek 


Bonn'da alanlan dolduran yüzbinlerce işçi CDU/CSU gericiliği tarafindan “devlet için bir tehlike” olarak nitelendi 


Böylece sinif savaşının sertleşmesi durumunda burjuva devletinde yargı bağımsızlığının filan sözünün edilemeyeceği bir kez daha kanıtlandı. 

Grev bölgelerindeki gözlemlere göre 


tler grev alanlarında, fabrika 


grev kınıcılarının da etkinlikleri son günlerde arttı. Bunlara ek olarak işçiler arasında “moral bozucu söylentiler”in de sistemli ve tek merkezden planlanmış olarak yayıldığı dikkati çekiyor. Bir tür “Beşinci kol” 


Federal Almanya'da 60 bini grevde, gerisi lokavt saldırısının tehdidi altında 350 bin metal emekçisi, Türkiyeli ilerici örgütlerin varolduğu her yerde somut bir dayanışma desteği ile karşılaşıyorlar. Kimi kez gece yarısı bir bardak sıcak çay, kimi kez grev gözcülüğünde nöbet arkadaşlığı, kimi kez fabrika kapılarını bayram yerine döndüren halaylar, davul zurna sesleri 


biçiminde ort. 
da hiç kuşkusuz bireysel deği 


a çıkan bu plak önem ti 


aşıyan bir yanı 


rgütlü” çabalara dayanması 


etkinliği olarak ortaya çikan bu propaganda, Bild gibi, tekelci basının en gerici kesimlerince de açıktan destekleniyor. 
Grevler olaysız sürerken, gerek grev yapılan fabrika önlerinde, gerek soğuk lo- 


Yali, 


.N .— 


CDU/CSU gericiliği başta olamk üzere “taraf olmadığı”nı durmaksızın tekrarlayan ancak açıkça tekellerden yana taraf olan hükümet, tekelci basın, televizyon, kimi yörelerde Yeşiller ise bu savaşımda çoktan sınıfta Kalanlar listesinde yer aldılar. 


olürak tanıyan ve lokavt bir “savunma 3a hie silahı” olarak niteleyen bir karar verdi. 


¿ 


H . . 
Kassel: Grev Dayanışma Komitesi Hessen eyaletinde en büyük çaplı grev ve lokavt uygulamalarına sahne olan Kassel'de FIDEF'e bağlı Kassel Işçi ve Öğrenci Derneği grevci işçilerle ve lokavta uğratılan emekçilerle dayanışmasını daha örgütlü yürütmek amacıyla bir *Grevle Dayanışma Komitesi” oluşturdu. KIÖD'nin üyeleri grev alanında gece ve gündüz grev gözcüleriyle birlikte nöbet tutuyorlar. Bu arada IG-Metall Şubesi'nin çıkardığı “Kassel-Grev” adlı Türkçe özel bir grev gazetesi de yayınlanıyor. Gazetenin hazırlanmasında KIÖD Grevle Dayanışma Komitesi'nden bir ilerici görevli. Kassel'deki ilerici Türkiyeliler 
30 Mayıs günü Friedrichsplatz'da yapılan bir dayanışma mitinginde de yoğun bir 
katılımla etkinlik gösterdiler. 


bireysel değil, “örgütlü” çabalara dayanması çeşiti çizilerden hemen tüm Türkiyeli örgütleri kapsama... | 


Lorch Knecht'in 
411 işçisiyle 
dayanışma 


Schwâbiseh-Gmünd'deki, yüzün üzerinde oTürkiyelinin çalıştığı Lorch Knecht fabrikasının 411 işçisi, lokavt ilan edildiğini duyunca işletmeyi işgal etti. İşçiler, kendilerine gönderilen “Işimiz olmadığından 28 Mayıs gününden itibaren fabrikayı kapatıyoruz” yazılı mektubu işçi temsilciliği yoluyla patrona ia- de ettiler ve üç gün boyunca fabrikadan ayrılmayıp nöbet tuttular. 
Bir çok demokratik örgüt, fabrika ve sendika temsilcisi Lorch Knecht işçilerinin direnişini ziyaret etti, dayanışma mesajları gönderdi. SPD”- nin bölge milletvekili de işçileri ziyaret ederek, savaşımlarını desteklediğini bildirdi. FIDEF'e bağlı Schwâbiseh-Gmünd Işçi Birliği üyeleri de sürekli fabrika önüne gelerek işçilerle birlikte nöbet tuttular, onlara sicak çay dağıttılar. 


B.Berlin: Lokavta karşı da omuz omuza 


Batı Berlin'deki Daimler-Benz fabrikasında 600 işçinin daha lokavttan etkileneceği haberinin duyulması üzerine 4 Haziran sabahı yüzlerce İşçi fabrika önünde toplanarak protesto gösterisi yaptı. Çok sayıda demokratik örgütün ve diğer sendikaların temsilcileri de lokavta uğrayan işçilerle dayanışma için fabrika önüne geldiler. Gösteride, işçilere Türkiye Postası dağıtıldı, Türk Merkezi üyeleri Daimler-Benz işçileriyle birlikte halay çektiler. Dayanışma için gelen örgütler aralarında topladıkları 
4500 Mark bağışı Daimler-Benz işçilerine teslim ettiler, aynca 16 bin Marklık bafaşın da garantisini verdiler. 3400 kişinin çalıştığı fabrikada işçilerin yaklaşık yansı lokavttan etkileniyor. 


pi 2 N 
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Düsseldorf: Çocuklar bile dayanışmada 


Düsseldorf İşçi Gençlik Birliği üyelerin- ratılan Daimler Benz İşçilerine verilmek 


Çe olaki i - . . K 
Hamburg: 40.bin işçi yürüdü Hamburg'da yaklaşık 40 bin işçi ve ilerici, lokavla uğratılan metal emekçileri ile dayanışma amacıyla 4 Haziran günü bir yürüyüş yaptı. Yürüyüşe Bremen, Lübeck ve Hamburg çevresinden yerli ve yabancı işçiler katıldılar. Dayanışma eyleminde Türkiyeli 


ilerici örgütler de çok sayıda üyeyle yer aldılar. Bu arada eylemin hedefini açıklayan bildiriler de yayınlandı. 


Frankfurt: Grev alanında şenlik 


Frankfurt Türk Halkevi, kentte, greve çıkan Adler Werk, Messer Griesheim ve lokavta uğratılan Teves, VDO, Telefon Bau ve Siemens işçileri ile yoğun dayanışma içinde. Halkevinin etkinlikleri grev alanlarını bayram yerine çevirdi. Resim'de DGB'- nin dayanışma şenliğinde Frankfurt Türk Halkevi Folklor Ekibi'nin gösterisi, 


den oluşan bir grup | Haziran günü IG Metall Sendikası'nın Düsseldorf Şubesi- ne bir dayanışma ziyareti yaptı. Aralarında küçücük Türkiyeli çocukların da bulanduğu DIGB delegasyonu, IG Metall Şube Başkanı Willi Lauer tarafindan karşılandı ve sendikal savaşımın çocuklara kadar yansıtılmış olmasının öğüç verici olduğunu belirtti. Nitekim dayanışma ziyaretinde dernek üyelerinin kendi aralarında toplandıkları ve soğuk lokavta uğ- 


üzere sendika yönetimine teslim ettikleri 
230 markın yanısıra, 11 yaşında bir kız 
çocuğu da harçlıklarını, “işçi amca ve teyzeleri”ne sundu. FİDEF'e bağlı Düsseldorf Işçi Gençlik Birliği'nin lokavta uğratılan metal emekçileriyle dayanışma etkinlikleri kent içnde açılan çeşitli “Information Stand”lanyla da sürdürülüyor. 
Burada Türkiyeli işçilere sendikal savaşımla ilgili ayrıntılı bilgi veriliyor, Türkçe yayınlar da dağıtılıyor. 


Sayfa 8 


Acılıdır Haziran: 


SANAT/KÜLTÜR 


Türkiye Postası, 15 Haziran 1984 


Nazım Hikmet'i 3 Haziran'da Orhan Kemal'i 2 Haziran'da yitirdik... 


İki komünist 


Nazım Hikmet'ie Orhan Kemal'in ortak yanları nedir? 

Örneğin usta-çırak oluşları mı? 
Genç Orhan Kemal'in yazı sanatinin bir acemisinin, Bursa mapushanesinde Nazım Hikmet'le bulu-Şup sanatın hünerlerini, inceliklerini öğrenmesi ve Nazım Hikmet'- in deyimi ile “Has pınardan su içmiş cins bir aygır gibi” hikaye ve roman sanatında ustalık mertebesine ulaşması mı? 


Yoksa mapushane arkadaşlığın dan mı ibaret ikisinin ortak yanları? Yoksa daha da mı raslantısal bu ortaklık? Örneğin ikisinin de Haziran ayında, hem de biri 
2, öteki 3 Haziran'da ölmeleri mi? 

Ve yaşıtlarından, akranlarından hatta çağdaşlanından onları ayiran, onları “değerli ve ölümsüz kılan" nedir? Bunca yazan, bunca çizen, bunca romancı, şair arasında Nazım Hikmet'i ve Orhan Kemal'i “adlan üstünde tartışılmaz bir saygınlığa kavuşturan” nedir? 


Biz bu soruyu “Çünkü onlar iki komünist, Iki partili sanatçıdırlar, Türkiye Komünist Partisi'- nin iki üyesidirler” diye yanıtlıyoruz. Ve biliyoruz, çoklarını irkiltecek bir yanıttır bu. Sorular gelecektir;. gelmese de düşünülecektir? 


“Ne yani, denecektir, sanatçının İyi sanatçı olabilmesi için ille de komünist mi olması gerek? Hem de partili?..” 

Ya da, “Partili olmak tam tersine sanatçının elini kolunu bağ” lamaz mı? Onun yaratıcılığına ideolojinin, daha da kötüsü siyasetin o kısırlaştırıcı çemberini geçirmez mi? Sanatçının hava kadar, su kadar gerek duyduğu özgürlüğü, kendi eliyle bir örgü- te ya da bir ideolojiye teslim 


Bir usta: Nazım Hikmet 
.. ve çırağı: Orhan Kemal 


3 Haziran 1963. Moskova, Nazım Hikmet yaşamıyor 
artık. Çağın en büyük bir kaç şairinden birinin yüreği durdu bugün. 61 yıllık, acılarla, savaşlarla, sürgünlerle, hasretlerle, mahpusluklarla örülmüş kahraman bir yaşam bitti. “Elveda hayat ve merhaba kainat” dedi Nazım Hikmet, 


2 Haziran 1970. Nazım Hikmet'in ölümünün üstünden 
yedi yıl geçti. Tam yedi yıl Ertesi glin sekizinci yıl başlayacak. Bir çırak, Nazım Hikmet gibi bir koca ustaya yaraşır bir koca çırak, Orhan Kemal yaşamıyor artık, Yıllar boyu kavurucu yoksullukların tükettiği mahpus damlarının törpülediği bir yürek durdu. Ancak Türkiye işçi sınıfı bir şanlı evladını daha yitirdi bugün. 


Haziran 1984. Türkiye'de faşizm var. Zindanları dolduran 


devrimcilerin, komünistlerin, demokratların arasında Nazım Hikmet'in, Orhan Kemal'in çraklarının sayısı az değil, Nice sanatçı, halkımızın nice yüzakı ya zindanda, ya da işkence odasında ya sürgünün kör karanlığında. 


Haziranlarda kabarır yürek. Acılıdır haziranlar. Türkiye işçi sınıfı en has evlatlarından ikisini, ustalar ustası Nazım Hikmet'i ve ancak Nazım Hikmet gibi bir ustaya çırak olabilecek bir başka yazı ustasını, Orkan Kemal'i bir Haziran günü yitirdi. Ölüm günlerinin kullanıla kullamila aşınmış bir deyimi vardır: Anıları yolumuza ışık tutacak... denir. Kullanıla kullanıla yıpranmış olsa da kimileri için pin) pırıl yenidir bu söz. Dipdiridir ve tam da yerindedir: 


Nazim Hikmet'in ve Orhan Kemal'in anıları yolumuza 


ışık tutuyor: Nice sanatçıyı, şiir tutkununu, yazı öğrencisini, sanal acemisini besleyen gür birer pınar, doğurgan bir özsu gibi yürüyor Nazım Hikmet ve Orhan Kemal... 
elele... dahası omuzomuza... 

Onları ölüm yıldönümlerinde bir kez daha saygıyla ve acıyla anıyoruz. Iki usta üstüne yazacak her şey yazılmadı belki ama çok şey yazıldı. Bir ölüm yıldönümünde, bir anma yazısında beylik sözleri tekrarlamakta, biyografik bilgiler aktarmakta pek de yarar yok. Nazım Hikmet'i, Orhan Kemal'i anarken, sözü ustalardan büyüğüne, Nazım Hikmet'e bırakacağız. Nazım Hikmet'in sanat üstüne özel mektuplarda, kimi önsözlerde yazdıklarından kısa bir demet sunacağız. “Nazım Hikmet, Orhan Kemal ve onların yolunda yürüyenler, neden büyüktür?” sorusunun yanıtı en İyi bu satırlarda yatıyor çünkü. 


NAZIM HİKMET'İN KENDİ KALEMİNDEN SANAT ANLAYIŞI 


...ve onların şiirleri kitlelerin malı olmuştur ! 


.. Ben bir dahi değilim, fakat iyi bir sanatkarım ve bunu herşeyden önce ideolojime borçluyum. Eğersizin (burjuvazi- nin) iyi sanatkârlarınız yoksa ideolojinizin bugün artık iyi sanatkâra muhteva (içerik) olamayacak kadar tefessüh (kokuşmuş) etmiş olmasından ileri gelir... 


„ben şimdi şiir olsun, roman olsun, hikaye olsun, resim olsun, musiki olsun velhasıl bütün güzel sanat şubelerinde yirminci asrın vatandaşı, yirminci asrın konkre (somut) insanı olarak şu suali soruyorum: bundan -“bana” da dahilbize ne? Şair şiir yazmış, sevgilisi için, o sadece ikisinin arasında bir hadise ise veşairaşkınıyirminciasnın muayyen (belirli) bir “bizi eden - beni ala- kadar eden de dahil- hususiyeti (özelliği) 
$ 5 


Dünya, dostlarım, düşmanlarım sen ve toprak 


Fevkalâde memnunum dünyaya geldiġime. 


Toprağını, aydınlığını, kavgasını ve ekmeğini seviyorum. 


Kutrunun ölçüsünü santimine kadar bildiğim halde ve meçhulum değilken güneşin yanında oyuncaklığı, dünya inanılmayacak kadar büyüktür benim için. 


Dünyayı dolaşmak, 


görmediğim balıkları, yemişleri ve yıldızları görmek isterdim. 
Halbuki yalnız yazılarda ve resimlerde yaptım Avrupa yolculuğumu, bütün ömrümce, mavi pulu Asyada damgalanmış bir tek mektup 


almadım. 

Ben ve bizim mahalle bakkalı, 

ikimiz de kuvvetle meçhulüz Amerikada. 

Buna rağmen, 

Çinden Ispanyaya, Ümit burnundan Alaskaya kadar, 


her milli bahride, her kilometrede dostum ve düşmanım var. 


Dostlar, ki bir kere bile selâmlaşmadık 


te ya da bir ideolojiye teslim etmesi demek değil midir bunlar?" filan diye İtirazlar miridarlacaktır... 

Ancak biz gene de ısrarlı olacağız: Nazım Hikmet'in, Orhan Kemal'in ve yollarında yürüyenlerin belirleyici niteliklerinin “komünistlikleri” olduğunu söyleyeceğiz. Bu niteliktir ki onları halkların katında ölümsüz ve daha değer- 
Ni kılmaktadır ve bu niteliklerinden dolayıdır ki onlar iyi sanatçı olmanın Kapısını aralayabilmişler, bu kapının açıldığı uçsuz bucaksız ovada atlarını dörtnala kaldırmışlardır. 


Eğer komünist olmayı, kişinin “sanatçının da- bilincindeki son bulanıklığın silinmesi olarak kavnyorsak. 


Eğer partili olmayı, emekçi halkın sömürüsüz, savaşsız bir dünyaya ulaşma düşünün gerçek olabilmesi için ancak -ve ancak- “örgütlü” savaşılabileceğini bilince çıkarmışsak... 


Eğer sanatçıya nasıl yazması, ne yazması .gerektiğini “buyuracak" bir komünist partisinin var olamayacağını, var olursa onun komünist partisi niteliğini taşıyamayacağını, bu tür buyruklarla “sanat” yapmaya soyunanlann resmi kitaplıkların güneş görmez raflarında bir fosil gibi “yaşayıp” gideceklerini görebiliyorsak... 


Eğer emekçi halkın savaşının dışında kalan tribünde oturup ahkam kesen bir sanatçı olunamayacağını öğrenmişsek ve emekçi halkın savaşının içinde yer almanın somutlanışının, en “mükemmel” biçiminin örgütlü olmak, partili olmaktan geçtiğini bilince çıkarmışsak... 


Eğer bütün bunları kavramışsak.. Yukanda savunduğumuz yargıda yadırganacak bir yan kalmaz. Ve işte o yüzden Nazım Hikmet'i, Orhan Kemal'i büyük kılan yanları, onların “partili” olmayi, komünist olmayı bilecek bir bilinç duruluğuna ve savaşın göbeğinde yer alma kararlılığına ulaşmışlıklarıdır. Yaşamları da bunun kanıtıdır... AE 


© kadar eğen de dahil- hususiyeti (özelliği) ve tarafıyla” bağlamamışsa bana ne, bize ne? Yirminci asırda yaşayan şairin, muharririn (yazarın), ressamın filan kıymeti, köpkre olarak yirminci asrın bütününü yahut hiç olmazsa parçalarını aksettirdiği nisbette vardır. Şair şiir yazmış, şu veya bu cümle turoürü veya hayal oyunuyla kendi faniliğinden bahsediyor. 
Bize ve bana ne? Ama bu fanilik (ölümlük) günün birinde ölmek lazım geldiği vakıası yirminci asrın bir küçücük tarafiyla olsun bağlamış, ümitli, hatta ümitsiz, okurum... Fakat mücerret (soyut), umumiyetle yirminci asırda, bu asrın içindeki memleketler, sınıflar ve kavgalar ufak da olsa elle tutulur gözle görülür bağı bulunmayan şiiri filan okumam... mihenk (ölçüt) olarak kullanma- ya başladığım bu “bize ne” sualine maruz kalanlar, bu suali sordurmayı icap ettirenler, bu harikulade yirminci asırda okunmaya değmez muharrirlerdir... 


«. Şairin kendinden bahsetmesi de, ken- 


dinden bahsetmemesi de bir kişiyle yahut milyonlarca insana seslenmesi onun felsefi, siyasi görüşünü açıklamaz. Milyonlarca insana seslenen, kendinden hiç bahselmeyen nice şiirler vardır ki mistik, sübjektif (öznel), idealist felsefenin, hatta dini akidelerin temsilcileridir. Tersine yalnız kendinden bahseden nice şairler vardır ki materyalisttirler, hem de diyalektik materyalist, Ve onların şiirleri kitlelerin malı olmuştur. 


(2) 

.. Tek fazla satır değil tek fazla kelime yazmamak istiyorum. Düuyduklarımı, düşündüklerimi canlı şeylerin çıplaklıgıyla doğrudan doğruya en kestirmeden yazmak istiyorum. Her öze en uygun şekli bulmak istiyorum. Yalniz kendi edebiyatımın değil, tanıdığım bütün edebiyatların geleneklerinden faydalanmak istiyorum. Tabii gerekirse. Bazen da kendi edebiyatımın geleneğinden bile faydalanmak istemiyorum, Her eserde mutlaka bir geleneğin geliştirilmesi gerektiği- 


aynı 


Benim kuvvetim, 


ilmimde muamma değildir. 
Büyük kavada açık ve endişesiz girdim satima. 
Ve dışında bu safın toprakla sen 


Halbuki sen harikulade güzelsin, 


ne de kani değilim. Her sanatkar ömrünün sonuna kadar arayacaktır, Bu arama seyrinde her konkre öze en uygun şekil bulmağa, kendi kendini tekrarlamağa, şahsiyetini muhafaza etmekle beraber taklit etmemeğe çalışacaktır. Gerçeği Marksist-Leninist bir gözle incelemekten gayrı hiçbir değişmez, mutlak sanat 


Orhan Kemal bizim mahallede yaşamış olmalı 


“Orhan Kemal bizim mahallede yaşamış olmalı, Başka türlü olması olası degil, Hep bizim oranın insanlarını anlatiyor. Günboyu rastlaşıp durduğumuzu, kimi kez selamlaştıklarımızı yazıyor. Orhan Kemal gerçekten de hepsini tanıyor olmalı.” 


Böyle düşünen insan çok. Ve insan bir Orhan Kemal romanının sayfalarını çevirdikçe de düşüncesini pekiştirir. “Bizim mahalleyi tanıyor olmalı...” 


Hiç kuşku olmasın, onların hepsini tamyor,tanımaya çalışıyordur Orhan Kemal, Veresiye istemeye çekindiği bakkalın önünde yukarı aşağı dolaşan başörtülü kadim, “kıpçak ağızlı” işsiz muhaciri, kötüye zorlanan kaderinin henüz farkında olmayan Filiz'leri, tombalacıları, çamurlu yolları, badanası dökük duvarlar... 
Soluk alan kentleri sırtında taşıyanları, 


Çukurova'lara soluk taşıyanları. 


Orhan Kemal'in tanıdıkları, dostları, arkadaşları, sevdiklerini, kavgalarını, işsizliklerini, açlıklarını, aşklarını yazdıkları göçmen olup Almanya'lara, Fransa'- lara, Belçika'lara, Hollanda'lara, Danimarka'lara, Isveç'lere de geldiler. “Bereketli Topraklar Üstüne”nin Adana'sının fabrika önünde bekleşenlerinden, iş bul- 


mak için büyük kentlerin yolunu tutanlardan bir umuttur diye atlayıp yabancı diyarlara gelenler de oldu. Dili, geleneği yabancı yerlerde iş bulup, ev kurup hayatların sürdürmeye çalıştılar. 

Iş için, çoluğun çocuğun geçiminin sağ- 


lanması için gelinen ülkelerde hayat sürüyor. Öyle ki buralarda da mahalleler kuruyor,kentlerin kıyısında emekçilerin oturageldiği evlere yerleşiyor, işsizliğin- yabancı düşmanlığının kıyıcığında yaşıyorlar, Ama uzun zamandır Orhan Kemal'sizler. 2 Haziran'da 14. ölüm yıldönümünde andığımız Orhan Kemal bugün göçmen işçilerin içinde bulunduğu sorunların karşı karşıya oldukları değişik yaşamın getirdiklerinin çoğuna yabancıydı. Tanıyıp yazdıklarının yaban eller- de nelere tanık olduklarını hiç bilemedi. Daha doğrusu tutuklamalar, yargılamalar, açlık-işsizlikle yıpranan yaşamı 1970'de sona erdiğinden bugün sayıları milyonları aşan memleketlilerinin göçmen bulundukları ülkelerde neleri yaşadığını yazamadı. 

Olanağı olsaydı yazar mıydı? Evet Kreuzber'de de yaşardı. İşsizlik bürolarının önündeki kuyruklarda da. 35 saat için Alman işçi sınıfı tarafından verilen grev leri de anlatırdı, hem de yıllarca Alman emekçileriyle birlikte yaşamış gibi. 

14. ölüm yıldönümünde Türkçenin bu yet kin kalemini, mahallemizin Orhan Kemal'ini saygıyla anıyoruz. Ona duyulacak en büyük saygı hayatlarını anlattıklarının kavgalarında yaşamak olacaktır. 


C.B 


Dostlar, ki bir kere bile selâmlaşmadık aynı hürriyet, aynı hasret için ölebiliriz. 
Düşmanlar ki, kanlarına susamışım, kanıma susamışlar. 


bu büyük dünyada yalnız olmayışımdır. 
Dünya ve insanlan, yüreğimde sır, 


bana yetmiyorsunuz. 


toprak sıcak ve güzeldir. 


z > F 


kaidesi tanımayacaktır. Denenmiş bir çok sanat kaidelerinin tecrübelerinden elbette faydalanacaktır. Elbette ki, kendi halk sanatının dünya halkları sanatlarinin, kendi ve dünya halkları klasikleri- nin geleneklerinden faydalanacaktır. 
Onları bir sıçrama tahtası olarak kullanacaktır, ayaklarına pranga yapmayacaktır. Bu gelenekler bahsinde bir iki çift sözüm var. Biz komünistler, elbette biz komünist sanatkarlar da, kendimizi bütün insanlıkça yaraılmış değerlerin bütün insanlık kültürünün mirasçısı sayarız. Burda bütün insanlık tarihine dikkat nazarımızı çekerim. Bütün insanlık, yalnız Avrupa, yalnız Eski Yunan, Roma Rönesans değildir. Asya'sıyla, Afrika'sıyla, eski yeni Amerika'sıyla bütün dünyadır. Çin, Japon klasikleri, Hint, Iran, Türk klasikleri ve halk sanatkarları, genel olarak bütün bu ülkelerin insanlık kültür hazinesindeki payları, Avrupa nır payından, Eski Yunan, Roma ve Rönasans'in payından hiçte aşağı değildir. 
Resimde de, şiirde de, heykelde de, edebiyatta da, rakısta da bu böyledir. 


Ben hem yalnız kendimden bahseden şiirler yazmak istiyorum, hem bir tek insana, hem milyonlara seslenen şiirler. Hem birtek elmadan, hem sürülen topraktan, hem zindandan dönen insanın ruhundan, hem kitlelerin daha güzel günler için savaşından, hem bir tek insanın sev- da kederlerinden bahseden şiirler yazmak istiyorum. ” 
Komünistoldum olalı, güzel sanatlardan beklediğim, istediğim şey, halka hizmetleri, halkı güzel günlere çağırmalarıdır. 
Halkın acısına, öfkesine, umuduna, sevincine, hasretine tercüman olmalarıdır. 
Sanat telâkkimde değişmeyen işle budur. 


America Uçak Gemisi bir ay sonra Hürmüz Boğazı önüne gelecek 


ABD, Körfez'e müdahalede 


yeni ve ciddi adımlar atıyor 


Son 15 gün içinde ABD, Körfez'e müdahale yönünde yeni ve önemli adımlar attı, Nitekim Reagan yönetimi, Suudi Arabistan'a tanker trafiğine “gelebilecek” saldırıları önlemek bahanesiyle 400 tane Stinger tipi, tek asker tarafından omuz- da taşınarak kullanılabilen, ısıya duyarlı hedef şaşırmayan uçaksavar roketleri verdi. ABD bu roketlerin yanısıra 200 adet fırlatma gereci ve roketleri kullanacak ya da kullandırtacak askeri “uzman” - da gönderdi. Sözkonusu silah yardımı- na Başkan Reagan bizzat karar verdi. Karar, ABD'nin Körfez'e dolaylı müdahalesi anlamına geliyor, 

Ayrıca Pentagon'dan yapılan resmi açıklamaya göre, bir ay sonra 90 savaş uçağı taşıyan Amerika uçak gemisi, altı savaş gemisi eşliğinde Hürmüz Boğazı önüne gelecek ve halen bu sularda seyretmekte olan “Kitty Hawk” uçak gemisinin yanına katılacak. 

ABD bunların yanısıra, Suudi Arabistan'ın elindeki menzilleri oldukça kısa savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yapabilecek KC-10 tipi ikmal uçakları da vermeyi planlıyor. Bu uçakların mürettebatı ABD hava kuvvetlerinden olacak. 
BöyleceKörfez'e dolaylı müdahale, gitgide dolaysızlaşacak. 

Hatırlanacağı Üzere Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri, Iran'ın F-4 tipi bir uça- 


Hürmüzyakınlarında seyreden 
ABD'nin Kitty- 
Hawk adlı uçak gemisine, yakın- da 90 savaş uçadi taşıyan bir uçak gemisi daha eklenecek 


fını düşürdü. Aricak hedeflerin bulunması, saptanması ve silahların hedefe yöneltilmesi, ABD'nin casusluk uçakları olan AWACS'lar tarafından gerçekleşti» rildi. Iran Körfezi, uzun süredir çok sayıda AWACS casus uçağı ile kontrol edilmekte ve Iran ve Irak hava sahalarında” ki tüm uçuş olayları anında gözlenebilmekte, 


Gelişmelerden anlaşıldığına göre Suudi Arabistan, ABD tarafından, öteki Körfez ülkelerini Iran-Irak savaşına müdahaleye ikna etmekle görevlendirildi. Iran ise bu 


ülkeleri tarafsız kalmaya çağırıyor ve tersi bir tutuma girmeleri halinde tankerlerini bombalayacağını belirtiyor. 


ABD'nin Körfez'e müdahale yönünde Suudi Arabistan üstünden gerçekleştirdiği tehlikeli tırmanış bunla da bitmiyor. 
Reagan yönetimi, Suudi Arabistan hava savunmasını, bizzat kendi uçaklarıyla ve birlikleriyle üstlenmek dileğinde, Suudi rejimi, öteki Arap ülkelerinden gelmesi kaçınılmaz tepkiler yüzünden şimdilik bu isteğe “hayır” diyor, Ama bu direncin daha ne kadar süreceği de bilinemiyor. 


Kıbrıs'ta faşistler CTP ve TKP lider ve üyelerini ölümle tehdit ettiler 


Denktaş, Türkiye'ye bağımlı polis devleti kurmaya hazırlanıyor 


ABD kongresinin Türkiye'ye yapılan askeri yardımlardan bir bölümünü Kıbñs sorununun çözümüne bağlamasıyla koparılan toz fırtınasının ardında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) adı 


Denktaş hazırlattığı yeni anayasa tasarısına, adadaki 
Türk askerlerinin iç 


çıkan CTP'ye ve TKP'ye karşı geniş bir kampanya açtılar 


Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği 25 
Mayıs günü yayınladığı ve CTP ve TKP 


Türkiye Postası 
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İ DDR'de Ulusal Gençlik Şenliği 


Demokratik Alman Cumhuriyeti'nin (D.A.C.) kuruluşunun 35, yıldönümü dolayısıyla Berlin'de yapılan ve üç gün siren Ulusal Gençlik Şenliği'ne 2 milyon 300 bin konuk ve 250 bin Hür Alman Gençliği Örgütü (FDJ) üyesi katıldı. Şenlik gençlerin “Barış Anayurt andı” içmeleriyle açıldı. Almanya Sosyalist Birlik Partisi (SED) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Devlet Şürası Başkanı Erich Honecker festival dolayısıyla yaptığı konuşmada Alman toprakları üzerinde gençliğin bu güne dek hiç bir zaman, şimdiki kadar kıvanç verici durumda olmadığını, sadece sosyalizmin gençliğe amaç dolu bir yaşam ve sağlam bir perspektif verebileceğini söyledi ve gençliğin Alman topraklarında bir daha savaş çıkmaması konusundaki sorumluluğunu hatırlattı. Hür Alman Gençliği (FDJ) 1. Genel Sekreteri Eberhard Aurich, Almanya Sosyalist Birlik Partisi politikasının tüm gençlik tarafından onaylandığını, kısa süre önce yapılan yerel seçimlerin de bunu kanıtladığını söyledi. Seçimlerde oy kullanan 1,9 milyon genç bu politikaya “evet” demişlerdi. Aurich konuşmasında D.A.C, gençliğinin ve FDJ üyelerinin barışı korumak ve kalıcılaştırmak için ber şeyi yapmaya hazır olduğunu vurguladı. 


verilen Kıbrıs'ın Türk kesiminde gözlerden saklanmak istenen bambaşka bir oyun tezgahlanıyor. Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'nın “Denktag'i tehdli” ettiği biçiminde boyalı basinda çıkan haberlerle de örtbas edilme- ye çalışılan bu oyunun özünü, Denktaş" ın hazırlatmakta olduğu yeni Anayasa taslağı oluşturuyor. 

Yeni Anayasa'yı hazırlamakla görevli “olan Anayasa Komisyonu, Denktaş'ın ABD ziyareti sırasında çalışmalarını tamamlayarak tasarıya, KKTC'nin “iç ve dış güvenliğinin” Kıbrıslılardan oluşan güvenlik kuvvetleri ile Türk askerlerden oluşan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerince ortaklaşa sağlanacağı hükmünü getirdi. 
Bu hükmün geniş tepkilere yol açması üzerine, Denktaş, ABD dönüşünde, Kurucu Meclis'e bizzat atamış olduğu Osman Örek kanalıyla yeni bir önerge verdirterek “iç ve dış güvenliği” sözcükleri yerine “yurt güvenliği” denilmesini önererek durumu kurtarmaya çalıştı. 

Gerici ve faşist güçlerin çoğunluğu elinde bulundurduğu Kurucu Meclis'te 


güvenliğin 
“korunmasından” da sorumlu olacağı hükmünü koydurttu 


bu önerinin kabul edilme olasılığının çok yüksek olduğuna işaret eden politik gözlemeiler, adadaki Türk askerlerinin Anayasa hükmüyle “iç güvenlikten de sarumlu” hale gelmesinin, “Türkiye'ye bağlı bir askeri polis devleti kurulması” ve ilerici ve demokrat muhalefete yaşama şansı tanınmaması anlamına geleceğini belirtiyorlar. 

Nitekim Anayasa tasarısına bu hükmün konulduğu günlerde, Kıbns Türk Mücahitler Derneği adını taşıyan faşist kuruluş bir bildiri yayınlayarak Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Toplumcu Kurtaluş Partisi (TKP) liderlerini ve üyelerini ölümle tehdit etti. Bu bildiriye geniş yer veren gerici gazeteler de, Kıbrıs'ın bölünmesine ve Türk kesiminin Türkiye'ye fiilen bağlanarak ABD empeyalizminin bir maşası haline gelmesine karşı 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lider ve üyelerini “Türk halkının hür imânında boğulmaya mahkum olacaksınız” diye tehdit ettiği bildiride. *Halkıman sabır ve sükut hudutlarını aşabilen 

öfkesini anlayımz” denildi Bildiride 

CTP'den, “Rum yândaşları ile ortak kuracakları proleterya diktaloryasının özlemini taşıyan marksist-leninisi ideolojinin 

uşakları, “Türklüğün düşmanları”, “düşman mihrakların ve İhanet odaklarının 

bağımlı uşakları”, “şeref ve haysiyetimizin 

temsil edildiği Kurucu Meclisimizde yerleri olmayanlar” diye söz edilirken, TKP yöneücilerinden Durduran'dan “Kurucu Meclisi ortadan kaldırmaya kalkışan, oturduğu koltuğun, teneffüs ettiği havanın güvencesi olan ordumuzun varlığına ve, güvenlik hakkına dil uzatan” kişi olarak söz edildi. 

KKTC'nin ilerici güçleri. bu bildiriyi ve CTP ve TKP'ye karşı başatılan kampanyayı, KKTC'de ilerici ve demokrat güçlere karşı başlatılacak bir terör ve yok etme dalgasının habercisi olarak yorumluyorlar. 


Batı Avrupa ve Hollanda barış hareketinin başarısı 


Hollanda füzelerin yerleştirilmesini erteledi 


Hollanda'nın Hristiyan demokrat hükümeti Batı Avrupa'daki ve Hollanda'daki barış hareketi karşısında gerilemek zorunda kaldı ve 48 Cruise atom füzesinin Hollanda'ya yerleştirilmesi konusundaki kesin kararını 1985 yılının Kasım ayına erteledi, Hollanda hükümeti 1 Haziran günü aynca 1985 yılında füzelerin yerleşürilmesinin onaylanabilmesini de o tarihe kadar ABD ile Sovyetler Birliği'nin atom füzelçrinin sınırlandınlması konusunda bir anlaşmaya varmaları koşuluna bağladı. Böyle bir durumda bile Hollanda, 48 füzeden ancak bir kısmının kendi topraklarına yerleştirilmesine izin verecek. 
Öte yandan, atom füzeleri konusunda Kasım 1985 tarihinde “onay” kararının çıkması, füzelerin derhal yerleştirilmeye baş- 

“lanması anlamına da gelmeyecek, fiili yerleştirme ancak 1988 yılında başlayabilecek, yi 

ABD yönetimi Hollanda'nın aldığı bu karara resmi bir tepki göstermemeye dikkat ederken, füzeleri kendi topraklarına yerleştirmeye başlamış olan Federal Almanya hükümet çevreleri ise olayı, “Moskova'nın ve onun güdümündeki barış ha- 


Mi m a 


reketinin baskısına boyun eğmek” biçiminde yorumladılar. 

Bilindiği gibi, Federal Almanya'da 17 
Haziran'da yapılacak olanı Avrupa Parlamentosu seçimleri sırasında, barış hare- 


Ban Avrupa'da atom füzelerine karşı protesto hareketleri 5 yıldır sürüyor. 


keti, resmi sandıkların yanına birer sandık kurarak füzelerin Federal Almanya'ya yerleştirilmesini onaylamış olan Kohl hükümetinin bu kararını “halk oyuna” sunacak. 


Los Angeles oyunları fiyasko eşiğinde 


Los Angeles Olimpiyatlarına katılmama kararı alan sosyalist ülkelerin: sporcuları buna karşılık yaz boyunca pek çok uluslararası karşılaşmaya kalacaklar. 

Sosyalist ülkelerin sporcuları, kapitalist ülkelerin sporcular ile olan dosiluklarının eskisi gibi sürdüğünü, bu yaz, olimpiyatlarda karşılaşmalarının ABD yönetimi tarafından engellendiğini söylediler. 

ABD'nin olimpiyatlara katılımın rekor düzeyde olduğunu iddia etmesine karşılık 
21 spor dalında dünyanın en iyi sporcularının yüzde 5İ'i yarışmalara kalmayacak. Örneğin Halsinki Dünya Şampiyonası'nda halter dalında tüm madalyaları sosyalist ülkelerin sporcuları almış. Di- 


ger belli başlı spor dallarında sosyalist ülkelerin madalya oranı yüzde olarak şöyle: Güreş 72, boks 50, yüzme 41, modem pentatlon 83, bisiklet 63, jimnastik 53, atıcılık 60, eskrim 38. 


Bu arada Los Angeles Olimpiyatları'na azgın anti-sosyalist kampanya ve yetersiz güvenlik önlemleri dolayısıyla katılamayacaklanm açıklayan ülkelerin sayısı da 14'e yükseldi. Bunlar Sovyetler Birliği, Bulgaristan, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Vietnam, Moğolistan, Laos, Çekoslavak- ya, Afganistan, Macaristan, Polonya, Küba, Kore Halk Cumhuriyeti, Yemen ve Ethopya. 


Irkçı lider Botha'nın Avrupa gezisi 


Güney Afrika'- nın ırkçı Başbakanı Pietor Willem Botha, rejimin ırkçı niteligini pekiştiren yeni anayasayı dünya kamuoyuna bir reform olarak göstermek ve politikasına yasallık kazandırmak amacıyla bir Batı 
Avrupa gezisi düzenledi. Botha'nın bu gezisi 
Batı Avrupa'daki yönetimler açısından bir de- 


APRE i 
BOTHA. 


mokrasi sınavı niteliği kazandı. Isviçre, Portekiz, Ingiltere ve Federal Almanya Başbakanları Botha ile resmi görüşmeler yapmayı kabul ederlerken, Avusturya Başbakanı Sinowatz, ırkçı rejimi protesto etti. Fransız ve Italyan Başbakanları ise Botha ile “resmen” görüşmeyi reddettiler. Botha'nın gezisi gittiği tüm ülkelerde Botha'ya ve ırkçı Güney Afrika rejimine karşı protesto eylemleri yapıldı. Bilindiği gibi ırkçı rejimin bu yıl yürürlüğe girecek yeni Anayasası, parlamentoda beyazların mutlak çoğunluğunu güvence altına alıyor ve devlet başkanına diktatör yetkileri tanıyor. Ülkedeki küçük Hintli ve melez azınlığa kimi haklar tanıyan Anayasa, nüfusun yüzde 70'inden çoğunu oluşturan karaderili yerli halka ise hiç bir politik ve sosyal hak tanımıyor. Irkçı Güney Afrika yönetimi yerli halkı ülkenin belli bölgelerinde yaşamak zorunda bırakıyor. 
3,5 milyon insan açlık ve yoksulluğun hüküm sürdüğü, çorak ve verimsiz topraklar üstünde yaşamakta. Rejim içeride bu insanlık dışı politikayı izlerken dış politikasında da açıkça saldırganlık yapıyor. Başta Angola olmak üzere tüm komşu ülkeler ırkçı rejimin açık saldırısı altında. Saldınlar yer yer istilaya dönüşüyor. Angola, Mozambik halk cumhuriyetleri ve Namibiya ırkçı Güney Afrika'nın bugün başlıca hedefleri durumunda. 


ABD'de 20 Ocak 1981'de Reagan ve ekibinin işbaşına gelmesiyle, tekelci sermayenin en gerici, en saldırgan kesimi olan “Askersel sanayi kompleksi” (ASK) ABD tarihinde ilk defa doğrudan hükümet oldu. Bu yeni durum, son bir kaç yıl içinde gerginliğin büyük ölçüde artmasının, silahlanma harcamalarının görülmemiş derecede tırmandırılmasının ve insanlığı toptan yokedebilecek bir nükleer savaş tehlikesinin kapının eşiğine gelmesinin temel nedenlerinden birisini oluşturdu. 


ABD “Askersel sanayi kompleksi”nin yükselişi, Ikinci Dünya Savaşı sırasında başladı. O zamandan bu yana, ASK gücünü sürekli artırarak ABD yönetimine, Pentagon'a (ABD Savunma Bakanlığı), ' CIA’ya, ordu üst kademelerine ve ABD Senaltosu'na temsilcilerini yerleştirdi. Ancak, Reagan yönetiminden önce hiçbir zaman, ASK dolaysız olarak hükümet olmadı, 


Bilindiği gibi, Reagan'dan önce, içinde bulunduğumuz yüzyılda bütün ABD hükümetleri, merkezi ABD'nin “Doğu Kıyısında bulunan ve “Wall Street” olarak anılan klasik ABD tekellerinin temsilcileri tarafından kurulmuştu. Reagan ve takımı- nın işbaşına gelmesiyle, iktidar merkezi Doğu Kıyısı'ndan silah tekellerinin merkezi olan Kaliforniya'ya kaydı. 


ABD'yi kimler yönetiyor? 


Bugün ABD'nin dış ve askeri politikasını sekiz kişi belirlemektedir. Başkan Ronald Reagan, Başkan Yardımcısı G Bush (eski CIA Başkanı), Dışişleri anı George P.Shulz, Savunma Bakanı Weinberger ve öteki bakanlar Williata Casey, William Clark, James Baker ve Edwin Meese. 

Antiimperialistisches Informationsbulletin (AIB) dergisinin Mayıs 1984 sayısında ABD'li iktisatçı Victor Perlo'nun gösterdiği gibi, bu sekiz kişiden beşi dolaysız olarak Kaliforniya'daki silah tekellerinin temsilcileridir. Bu sekiz kişiden ikisi de, ABD “askersel sanayi kompleksi”nin ayrılmaz parçası olan petrol kartellerinin (Essön, Mobil Oil, Texaco, Siandari Di nf Califloamia Gulf Ol tem. | 


inde ilk kez askeri 


Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma politikasını ve diş politikasını yürütenlerden bir 

bölümü: (Üst sıra, soldan sağa) ABD Savunma Bakanı Casper Weinberger, Dışişleri Ba» 

kanı George Shulız, Başkan Ronald Reagan'ın Sovyetler Birliği uzmanı ve danışmanı Pipe. 

(Alt sıra, soldan sağa) Edwin Meese, Nitze ve John Lehmann. Bunlar da Kaliforniya'daki Amerikan silah tekellerinin üst düzey yöneticileri ve ortaklarıdır. 


yası” diye anılan “Bechtel” grubunun 


ve General Elektric tekeline bağlıdır ve 


bu Kuruluşlarla ortaklık ilişkisi içindedir. 
Aynı şekilde, Savunma Bakanı Weinberger ve Dışişleri Bakanı Schulz, Bechtel grubunun ortakları ve tepe yöneticileridir. 


Başkan yardımcısı Bush'un babası Prescott Bush, ABD'nin önde gelen milyarderlerinden birisiydi ve çok sayıda silah tekelinin, petrol kartelinin ve büyük bankaların ortağıydı. Prescott Bush'un ölümüyle bu büyük servet ve ortaklık his- 

W a R n imdi R 


Savunma Bakanı Yardımcısı Richard de Lauer, ABD'nin önde gelen silah tekellerinden birisi olan Rocwell Internatlonal'in ortaklarından ve tepe yöneticilerinden birisidir. Kendisi, aynı zamanda ünlü bir füze uzmanıdır. 

Richard Perle de, Savunma Bakanı yar» dımcılığı görevini yürütmektedir. John Lehman, Deniz Kuvvetleri'nden sorumlu bakan yardımcısıdır. Richard Perle ve John Lehman, Boeing ve Abington tekellerinin temsilcileridir ve bu şirketlerin ortaklarınıdandır. 
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sanayi kompleksi 


çalışan 360 kişi görevlerini bırakarak, Northrop silah tekeline “transfer” olmuşlardır. Bunlardan 343'ü “sivil” silah uzmanı ve 17'si de üst düzey görevlisidir. 
Aynı sürede, Northrop tekelinden 17 üstün nitelikli uzman da Dışişleri ve Savunma Bakanlığı'na transfer olmuşlardır. 
Bunların arasında Northrop tekelinin Yürütme Kurulu Başkanı Thomas V. Jonesde vardır, 


Dünya atom savaşının eşiğine getiriliyor 


ABD “Askersel sanayi kompleksi”nin dolaysız olarak hükümet olmasından bu yana geçen dört yıl içinde, ABD'nin silahlanma harcamaları ve atom silahlarının yapımı görülmemiş derecede tırmandırılarak dünya bir atom savaşının eşiğine getirilirken, Reagan yönetiminden önce kriz içinde olan ABD silah tekellerinin satışları ve kârları büyük oranda arttı, 

Sözgelimi, ABD'nin silahlanma harcamaları 1978'de 105 milyar dolar iken, Reagan döneminde iki katından fazla artarak 1983'de 215 milyar doları tırmandı. 
Reagan yönetiminin yaptığı planlamaya göre, ABD'nin silahlanma harcamaları 1988'de 386 milyar dolara yükseltilecek. 

Bu politika, elbette ki büyük silah tekellerinin işine yaramaktadır. Sözgelimi, ekonomik bunalım ortamında 1983 yılında en büyük ABD tekellerinin kâr oranları yüzde 24 oranında gerilerken, en büyük sekiz silah tekelinin karları aynı dönemde yüzde 23 arttı, Aynı şekilde, ABD”. 
nin önde gelen silah tekellerinin karlılık oranları ve hisse senetlerinin değeri, Reagan döneminde 6 ile 38 kat artış gösterdi. 


doğrudan iktidara geldi 


“Askersel sanayi kompleksi” nedir? 


“Askersel Sanayi Kompleksi" (ASK), silah tekelleri, çıkarları bunlarla birlik olan tekelci sermayenin belli kesimleri, aşırı sağcı politikacılar, yüksek rütbeli subaylar ve fanatik uzmanlardan oluşan ittifakı dile getirmek için kullanılan bilimsel bir kavramdır. ASK, emperyalist-kapitalist sistemin egemen sinıfları içinde, en “gerici”, “ırkçı” en “asalak”, “savaş yanlısı” ve en “tehlikeli” olanıdır. 

ASK'nin ekonomik çıkarları, silahlanma harcamalarının ve silahlanma yarışının sürekli turmandırılmasını gerektirir. O, bütün uluslar» arası sorunların yalnızca silah zoruyla çözüleceğine inanır ve bunun propagandâsını yapar, ASK, nükleer silahlanmayı ve sonuçta nükleer bir savaşı kapitalist sistemin tek kurtarıcısı, sosyalist sistemin ye nilmesinin ve yok edilmesinin “tek yol”u olarak görür. 

ASK, gelişen ulusal kurtuluş hateketlerini, demokrasi savaşını ve kapitalist dünyadaki barış ve işçi $1- mf hareketini zor kullanarak “durdurma” ve “ezme” politikasını sävunur, ASK; gelişmiş kapitalist ülkelerde, tekelci kapitalizmin çekirdeği ve tekelci sermayenin en güçlüsü haline gelmektir. 


SİLAH TEKELLERİNİN HİSSE SENETLERİNİN DEGERINDEKİ ARTIŞLAR 


HİSSE SENETLERİNİN 


Reagan öncesi 1983 yılı değeri 


(ABD'doları ) 


Boeing 
General Dynamics 


26 
28 


Artış 
(ABD doları) (Kat) 
41 15 
46 17 


tellerinin (Esson, Mobil Oil, - Texaco, Standart Oil of California, Gulf Oil) tem- 
, Silcileridir. ABD'yi yöneten esas sekiz kişiden yalnızca birisi, eski CLA başkanlarından William Casey, “Doğu Kıyısı”ndan gelmiştir ve klasik ABD tekellerinin temsilciliğini yapmaktadır. 
ABD'yi yöneten bu sekiz kişi içinde, Reagan dolaysız olarak “Kaliforniya Maf- 


ölümüyle bu büyük servet ve ortaklık hisseleri eski CIA Başkanı ve şimdiki Başkan Yardımcısı George Bush'a geçti. Bush CIA Başkanı iken, Sovyetler Birliği'nin askeri harcamalarını gerçek olandan iki kat fazla göstererek ABD yönetiminin ve Pentagon'un silahlanma harcamalarını tırmandırmasını sağlamakla Gn yapmış bir kişidir. 


İşte Pentagon: Üç milyon asker ve bir milyon sivil kadro buradan yönetiliyor 


Reagan döneminde silahlanma harcamaları yılda yüzde 15 arttı 


ABD'nin yıllık silahlanma harcamaları, Carter döneminde yüzde 4 oranında artış gösterdi. Reagan yönetimi, 1978 yılında 105 milyar dolar olan 
silahlanma harcamalarını 1981'de 160 milyar dolara, 1983 yılında da 215 
milyar dolara tırmandırdı. Böylece, Reagan döneminde ABD'nin silahlanma harcamalarına ayırdığı para, yılda ortalama yüzde 15 oranında artmış oldu. Reagan yönetiminin yaptığı programa göre, ABD'nin silahlanma harcamaları 1988 yılında 386 milyar dolara yükselecek. 

Öte yandan, 1983 yılında ABD'nin en büyük 10 silah tekeli ABD hükümetine 43 milyar 900 milyon dolarlık silah satarak, Pentagon'un silah alımlarının yaklaşık yansını gerçekleştirdiler. Pentagon'a en çok silah satan 


ABD silah tekellerinin isimleri şunlar: 


1- General Dynamics 6,8 milyar dolar 2- Mc Donald Douglas 6,1 milyar dolar “8 Rocweli international 4,5 milyar dolar 


4- General Electric 4,5 milyar dolar 


5- Boeing 4,4 milyar dolar 
6 Lockheed 4,0 milyar dolar 


7- United Technologies 3,9 milyar dolar 


8- Tenneco 3,8 milyar dolar 


9- Howard Hughes Medical Instituta 3,2 milyar dolar 


10- Raythen 2.7 milyar dolar 


örtaklarındadır; 

Bu listeyi daha da uzatmak mümkün. 
Ancak, şu örnek ABD “askersel sanayi kompleksi”nin gücünü, dolaysız iktidarını ve gericiliğin içiçe geçişini göstermeye yetecektir: ABD'li iktisatçı Gordon Adams'ın yazmış olduğu “Demir Üçgen” adlı kitapta belirtildiğine göre, son birkaç yıl içinde Pentagon'da çeşitli görevlerde 


Boeing 

General Dynamics 
Grumman 
Lockheed 

Mc Donald Douglas 


Northrop 
Rockwell international 
United Technologies 


ABD Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönemin adımları atıldı 


Türkiye ABDnin askersel sanayi kompleksine bağlanıyor 


Üç hafta önce, ABD'nin “Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Kurumu” adlı kuruluşun CIA kaynaklarına dayanarak yayınladığı silahlanmaya ilişkin raporda, “Türkiye'nin birkaç yıl içinde silah satcsi bir ülke haline geleceği” belirtiliyordu. Bu raporun yayınlanmasından iki hafta sonra, 29 Mayıs 1984 tarihinde Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'- de verdiği demeçte “Birkaç yıl sonra silah satıcısı bir Ülke olacağız” diyordu. 

3-4 Nisan tarihlerinde Çeşme'de yapilan NATO Nükleer Planlama Grup toplantısında, Türkiye'ye yeni atom füzelerinin yerleştirilmesi gündeme geliyordu Son NATO Dışişleri Bakanları toplantisında bazı Batı Avrupa ülkelerinin ve özellikle Hollanda'nın Pershing-2 ve Cruise atom füzelerinin ülkelerine yerleştirilmesine yanaşmamaları, Türkiye'yi daha da günce hale getiriyordu. 

Aynca, geçtiğimiz Nisan ayı ortalarında Milli Savunma Bakanlığı NATO Enfrastrüktür Dairesi bir açıklama yaparak, 1$ yeni askeri havaalanının yapımı için ihale açıldığını belirtiyordu. Aynı açıklamada, sivil havaalanlarının genişletilerek NATO standartlarına uygun hale getirileceği ve bunların askeri amaçlar için kullanılabileceği hususu da yeralıyor ve yeni yapılacak askeri havaalanları ile sivil havaalanlarından NATO ve ABD kuvvetlerinin yararlanabilecekleri açıklanıyordu. 

Bunun yanısıra, geçtiğimiz 17-18 Mayıs tarihlerinde Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları toplantısında, ABD'nin dayattığı “NATO harcamalarını artırma” teklifine bütün üye ülkeler karşı çıkarken, yalnızca Türkiye ABD'nin yanında yeralı- 


yordu. Aynı toplantıda, NATO çerçevesinde Türkiye'deki deniz üslerine atom başlıklı “Harpoon” füzelerinin yerleştirilmesi karan alınıyordu. 


F-16 anlaşmasının rolü 


Son aylarda gözlenen bu gelişmeler, F- 
16 anlaşmasına bağlı olarak ortaya çıktı. 
F-16 anlaşmasının imzalanmasından sonra geçen birkaç aylık sürede, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemin adımları atıldı. Türkiye'de hızla silah endüstrisi kurmanın hazırlıkları yapıldı, Türkiye'yi dolaysız ABD'nin “Askersel sanayi kompleksi"ne (ASK) ve dolayısıyla Reagan yönetimine, Pentagon'a “bağlayacak” olan anlaşmalar imzalandı. 


F-16 anlaşmasının imzalanmasından sonra, F-16 bombardıman uçaklarını ve belli parçalarını Türkiye'de üretecek olan Türk Uçak ve Uzay Sanayii A.Ş. (TU-SAŞ) adlı bir şirket kuruldu. ABD'nin silah tekelleri General Dynamics ve General Electric ile Türk Hava Kuvvetleri Vakfi'nın ortaklığında kurulan TUSAŞ, Türk Hava Kuvvetleri için 160 tane F-16 bombardıman uçağı üretecek ve karşılığında 3,2 milyar dolar alacak. TUSAŞ, yalnızca Türkiye için üretimde bulunmayacak; aynı zamanda, dış pazarlar için de Üretim yapacak. 

F-16 projesine bağlı olarak, uçak yaptmı ve silah endüstrisinde kritik madde olan kobalt ve bakır üretimi için ABD'- nin Phelps Dodge, Etibank, Koç, Gama ve ordu vakıflarının ortaklığında bir başka şirket daha kuruldu. 


Aynca silah endüstrisinin öteki kollarım oluşturan elektronik, telekomünikasyon ve haberleşme sektörlerinde faaliyet gösterecek olan Teletaş, Aselsan, Netaş, Mistaş ve Aspilsen adlarında beş yeni şirket kuruldu. Bunların ortakları arasında ABD'nin ITT, General Elektric ve Nortbem Elektric tekellerinin yanısıra, PTT, Deniz-Hava-Kara Kuvvetleri vakıfları ve yerli holdingler var, 

Öte yandan, askeri nakliye uçaklarının Türkiye'de yapımı için Italya, Ispanya ve Kanada'da faaliyet gösteren firmalarla görüşmeler sürüyor. Her üç firma da, ABD» nin ünlü silah tekeli General Electrie'in kontrolünde bulunuyor. Temmuz ayı içinde anlaşma imzalanacak ve büyük bir olasılıkla General Elektric'e bağlı Kana: da'da faaliyet gösteren De Havilland firması tercih edilerek DHC-S0 Buffalo uçaklarının Türkiye'de üretimine geçilecek. 

1 Haziran tarihli Milliyet gazetesine bir 
demeç veren Milli Savunma Bakanı Yavuztürk, “Leopar” tanklarının Türkiye'de yapımı için anlaşmaya varıldığını açıkladı ve “Rapier” füzelerinin Türkiye'de yapımıyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü söyledi. 

Mersin yöresinde Kurulması kararlaştınilan “nükleer santral” konusundaki görüşmeler son aşamaya gelirken, F-16 projesi çerçevesinde General Dynamics, ordu vakıflan ve yerli holdingler ortaklığında Trading-İnvestment Company adlı bir pazarlama şirketi kuruldu. Bu kuruluş, F-16 çerçevesinde Türkiye'de Üretilecek savaş araç ve gereçlerinin, kritik maddelerin başka ülkelere pazarlamasını yapacak. 


MAM -i 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işsizlik, pahalılık ve ardı arkası gelmeyen zamlar. 


Özal hükümetinin 7.ayında bunalım daha da derinleşti 


© 1984 yılı için enflasyon hedefi yüzde 25 olarak saptandı. 
Ocak-Mayıs dönemlerinde, enflasyon yüzde 23,1 olarak gerçekleşti. 


Özal Hükümeti'nin işbaşına gelişin- den bu yana geçen yedi aylık sürede, ekonominin bütün göstergeleri kötüleşti ve ekonomik bunalım daha da derinleşti. İşsizlik, pahalılık ve ardı arkası kesilmeyen zamlar, yığınlar için yaşamı ateşten bir gömlek haline getirirken, bunalımın derinleşmesi orta ve küçük boy sermayeleri, hatta yer yer büyük sermaye gruplarını bile etkilemeye başladı. INaslar, kepenk indirmeler ve senet protestoları, inanılmaz boyutlara ulaştı. 


© ANAP Hükümet olduğunda, Türkiye'de yıllık enflasyon oranı yüzde 34 idi. 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın. 
16 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamaya 
göre, Nisan ayı sonunda Türkiye'de yıllık enflasyon oranı yüzde 50,2'ye yükseldi, 

© Özal Hükümeti'nin 1984 yılı için enflasyon hedefi yüzde 25 iken, Ocak-Mayis dönemini kapsayan beş aylık sürede enflasyon oranı yüzde 23,1 olarak gerçekleşti. Bilindiği gibi, geçtiğimiz yıhn eş döneminde fiyatlar yüzde 11 oranında artış göstermişti. 

© Mutfak giderlerinde artışlar ise, enflasyon oranının da üstünde. Sözgelimi, Otak-Mayıs döneminde dört kişilik bir ailenin mutfak giderleri yüzde 32 artarak, 
37 bin 515 liradan 49 bin 418 liraya tirmandı, Böylece, mutfak masrafları beş ayda 11 bin 903 lira artmış oldu. 


© Özal Hükümeti işbaşına geldiğinde, Türkiye'de açık işsizlerin sayısı 3 milyon 
450 bin kişiydi. Ocak-Nisan dönemini 
kapsayan dört aylık sürede, işsizler ordusuna 150 bin kişi daha katıldı ve açık işsizlerin sayısı 3 milyon 600 bin kişiye 


nin ortak olduğu 320 işçi şirketinin zor durumda bulunduğunu ve eğer devlet yatırımı sağlanmazsa bunların kısa sürede batacağım belirtti. DESIYAB Özal Hükümeti'ne başvurarak, bu şirketlerin kurtarılması için 93 milyar 800 milyon liranın gerektiğini bildirdi. Ancak, Hükümet bu talebi reddetti. 


© Özal Hükümeti, 350 bin kişiyi ilgilendiren işçi şirketlerinin kurtarılması için gerekli 93 milyar 800 milyon liralık devlet yardımı istemini elinin tersiyle iterken, 15 büyük ihracatçı holdinge “vergi iadesi” adı altında 1984'ün ilk beş ayında devlet kasasından 136 milyar lira ödedi. 

© Özal Hükümeti işbaşına geleli, senet protestoları ve istifalar görülmemiş boyutlara ulaştı. Sözgelimi, Ocak-Nisan döneminde 109 milyar 788 milyon liralık senet protestoya uğradı. Bu miktar, soo beş yılın en büyük rakamıdır. 

© Özal Hükümeti, IMF ve Dünya Bankası'nın emirlerine uyarak, yatırımları 


EKONOMİ 


iyice azalttı. Sözgelimi, yapımı sürmekte olan 1,7 trilyon liralık 94 kamu projesinin yapımından vazgeçildi. Böylece, bugüne kadar harcanmış olan 81 milyar 755 lira da çöpe atılmış oldu. 


Dışsatım patlaması olayı 


© Devletistatistik Enstitüsü'nün verilerine göre, Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin dışsatım miktarı, geçtiğimiz yılin eş dönemine oranla yüzde 34 artarak 
2 milyar 465 milyon dolar olarak gerçekleşti! 

© Özəl, “dışsatım patlaması” yaptık propagandasına başlamak üzereyken, isteği kursağında kaldı, Çünkü, dışsatımcı büyük holdinglerin devletten “vergi ia- 


desi” adı altında daha çok para alabilmek 


için, yaptıkları dışsatımı gerçek olanın çok üstünde gösterdikleri açığa çıktı. 

© Sözgelimi, Kasım-Aralık-Ocak aylarında, Türkiye'nin Federal Almanya, Isviçre, ABD ve Hollanda'ya yaptığı dışsutimin yaklaşık üçte birinin “hayali” oldugu belirlendi. 


Yoruma gerek var mı? 


Fransa'da çalışan Türkiyeli göçmen bir işçi, Kayseri'de çok sevdiği arkadaşı H.K.'ya bir mektup yazmış. Mektupta, Kayseri'de on yıldır işçilik yapan arkadaşının halini, hatırını sormuş. Kayserili işçi H.K. arkadaşının mektubunu hemen yanıtlamış. Ancak, H.K. arkadaşına mektup yerine “Ucret bordrosu”nu göndererek “benim halim. hatırım budur” demiş ve bordronun arkasına İki satır eklemiş: “Elime ayda 21 bin 31 lira geçiyor. Ev kirası ayda 8 bin 
500 lira. Geri kalan paçayla ben, karım ve dört çocuğum geçinmek zorundayız.” 


Demir beşgen 


-16 anlaşmasından bu yana geçen kısa sürede, ABD silah tekelleriyle ardarda anlaşmalar imzalanmakta, Türkiye'de silah endüstrisinin temelleri atılmaktadır. Burada sözkonusu olan, ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için, birkaç askeri tesisin temellerinin atılmış olması değildir. 

Sözkonusu olan, bombardıman uçaklarından askersel endüstri için gerekli kritik maddelerin üretimine, nükleer santralden askeri nakliye uçaklarına, Leopar tanklarından elektronik araçlara, Rapler füzelerin» den telekomünikasyon sektörüne kadar uzanan, çok boyutlu bir “askersel endüstri”nin temellerinin atılmasıdır. Ve Türkiye'de üretilecek olan bu savaş araç ve gereçleri, Türk ordusunun yanısıra, başka ülkelere de pazarlanacaktır. 

Atılan bu adımlar, Türkiye-ABD ilişkilerinde çok tehlikeli gelişmeleri beraberinde getirebilecek, Türkiye'nin bölgedeki konumunda ve dış politikasında derin değişiklikler olabilecektir. Çünkü, silah endüstrisinin kurulmasıyla, şimdi Türkiye dünya gericiliğinin merkezi olan ABD “Askersel sanayi kompleksi"ne, ABD silah tekellerine, Reagan yönetimine, Pentagon'a doğrudan bağlanmaktadır; á Bu söylenenlere karşı denebilir ki, Türkiye zaten ABD'ye bağlı değilbe azai natasi Raanan vänatiminin NATO'nun “i vd 


yukscidi. 

Devlet Planlama Teşkilatı'nın yaptı-Bi açıklamaya göre, 1984 yılı sonunda, işsiz sayısı 3 milyon 800 bine yükselecek, 


350 bin ortaklı işçi şirkelleri 


© “Devlet Sanayi ve Işçi Yatırım Bankası (DESIYAB) işçi şirketleriyle ilgili bir rapor hazırlayarak, 350 bin göçmen işçi- 


“Et yiyor musunuz?” sorusunu, “Et mi, o da ne?” biçiminde yanıtlayan Şenel, “Bana her gün taşıdığım 20 tön yük ağır değil, geçim yükü ağır geliyor” dedi 


Türkiye'nin dört ülkeye yaptığı dışsatımın üçte biri 

hayali 


Dışsaımci büyük holdinglerin, devletten daha çok vergi iadesi alabilmek için, yalnızca İsviçre'ye değil, hemen her ülkeye yaptıkları dışsalımı gerçek olanın çok üstünde gösterdikleri belirlendi. Devlet Is; tatistik Enstitüsü'nün (DIE) verilerine gö: re, geçtiğimiz Kasım-Aralık-Ocak aylarında, Türkiye'nin Federal Almanya, Isviçre, ABD ve Hollanda'ya yaptığı dışsatımın toplamı 561,2 milyon dolardır. Oysa, ilgili Ülkelerin istatistiklerine dayanarak yayınlanan Ekonomik Işbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Nisan ayı raporunda, Türkiye'nin ilgili dörtülkeye Kasım-Aralık Ocak aylarında yaptığı gerçek dışsatım toplamının 320 milyon 700 bin dolar olduğu belirtildi. Böylece, Türkiye'nin bu dört ülkeye yaptığı dışsatımın 241 milyon dolarlık bölümünün, yani yüzde 33'ünün “hayali dışsatım” olduğu ortaya çıktı. 


İlk dört ayda 
110 milyar liralık senet 
protesto edildi 


Ekonomik bunalımın göstergelerinden birisi olan senet protestoları, Özal Hükümeti döneminde doruk noktasına yükseldi. Içinde bulunduğumuz yılın ilk dört ayında, 109 milyar 788 milyon liralık senel protesto edildi. Böylece 84'ün Ocak-Nisan dönemindeki senet protestoları, 1980'e göre yedi kat, 1981'e göre üç kat, 1982'ye göre yüzde 68 ve geçtiğimiz yıla oranla da yüzde 28 artmış oldu. 

Bilindiği gibi, Ocak-Nisan dönemi İtibariyle, 1980'de 13,9 milyar liralık; 1981- de 32,1 milyar liralık; 1982'de 65,3 milyar liralık vè geçtiğimiz yıl da 85,9 milyar liralık senet süresinde ödenmeyerek protesto edilmişti. 


Beş ayda mutfak giderleri 
11 bin 903 lira arttı 


Içinde bulunduğumuz yılın ilk beş ayında, dört kişilik bir ailenin mutfak giderleri 
yüzde 32 artarak, 37 bin 515 liradan 49 
bin 418 liraya turmandı. 1 Haziran tarihli Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Ocak-Mayıs 1984 döneminde, mutfak gidetlerindeki artış 11 bin 903 lira oldu. 
Böylece, Yüksek Hakem Kurulu'nun (YHK) işçi ücretlerine verdiği 1984 yılı zammından yaklaşık iki katı, yılın ilk beş ayında gerçekleşen fiyat artışlarıyla geri alınmış oldu. 

Bilindiği gibi, Özal Hükümeti, aylık net asgari Ücreti 11 bin 736 liradan 16 bin 
420 liraya yükseltti. Böylece, asgari Ücretle çalışan bir işçinin aylık Ücreti 4 bin 
715 lira arttı. Aynı şekilde, Hükümet, ortalama işçi ücretlerini 18 bin 890 liradan 


24 bin 315 lirayâ yükselti. Böylece, ortalama bir işçinin aylık ücreti 5 bin 461 lira artmış oldu. 


KİT ürünlerine yapılan zamların tüketiciye maliyeti 
550 milyar TL 


Özal Hükümeti'nin 1984 yılının ilk beş ayında Kamu Iktisadi Teşebbüsleri (KIT) ürünlerine yaptığı zamların, tüketicilere maliyeti 550 milyar liraya ulaştı. Ekonomide Diyalog dergisinin son sayısında yayınlanan araştırmaya göre, Özal Hükümeti'nin KIT örünlerine beş aylık sürede yaptığı 550 milyar liralık zam, “24 Ocak Kararları"nın yürürlüğe konmasından bu yana geçen beş yıllık süredeki fiyat artuşlarının en büyüğünü oluşturuyor. İlgili araştırmaya göre, bütün yıl boyunca, KIT 
ürünlerine yapılan zamlar 1980'de 482 
milyar, 1981'de 158 milyar, 1982'de 242 
milyar ve 1983 yılında da, 150 milyar lira olmuştu. 


Memurların umudu borç parada 


Memurların 1984'ün ilk dört ayında Emekli Sandığı'ndan aldıkları borç para miktarı, geçtiğimiz yılın eş dönemine göre iki kat artı, Emekli Sandığı tarafindan yapılan açıklamaya göre, 1984'ün Ocak-Nisan döneminde 247 bin 316 memur kurumdan 15 milyar 266 milyon lira borç para aldı. Geçtiğimiz yılın eş döreminde, 
177 bin 706 memur 7 milyar 500 milyon 
lira borç almıştı. 


İki kekeli shad in SOE ENN T binini, mite, sal midir? Evren-Özal çetesi, Reagan yönetiminin, NATO'nun “emir erleri” değil de nedir? Türkiye'nin dış politikasını belirlemede, ABD yönetimi ve NATO temel faktör değil midir? 

Ancak, herşey siyah-beyaz ikilemine indirgenemez. ABD yönetimleri, Reagan yönetimi, bugüne kadar hiçbir burjuva hükümetine ve hatta .Cunta'ya, her istediğini yaptıramamıştır. Bu durum, Cunta'nın Amerikancı, NATO'cu olmadığını mı göstermektedir? Elbette ki, hayır. 

Burada sözkonusu olan, Cunta'nın niyeti değil; bugüne kadar, var- olan bazı nesnel nedenlerden ötürü, hiçbir burjuva hükümetinin ve Cunta'nın isteseler de, ABD'nin her istediğine “evet” diyememesidir. 

Örnek mi? Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile “çok gelişmiş” ekonomik ilişkileri vardır. Bugün hala ekonominin temel ve sürükleyici sektörü olan devlet sektörünün oluşması, KIT'lerin yapımı ve olduğu kadarıyla “ağır sanayi” kuruluşlarının inşası, bütün bunlar, büyük bir ağırlıkla Sovyet yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Emperyalist kuruluşların, ABD yönetiminin yıllardır devlet sektörüne, KIT'lere saldırması boşuna mıdır? 

Başka şeylerle birlikte bu durum, Türkiye hükümetlerinin ve Cunta'- nın, Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkilerini gerginleştirecek adımların atılmasını engelleyen nesnel faktörlerden birisi olmuş ve istense de, bugüne kadar ABD Türkiye'ye her istediğini yaptıramamıştır. 

Sovyetler Birliği ve sosyalist Ülkelerin yanısıra, Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ve bölgedeki ilerici rejimlerle de, oldukça gelişmiş ekonomik ilişkileri vardır. Bu durum, bugüne kadar, ABD'nin Tü 'yi bölgede istediği gibi kullanmasını engelleyen nesnel faktörlerden başkasını oluşturmuş ve Türkiye, “Ortadoğu'nun Israili” yapılamamıştır. 

Ancak, şimdi yeni bir durum ortaya çıkmıştır. ABD ile imzalanan F-16 anlaşması, ABD'nin Türkiye'yi bölgede istediği gibi kullanmasını engelleyen nesnel faktörleri ortadan kaldırabilecek nitelikte ve boyutta olan gelişmelerdir. 

Birinci olarak, F-16 anlaşmasıyla yalnızca Türkiye'de askersel sanayi kurmanın girişimleri yapılmamakta; aynı zamanda, yeni bir ekonomik model gündeme gelmekte ve ABD silah tekellerinin öncülüğünde, Türkiye'nin bütün kritik sektörleri ABD sermayesine açılmakta ve devlet sektörü, KIT'ler, ABD tekelleriyle yerli ortaklarının kontrolüne birakılmaktadır. 

Ikinci olarak, F-16 projesiyle, ABD “Askersel sanayi kompleksi"ne bağımlılık temelinde ve ekonomik Çıkar İlişkileri çerçevesinde, şimdi Türkiye'de uğursuz bir “demir beşgen”in adımları atılmıştır. Bu beşge- nin parçalarını, dünya gericiliğinin merkezi olan ABD'nin “Askersel sanayi kompleksi”, Oyak ve Ordu Vakıfları eliyle ordu üst yönetimi, işbirlikçi-tekelci sermaye, bürokrasinin tepe noktasi ve büyük toprak sahipleri oluşturmaktadır. 

Evet, bu gelişmeler, bugüne kadar Türkiye'nin ABD tarafından isteniidiği gibi kullanılmasını engelleyen nesnel faktörleri ortadan kaldırabilecek olgular, yeni ve çok tehlikeli bir durumdur. Son NATO Savunma Bakanları toplantısında, ABD'nin üye ülkelerin NATO harcamalarına katılımlarının artırılması istemine bütün NATO üyesi Ülkeler karşı Çıkarken, bu isteği yalnızca Türkiye'nin desteklemesi boşuna mıdır? 
Yine ayni toplantıda, Türkiye'deki deniz üslerine atom başlığr takılabilen roketlerin yerleştirilmesi kararının alınması, bir rastlantı midır? 

Etkin ve yetkin kişilerin, son günlerde, “Türkiye önümüzdeki yıllarda, silah satıcısı bir ülke haline gelecek” biçiminde konuşmalar yapmaları boşuna mıdır? Ve Türkiye'ye yeni atom roketlerininin yerleştiri!- mesinin gündeme gelmesi, bir rastlantı sayılabilir mi? 

Bütün bunlar, F-16 projesine bağlı olarak, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemin” temellerinin atılmakta olduğunun açık kanıtları değil midir? 


Demirel Hükümeti 1970 Haziran'ında DISK'i yıkmak için bir yasa önerisini Meclise getirdi. 15-16 Haziran tarihlerinde 


Türkiye işçi sınıf115-16 ha 


Türkiye işçi sınıfi 
15-16 Haziran tarihlerinde neden ayağa kalktı ve neden onbinler sokaklara döküldü 


1970'li yıllara gelirken, burjuvazi DISK'i boy hedefi seçmişti. Demirel hükümeti, 
1970 yılı Mayıs ayında 274 
ve 275 sayılı Sendika , Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt yasalarında değişiklik öngören bir yasa tasarısını meclise getirdi. Yeni yasa tasarısına göre, bir sendikanın toplu sözleşme yapabilmesi için, o işkolunda en çok üyeye sahip olması ve o işkolundaki sigortalı işçilerin yüzde 35'ini 

temsil etmesi gerekiyordu. 
Ayrıca, konfederasyonun yurt çapında örgütlü olması ve tüm sendikalı işçilerin üçte birine sahip olma zorunluluğu getiriliyordu. 
Getirilmek istenen bu değişikliklerle, DISK'e bağlı 


Türkiye işçi sınıfının 15-16 Haziran 1970 tarihlerinde gerçekleştirdiği şanlı direnişi canlı yaşayanlardan birisi de, Türkiye Maden-Iş Sendikası 
Genel Başkanı Mehmet 
Karaca'dır. O tarihte Mehmet Karaca Otosan otomobil fabrikasında işçidir ve Maden-Işin işyeri temsilcisidir. 15-16 Haziran'ın 14. yıldönümünde direnişlerin içinde yaşayan Mehmet Karaca ile konuyla 
Ilgili olarak yaptığımız söyleşiyi sunuyoruz. 


TÜRKIYE POSTASI: Türkiye işçi sımfi tarihinde önemli yeri olan 15- 
16 Haziran 1970 günlerini direnişlerin içinde yaşadınız. Ne iş yapıyordunuz o günlerde? 


KARACA: Otosan otomobil sanayiinde iş- 


TÜRKIYE POSTASI: Anlattıklarınızdan Kemal Türkler'in işçi sınıfımızın sendikal hak ve özgürlükleri- ne bağlılığı-kararlılığı açıkça bir kez daha ortaya çıkıyor. 


KARACA: Evet, Türkler'in “işçileri en etkin eyleme çağırdığı” konuşmasından hiç bir zaman unutamayacağım iki sözün altı- ni çizmek istiyorum. Konuşmacılardan birisi “fabrikaların dinamitlenmesi” gibi akıldışı bir öneri getirmişti. Türkler çok sert olarak karşı çıktı ve “bizim kavgamız üretim araçlarıyla değil” diye yanıtladı. 
Konuşmasında işçilerin protesto eylemlerinin karşısına polis, hatta yeterli olmama» sı durumunda askerin çıkartılabileceğin- den söz etmişti. Kaçınılmazlıkla kimileri karakola götürülecekti. “Şayet böyle bir durum olursa”, diyordu, “kesinlikle arkadaşlarınızı götürmeleri için polise vermeyin. 
Eğer yine de götürürlerse gidip karakollardan arkadaşlarınızı Ty 

Çarşamba günü Taksim'de yapılacak mitinge işçileri çağırırken, toplu olarak gelmelerini ve tren, vapur, belediye otobüsü vb. kamu araçlarına bilet almadan binmelerini istemişti, Gerçekten de çok coşkulu bir konuşmaydı. Tüm temsilciler tarafindan coşkuyla karşılandı. Toplantıyı kapatirken Türkler “şu andan itibaren eylemi başlatıyoruz” dedi. Hep birlikte Londra asfaltına kadar yürüdük. 15-16 Haziran direnişi DISK yönetici ve işçi temsilcilerinin yürüyüşüyle başlamış oldu. 


TÜRKIYE POSTASI: O günlerde Türk-Iş ne yapıyordu? 


KARACA: Aslında yasa değişikliğini Türk-Iş sendikaları destekliyordu. CHP ve AP içinde bulunan milletvekili sendikacılar da taslağı hazırlıyorlar. Türk-Iş siyasi iktidarla birlikte davranıyordu. Öyle ki, 1969- da olduğunu sandığım Türk-Iş Erzurum kongresinde zamanın Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem “bir Konuşma yaparak “l m i 


15-16 Haziran direnişi, 


İsteğimiz reddedildi. Kadıköy-Maltepe-Gebze'den gelen işçiler gittikçe fabrika etrafında birikiyor, gerginlik artıyordu. 
Bu arada fabrika lojmanlarından dışarıya ateş açılması gerginliği daha da arttırdı. 
Aleş eden patronun köyden yeni getirdiği lojmanlara yerleştirdiği ve Maden-Iş'e karşı tavırlı işçilerdi. Dışarıda birikmiş işçiler lojmanları basıp ateş edenleri askere teslim ettiler. Bu sırada gerginlik daha da artıyordu. İçeri girmek için askeri zorlamaya başladık. Süngü taktılar. Arada itişmeler oluyordu. O sırada bir işçi “Arkadaşlar, bayrağa sarılıp öyle yürüyün askerin üstü- 
"di rdi. Bi sarılıp öne çıkan» 


Türkiye işçi sinfinin tarihinde en örgütlü ve gti yığ 


lediler. Başlama işareti temsilcilerden birinin kısma gelmesiydi. Tüm işçiler çağrıya uydu, Ankara asfaltına çıktı. Çıkışta başliği “Savaşa Hazırol” olan Maden-Iş gazetesinin özel sayısını dağıttık. 1500-1700 kişi kadardık Ankara asfaltında. Birinin bir konuşma yapması gerekiyordu. Temsil&i arkadaşlar beni önerdiler. Bir minibüsün” üstüne çıktım, Bir temsilci arkadaşın elime uzattığı megafondan işçilere “274-275 sayılı yasalarda yapılmak İstenen değişikliklerin gerçek yüzünü” anlatmaya çalıştum. 


ladık. Yol boyunca diğer fabrikalar da bi~. 
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© MEMEK Eer UU å değişikliklerle, DISK'e bağlı sendikalar hiçbir yerde 


yetki alamayacaklardı. Yeni 


örgütlenen DISK, o zamanlar henüz o nicel güce ulaşamamıştı. Bu da, 


DISK'in yokolması anlamına 
geliyordu. 11 Haziran 1970 


tarihinde, ilgili yasa tasarısı Büyük Millet Meclisi'nde görüşülerek kabul edildi. 
Ancak DISK hazırlıklıydı. 12 
Haziran 1970'de DISK 
Genel Başkanı Kemal 
Türkler basın toplantısı yaparak, ilgilileri uyardı. 
Aynı gün, DISK Yürütme 
Kurulu toplandı. 12-13 
Haziran tarihlerinde DİSK ve üye sendikaların ortak yönetim kurulları ve sendika yöneticileri, işyeri temsiloilerinin ortak 


toplantıları yapılarak'direniş 


kararı alındı. 

15-16 Haziran 1970 
tarihlerinde, 100 binin üstünde işçi Istanbul'da, Izmit'te, Gebze'de sokaklara döküldü. 
Günlerce fabrikalarda üretim durdu. Demirel hükümeti sıkıyönetim ilan 
etti. Ancak, AP iktidarı 275 
sayılı yasa hakkındaki değişiklik önerisini geri 


çekmek zorunda kaldı. 274 


sayılı yasada yapılan 


değişiklik ise, CHP ve TIP'in başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 


edildi. 


KARACA: Otosan otomobil sanayiinde işçiydim. Biliyorsunuz Otosan Koç Holding'e ait bir fabrika. Tesviyecilik yapıyordum. Aynı zamanda Maden-lş sendikası işyeri sendika temsilcisiydim. Otosan benim için çok önemli. Çünkü ilk kez Maden-İş'le o işyerinde tanıştım. Kısa bir zaman önce işçiler patron yanlısı sarı sendikadan ayrılıp Maden-Iş'e geçmişti. Öncülük eden ekibin içinde ben de yer almıştim. 


TÜRKIYE POSTASI: Isterseniz o günlere dönelim. 13-14 Haziran günlerine. Sendikalarda, işyerlerinde durum nasıldı? İşçiler gelişmeleri hangi yollardan izliyordu? 


KARACA: Mayıs ve Haziran sayılarında sendika basını yasalarda işçiler aleyhine yapılacak değişikliklerden söz ediyordu. 
Bölge temsilciliği ve genel merkeze gittigimizde yeni yasa ve değişiklikler üzerine bilgi alıyor, gelişmeleri yakından izliyorduk. 14 Haziran Pazar günü için işyeri temsilcileri Merter'de, daha sonra DISK Genel Merkezi olacak binanın üst katındaki salonda toplantıya çağrıldı. Bizim fabrika temsilcileri de katıldı. 


Toplantıda önce Kemal Türkler uzun bir konuşma yaptı. Özellikle mecliste değişikliği istenen yasalardaki hükümleri anlattı ve değişikliklerin işçi sınıfının sendikal haklarıyla bağdaşmadığını söyledi. “Yasa çıkarsa Türkiye sendikal hareketi İçin zor bir dönem başlayacak, ilerici sendikaların yaşama hakkı yok edilecekti”, Türkler, toplantıda, DİSK'in temel ilkesi olan tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesinden hareketle, meclisteki tasarıya nasıl bir tepki kararı alınacağının tartışılacağını söyleyerek konuşmasını bitirdi. Daha sonra tartışma açıldı, Sendikal hak ve özgürlüklere gelen kısıtlamalar dile getirildi, çeşitli eylem türleri önerildi. Eylem önerileri arasinda çoğunlukla protesto yürüyüşleri, mitingler ve işyerlerinde üretimi durdurma vardı. 
Tartışmaların sona ermesinin ardından Kemal Türkler bir değerlendirmeyle toplantıyı kapattı. İstediği “hemen ertesi sabahtan itibaren en etkin eylemlerin” başlatılmasıydı. 17 Haziran Çarşamba günü ise DISK'in,Taksim'de büyük bir miting yapacağını duyurarak “İşçiler bulundukları işyerlerinde, İşyerlerinin koşullarına uygun yürüyüş, üretimi durdurma, semt ve mahallelerde protesto yürüyüşleri düzenleme gibi eylemlere çağırdı. 


KONETESINGC ZAMENA VANJA BAKANI Naili Erdem bir konuşma yaparak *DiSK'in çanına ot tıkayacağız” demişti. 
1967'de DİSK'in kurulmasıyla yeni bir dönem başlamıştı. İşçiler DISK'ebağlısendikalara geçmek istiyor, DISK militanları işten atılıyor, bölge çalışma müdürlükleri yetkiyi DISK'e bağlı sendikalara vermek istemiyordu. Bu nedenlerden direnişler, işgaller oluyordu. 


TÜRKIYE POSTASI: 15 Haziran sabahı eylemler başladı...Örneğin sizin bölgenizde gelişmeler nasıl oldu? 


KARACA: 14 Haziran akşamı Merter'den çıktıktan sonra, ertesi günkü eylemi koordine etmek için Anadolu yakası, Kadıköy-Gebze arası temsilcileri biraraya gelip bir toplantı yaptık. Kadıköy'den Gebze'ye tüm Anadolu yakası temsilcileri katıldı toplantıya. 

Sabah işyerlerini terkederek Ankara asfaltı üzerinden eyleme geçmeyi kararlaştırdık. 
Buluşma yeri olarak Kartal saptandı. Ertesi sabah fabrikada bir değerlendirme de kısım temsilcileriyle birlikte yapıldı. Biz toplantıdayken, bir yerlerden haber almış olacaklar ki işveren devamlı haber gönderip görüşme istiyordu. Biz tek bir işverenle görüşmenin sorunu çözmeyeceğinden bu isteğe yanaşmadık. Toplantı sonunda herkes ünitesine döndü. İşçilere kısaca durumu anlattılar, yürüyüşe geçeceğimizi söy- 


TER benim deiken ii daş ir tap Tİ 4 ŞT bayrağa sarılıp öyle yürüyün askerin üstü- 


ne” diye bağırdı. Bayrağa sarilip öne çıkanlar askerin üstüne doğru gittiğinde, onları yine süngüler karşıladı. Bu arada aynı ses “bayrağa süngü çekiyorlar” diye bağırdı, askerin şaşkınlığından istifade hep birlikte bastırıp barikatı yardık, fabrikaya girdik. 
Haymak işçileri ile kucaklaştık. Daha sonra, eyleme ertesi gün devam etmek Üzere, herkes işyerine döndü. 


TÜRKIYE POSTASI: 16 Haziran günü tekrar işyerinde mi buluşuldu? 


KARACA: Evet. Bir gece önce temsilci arkadaşlarla kararlaştırdığımız Üzere yürüyüş yönümüz değişikti. Önce Üsküdar'a, oradan Kadıköy'e gidecek, Tekel işçileri ile birleşecek, meydanlarda halka seslenecektik. 

Bu arada ilginç bir şey oldu. Bir gün önce yürüyüşe gelmeyen usta ve postabaşları gelerek yürüyüşe katılmak ve hem de en önde yürümek istediklerini söylediler. 
Temsilciler ve onlar önde yürüyüşe başladık. Koşuyolu köprüsüne geldiğimizde önde polis arkada asker barikatlarıyla karşılaştık. Polis anons yaparak “yürüyüşümüzün kanunsuz olduğunu ve valilik kararı olarak fabrikaya dönmemizi” istedi. Yanıtımız “hayır” oldu. “Yürüyeceğiz, engel olmayın, çalışma istemiyoruz” dedik. Görüşmeler 5-10 dakika kadar sürdü. Biz kararlı 


Cop, dipçik, tabanca, tüfek, tank...Hiçbir şe işçi sinifini durduramadı 


Daha sonra Kartal'a doğru yürüyüşe baş». og 


ladık. Yol boyunca diğer fabrikalar da bi~ ze katıldı, Kartal yöresinde, Süleyman Demirel'in kardeşinin de ortak olduğu Hay» mak fabrikası yakınında tüm bölgelerden gelen işçiler birleşti. Trafik tamamen kes sintiye uğramıştı. Tüm çatıların bizlere el sallayan işçilerle dolu olduğu Haymak fab- ` rikasi asker ve tanklarla çevrilmiş durumdaydı. Bizi fabrikaya sokmak istemediler, Bir heyet oluşturup sorumlu ile görüştük, bir biçimde vazgeçmeyince toplum polisi * saldırıya geçti. Taş, sopa, coplarla çatışma oldu, polis barikatını yardık. Üsküdar meydanına inişte, Doğancılar yakasında yeniden kademe kademe askeri barikatla karşılaştık. Teker teker hepsini yararak Üsküdar meydanına inip Tekel işçileriyle birleştik. Konuşmalar yapıldı. Bu arada yüksek rütbeli bir subay, askeri bir aracın üzerinden işyerlerimize dönmemiz için çağrı yapıyordu. Kimse etkilenmedi. 

Sonra Kadıköy yönüne doğru yürüyüşe gé- ` çildi. Kadıköy meydanında da askeri bari» katla karşılaştık. Hava sertleşti, asker hava- ya ateş açtı. Ateşin ilk etkisiyle bir dağılma olduysa da sonra tekrardan Kadıköy ' iskele meydanında toplandık. Giderek ye- ` ni gelenlerin katılmasıyla kalabalıklaşıyorduk. Altyol'a doğru yürüyüşe geçtik. 
Amacımız bir miting yaparak dağılmak, işyerlerimize dönmekti. Polis tekrardan önümüze barikat kurdu. Çatışmalar oldu. 
Daha sonra Kartal-Maltepe'den gelen işçilerin Bağdat caddesi üzerinden Kadıköy'e doğru geldiklerini, polisin bizim onlarla birleşmemizi engellemeyi istediğini öğrendik, Barikatı yararak yürüyüşümüzü sürdürdük. Fenerbahçe stadının oralarda gerginlik yüksekti. Önceleri bilmiyorduk, daha sonra Maltepe yöresinden gelen ar- | kadaşlarımızla görüştüğümüzde polisle büyük çatışmaların olduğunu, kimi arkadaşlarımızın öldüğünü öğrendik. Çatışmanın boyutu öylesine yüksekti ki, top- , lum polislerinin bir kısmı kendilerini kurtarabilmek için Kurbağalidere'ye alayarak kaçıyorlardı. Aramıza daha sonra Gebze'den gelenler de eklendi. Hep birlikte Kadıköy-Haydarpaşa-Ankara asfaltı üzerinden işyerlerine döndük. Çok ilginç şeyler de olmuş o gün. Örneğin Kartal'dan gelenler önce kaymakamlığı basarak, kaymakamı “Demirel istifa” diye bağırtmışlar. l 


TÜRKIYE POSTASI: Bunlar sadece Istanbul Anadolu yakasında ger- ` çekleşen eylemlerdi değil mi? Tü- ` mü düşünüldüğünde direnişin bo- - 


Ar 
A arl 


Sayfa 13 
SK'i yoketme planına geçit vermedi. 


azinin ve Demirel hükümetinin 


Türkiye işci sınıfı genel direnişe geçerek bu 


aziran geleneğini yaşatacak 


yutu çok daha açık göze görünüyor. 


KARACA: Bunun dışında Silahtar, Cağaloğlu, Levent, Eyüp, Topkapı, Izmit'te eylemler oldu. O günkü hesaplamalara göre 
100 binin üzerinde işçinin eylemlere katıldığı söylendi. Aynı etkide olmasa da Izmir ve çevresinde de benzer etkinlikler oldu. 


TÜRKIYE POSTASI: Ve 16'sı akşamı sıkıyönetim ve DISK yöneticilerinin tutuklanması, 


KARACA: 16'si akşamı sıkıyönetim ilan a- edildi. Sendika yöneticileri tutuklanmıştı. 


radyodan haberleri izliyorduk. Arkadaş- 


lardan mitingin iptali haberini almıştık 


ama direnişin devam edip etmeyeceği konusunda bir bilgi almamıştık. 17 Haziran günü fabrika dışına çıkmadık ama çalışmadık da. Oturarak eylemi sürdürdük. Diğer işyerleriyle Arçelik-Singer v! ki kurma görevi almıştım. Yaptığımız görüşmelerde çalışmamayı, oturarak eylemi sürdürmeyi kararlaştırmıştık. Bizim işyeri, 19'una kadar böyle devam etti, 

19'unda işbaşı yapıldı. O gün işyerine geldi-Bimde, bazı temsilci arkadaşların olmadığı- ni gördüm. Durum açıktı, tutuklanmışlardı. 
Ben bir gün önce kaldığım evden ayrıldı-Émdan tutuklanmamıştım. Bir işçi arkadaş gelerek polisin sabah beni sorduğunu, hala fabrikada olduklarını söyledi. Bazı arkadaşlarla kısa bir görüşmeden sonra fabrikadan aynldım ve sendika ile görüştüm. Üç ay süren sıkıyönetim boyunca da teslim olmadım. 


TÜRKIYE POSTASI: Daha sonraları uzun yıllar sendikal harekette görev aldınız. Daha sonrası üzerindeki etkinliklerini de gözönüne alarak, bugün 15-16 Haziran direnişini nasıl değerlendiriyorsunuz? 


KARACA: 15- 16 Haziran olaylarına şöyle bir dönüp baktığımızda, önce bu direnişin Cumhuriyet tarihinde Türkiye işçi sınıfının o güne dek gerçekleştirdiği hem en yığınsal, hem de en etkin eylem olduğunu görüyoruz. Elbette ki bu eylemin örgütleme açısından kimi eksiklikleri olduğunu söylemek mümkün. Ama sonuçları açısından bakıldıkinda, Türkiye işçi sınıfına ve onun ileriye yönelik savaşımına önemli katkılar getirmiştir. 

Birincisi, burada hedef olarak alınan ilgili sendikalar yasası meclisten geçtiği halde işletilememiştir. Yani oluşturulan kamuoyu ile bu yasanın işlerliği ortadan kaldırılmışbır. Daha sonra da anayasa mahkemesi TIP” in açmış olduğu dava sonucu bu yasanın bir çok maddesini iptal etti. 


Ikinci yöni 


menin yollarını göstermesiydi. 

Üçüncü bir kazanım, bu eylemlerden sonra öncülüğün işçi sınıfının olduğunun bilince çıkmasıydı. 15-16 Haziran, o güne dek olan ülkemizdeki kimi tartışmalara son verdi. 

Dördüncü nokta ise, daha sonraki yıllarda sendikal savaşımda, DİSK'in öncülüğünde gerçekleştirilen bu eylemin çeşitli yığınsal eylemleri örgüllemede bir temel olması ve kimi eylemlerde de örnek teşkil etmesidir. 
Altı çizilmesi gereken bir başka faktör; bu eylem sonucu DİSK'in ve Türkiye sendikal hareketinin ilerici kesiminin söylediğini dost da düşman da dikkate almak zorunda 
kaldı. Bu eylemler sonucudur ki DISK 12 
Mart sonrası dönemden güçlenerek çıktı. 
Nitel ve nicel kazanımlarını pekiştirdi. 


TÜRKIYE POSTASI: Sayın Karaca son olarak bir şey sormák istiyorum. 12 Eylül sonrası DISK ağır saldırıların hedefi oldu. Sendikal hareketin, içlerinde 15-16 Haziran direnişleriyle de elde edilenler olmak üzere bir çok kazanım yok edildi. Bu koşullarda sendikal savaşımda işçi sınıfının önünde duran görevler nelerdir? 


KARACA: 12 Eylül'le birlikte Türkiye işçi sınıfı ve onun sendikal örgütleri başta DISK ve Üye sendikaları ağır baskılar altında. Sımf savaşımının çetin olduğunu bilenler serin kanlı olarak olayları değerlendiriyorlar. 
Ama bu hep böyle gidecek değil. 1967 yılında, DİSK'in kurulduğu yıllarda da toplumsal yasalarda, sendikal yasalarda bize göre bugünkü gibi olmasa da, anti-demokratik hükümler vardı. Süreç içinde gördük ve yaşadık ki, işçi sınıfımız yasaları kırmasını bildi. Örneğin, yasalar fabrika işgalinin bir hak olduğunu yazmaz. Ama baskılar sonucu öyle noktalara gelindi ki, işçiler haklarına yönelik saldınlar karşısında bu tür eylemlere de başvurdular. Bu eylemler sonucu işçi sinifi haklı kazanımlar elde etti. 

12 Eylül sonrası, onun geçmişte savaşım son J gI Ka IF f 


GASPEDILEN ISÇI HAKLARI SONUCUNDA 


GERÇEK IŞCI ÜCRETLERİ YARIDAN DA 


AŞAĞI ÇEKİLDİ 


GERÇEK ÜCRETLER 
(1963 fiyatlarıyla günlük TL.) 


4 AAN 
1963 1972 1977 1980 1981 1982 1983 
tiği hakları geri almasını bilecek ve daha ileri haklar için ici atılacaktır. Guntanın süngü zoruyla Bu konuda, geçmişteki 20 yıllık sendikal s3- gaspettiği işçi hakları 


vaşımdaki deneyimimiz bize yardımcı ola- 


caktır. Yeter ki biz geçmişteki bu savaşımlardan, deneylerden ders çıkarmasını bilelim. 
Koşullar ne olursa olsun, işçiler her ko- 


şulda kendi savaşım örgütleriyle, koşulla- 


.Cuntanın Anayasa ve çalışma hayatını düzenleyen yasalarda yaptığı değişikliklerle, kazanılmış işçi haklarının büyük bir bölümü geri alındı: 


Anayasa ve yeni sendikalar yasasına göre, işçinin grev hakkını kullanması, 


Anayasa ve yeni sendikalar yasasına göre, işçinin grev hakkını kullanması, hemen hemen olanaksız hale getirildi. 
Yeni düzenlemede, hükümet kritik iş- 


Bunun da, etkin olarak gerçekleşebileceği yer sendikalardır. Çünkü yitirilen haklar yalnızca DISK'in değil, işçi sınıfının bütününündür. 


12 Eylül sonrası, onun geçmişle savaşım s0- ` 
nucu elde ettiği kazanımlar ortadan kaldırı! 
dı. Ne olursa olsun, koşullar nasıl gelişirse gelişsin işçi sınıfımız diktatörlüğün yok et- 


- 17'sinde yapılacak mitingin iptal edildiği temsilci arkadaşlarımıza iletildi. Sürekli olarak 


Ikinci yönü, eylemin işçilere savaştıkları takdirde, savaşımlarının etkinliği-yığınsallığı oranında hak alabilmenin, hak elde edebil 


Şanlı direniş geleneklerimizi özgürce 


kutlayacağımız günler uzak değildir 


` 15-16 Haziran direnişini canlı yaşayanlardan birisi de, Maden-iş Sendikası 
Başkan Vekili Murat 
Tokmak'tır. O tarihte 

- Murat Tokmak Magirus 

otobüs fabrikasında işçi 
, olarak çalışmaktadır. 


Türkiye Postası: 15-16 Haziran direnişinin içinde yaşadınız. Çalıştığınız işyerinde ve bölgede direniş nasıl başladı? 


Tokmak: 15-16 Haziran şanlı işçi direnişi günlerinde 
900 işçinin çalışlığı Magirus otobüs fabrikasında işçiydim. İşyerinde yetkili sendika Maden-Iş'ti. 15 Haziran günü, fabrikada üretim durmuştu. Yani, direnişe geçmiştik, Hepimiz küçüklü büyüklü gruplar halinde toplamiyor, konuşuyorduk. 

16 Haziran sabahı, hepimiz eksiksiz fabrikadaydık, Kartal'da, Gebze'de, Izmit'te sokaklarda direnişlerin olduğu» nu hepimiz duymuştuk. Saat 10 sularında, fabrikanın sireni çaldı, toplantı var diye bağıranlar oldu. Yüksekçe bir yere çıkan Ismet adındaki sendika temsilcisi, aynen şöyle konuşuyordu: 

“Arkadaşlar, biliyorsunuz patronlar sendikamızı kapatmak istiyorlar, Eğer sendikamız kapanırsa, bizi yine köle gibi çalıştıracaklar, Hak diyene kapıyı gösterecekler. 
Eğer sendikamızı kapatırlarsa, bundan 2 yıl önce olduğu wbi, tuvaletlerle içiçe olan yemekhanede yemeklerimizi yiyeceğiz ve o zaman tuvaletlerden havalanan sinekler yemeklerimizin östüne konma özgürlüğüne yeniden kavuşacaklardır. Olay ciddidir, Sendikamızı kapatmalarına İzin vermeyelim, Aldığımız haberlere göre bütün işçiler sokaklara dökülmüş, bu durumda bizler burada 


bekleyemeyiz. Görüyorsunuz, fabrikanın önünde tanklar var. Ama korkacak birşey yok, tankları kullananlar da emekçi, Eğer bizi durdurmak isterlerse, durmayacağız. 
Onların tankları varsa, bizim de gücümüz, sendikamız var.” 


Türkiye Postası: Bütün işçiler bu çağrıya wydu mu? 


Tokmak: Bu konuşma üstüne bütün işçiler fabrikayı boşaltıp yürüyüşe geçti. Fabrikanın çıkışına geldiğimizde, yüksek rütbeli bir subay önümüze dikildi. Aynı anda, tanklar da büyük bir gürültüyle çalışmaya başladı. Tankçıların komutanı, nereye gitmek istediğimizi sordu, Cevap vermiyor, yürüyorduk. Birkaç tank önümüze geçerek barikat oluşturdular, Durdurmaya çalışı» yorlardı, ama biz kararlıydık, yürüyecektik. Tank komutani yüksek ve sinirli bir sesle bağırdı, “Sıkıyönetim var, İşyerinize dönün, yoksa tankları üstünüze sürerim” dedi. 

Biz iki adım daha atınca da, komutan “sürün ulan tankları, çiğneyin bu ileri” diye bağırdı. Tanklar üzerimize doğru gelmeye başladı. Biz gerilemedik, ama içimizden Ahmet adında yiğit bir arkadaş öne atıldı ve kendini tankın önüne atarak “çiğne ulan çiğne” diye bağırdı. O anda, tanklar olduğu yerde çakıldı kaldı. Biz yürüdük tankların üstüne, barikatı yırtıp çıktık, başladık yürü- 


Londra Asfaltı'na geldiğimizde Dökümay-Unilever-Kale Kilit fabrikası işçileriyle birleştik. Hem gücümüz, hem de cesaretimiz artmıştı. Ama burada, çok sayıda asker, tank ve toplum polisi toplanmıştı. Kalabalık bir toplum polisi grubu, askerlerin ve tankların önünde barikat kurmuştu. 

İşçilerin tümünde toplum polisine karşı bir kin vardı. 
Çünkü, Gamak direnişçisi Şerif Aygün'ü Topkapi mezarlığında kuş avlar gibi vurmuşlardı. Saflarımızdan bir slogan yükseldi “Polis defolsun, asker gelsin-işçi ordu elele” diye, Polisi asker ve tankların gerisine aldılar, Omuzu oldukça kalabalık bir subay, “aranızdan beş kişilik bir grup gelsin, konuşmak istiyorum” dedi. Yine biz hep bir ağızdan, “heplmizle konuş hepimizle” diye bakırdık. Subay, “kardeşlerim, bütün işçiler fabrikalarına 


döndüler, sokaklarda sizlerden başka kimse kalmadı. 
Fabrikalarımza dönün, İsterseniz evinize gidin, dileyen yarın da İşe gelmeyebilir. Söz veriyorum, Ücretlerinizi kestirmeyeceğim” dedi. 

Bunun üzerine, benim de aralarında olduğum temsilci ve işçi arkadaşlardan oluşan çağnlı bir grup ayaküstü bir değerlendirme yaptık. Bakırköy'e kadar yürüyüşü sürdürmeyi ve sonra da işyerlerine dönmeyi önerdim. 
Böyle karar alırdı. işçileri kabul ettiler, Subaya yürüyüşü sürdüreceğimizi söyledik. Razı oldular, engellemeyi göze alamadılar. Biz 3-4 bin dolayında işçi, Bakırköy'e doğru yürüyüşe geçtik. Evlerin pencerelerinden üzüm salkımı gibi sarkan insanlar, bizleri alkışlıyorlar, üzerimize güller, karanfiller atıyorlardı. 

Yürüyüş bittikten sonra, işyerlerimize gittik. Bizim işyerinde, 15-16 Haziran günleri dahil, işyerine gittik ama, tam 5 gün üretimi durdurduk. Ücretlerimizi de hiç kestirmedik. Benim, 15-16 Haziran direnişiyle ilgili özet anım budur. 


Yalnız, bir noktaya değinmek istiyorum, 15-16 Haziran direnişi Türkiye işçi sınıfının, emekçi halkın önemli bir kazanımıdır ve çok yanlı değerlendirilebilmelidir. Sendikalar yasasını işçiler yararına değiştirme örtüsü altında, egemen güçlerin sınıf sendikacılığını yok etme girişimleri boğulmuş, DISK'in kapatılmasına izin verilmemiştir. 
Türkiye işçi sınıfı, Türkiye toplumunun en diri ve en öncü gücü olduğunu bir kere daha ve somut olarak kanıtlamıştır. DGM direnişlerinin, 1 Mayıs yasağının kırılmasının, faşizme ihtar eylemlerinin, yiğit önder Kemal Türkler'in katledilişini protesto amacıyla uygulanan milyonluk genel grev ve cenaze töreninin, MESS'e karşı sürdürülen şanlı grevlerin savaşımın tohumları atıldı. 
Ne ki bugün DISK kapalıdır. 1970'lerde amacına ulaşamayan egemen sınıflar, 12 Eylül'de orduyu işçi sınıfimızın ve halkımızın üstüne sürerek bir bakıma ve şimdilik amaçlarına ulaşmış görünüyorlar. Işçi sınıfımızın şanlı geleneklerine sahip çıkmak, onu yaşatmak, işçi sınıfının birliğini, sendikal birliğini sağlamaya ve onu faşist diktatörlüğü yıkmaya hazır hale getirmek yorulmak bilmez bir savaşımla olanaklıdır. 15-16 Haziran şanlı direniş geleneklerimizi özgürce kullayabileceğimiz günler uzakta değildir. 


kollarında grevleri yasaklayabiliyor ve bütün işkollarında da erteleyebiliyor. 
e 

Asıl önemlisi, toplu sözleşme görüşmelerinde uyuşmazlık çıktığı zaman, taraflardan birisi sorunun çözümü için Yüksek Hakem Kurulu'na (YHK) başvurabiliyor. 
Anayasa'nın 54, maddesine göre, YHK- nun kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir. Bu durumda, isteyen her işveren uyuşmazlık çıkartarak konuyu YHK'na götürebilecek ve böylece, sendikanın grev silahını kullanmasını engelleyebilecektir. 


Yeni Anayasa ve çalışma hayatını düzenleyen yasalara göre, sendikaların siyaset yapmaları yasak. Sözgelimi, hükümetişçilerledirektilgilibiryasaçıkarmak istese, bu yasa teklifi üzerinde sendikalar görüş bildiremezler. Bilindi- a ibi, Ziraat Odaları Birliği yöneticile- 

hükümeti tütün taban fiyatları- 
S düşük tuttu açıklama yaptılar diye, siyaset yaptıkları gerekçesiyle hâklarında kovuşturma açıldı. 

e 


Yine yeni düzenlemelere göre, işçi sendikaları başka demokratik örgüt, sendika ve siyasi partilerle ilişki kuramazlar, ortak toplantı yapamazlar ve dayanışmada bulunamazlar, Aynca siyasi amaçlı grev, dayanışma grevi, genel grev, İşyeri işgali, işi yavaşlatma eylemleri yasak 


Sendikalar yasasında yapılan bir değişiklikle, işçi sendikalarının mali ve idari denetimleri ciddi yaptırım gücüyle donatılmış devlet kuruluşlarına (Devlet Denetleme Kurulu, mahkemeler vb.) birakılması İle bir kulp bulup sendikalar istenildiği zaman kapatılabilir hale getirildi ve aynca, sendikaların parasal durumları kontrol altına alındı. 


Yine yeni Anayasa'ya göre, sendikacı olabilmek için on yıl işçi olarak çalışmış olmak gerekiyor. Ayrıca işçi sendikaları bütün gelirlerini devlet bankalarında bulundurmak zorundalar. 


Gönüllü muhabirlerimizin dikkatine 


Gönüllü muhabir kimdir? Yaptığı işe karşılık bir ücret almadan gazetemize haber, fotoğraf ve her türlü yazı gönderen kimse, Türkiye Postası'nın gönüllü muhabiridir. Resmi temsilcilerimizden okurlarımıza kadar bütün muhabir ağımız bu “gönüllü muhabirler”den oluşuyor. 

Gönüllülük temeline dayanan, yani amatörce yürütülen her iş eksik-İiklerini de beraber 'getirir. Bizim gönüllü muhabirlerin çalışmaların- da da bu amatörlükten kaynaklanan eksiklikler var. Burada bunların neler olduğunu tek tek sıralayacak değiliz. Ama bir eksiklik var ki, en başta bunun üstesinden gelebilmeliyiz. ' 

Gerek temsilciliklerimizin gerekse okurlarımızın önemli bir kesimi gazeteye haber gönderirken, Türkiye Postası'nın baskıya giriş ve çikış tarihlerini dikkate almıyor. Böyle olunca, gönderilen haberler zamanında elimize geçmiyor ve gazeteye de giremiyor. Günlük gazete değiliz ki o günkü sayıya yetişmeyen haberi ertesi günkü sayımızda verebilelim. Gazeteye zamanında yetişmeyen haberin 15 gün beklemesi gerekiyor. 15 gün sonra da o haber öneminden çok şey yitiriyor ve bu yüzden de hiç basılmıyor. 

Bu aksamanın en canlı ve taze örneklerini Mayıs ayı başında yaşadık. 5 Mayıs günü Federal Almanya'nın 50'ye yakın kent ve kasabasında imza kampanyası yürütüldü. 
5 Mayıs günü yapılan bu eylemin 
haber ve fotoğraflarının en geç 10 
Mayıs'a hadi bilemediniz 11 Mayıs'a kadar elimize ulaşması gerekiyordu. Biz 15 Mayis Salı günü akşamı Türkiye Postası'nı matbaaya gön- 


Mannheim'lı okura yanıt 


18 Mayıs tarihli Türkiye Postası'na 
Maennheim'dan bir okurun gönderdiği mektup beni kadın ve analık konusu üzerinde bir kaç söz söylemeye itti. 


Elbette kadının toplumdaki yerinin yalnızca insan neslini sürdürme gibi biyolojik bir işleve indirgenmesi, onu evin sınırları içine hapsedip toplumsal ya” şama aktif bir biçimde katılmaktan uzaklaştırmak demektir. Böylesi bir görüşü ancak gericiler savunabilir. Hitler Almanya'sında nazilerin kadınlar için uyguladığı 4-K formülünü anımsayalıM: Kinder (çocuk), Kirche (kilise), Kleider (elbise), Küche (mutfak). Gerici burjuva ideologlarıbunoktadan kalkarak, kadinların bağımsız ve yaratıcı nitelikleri olmayacağı üzerine tezler ürettiler. 


Feministler de; çocuğu doğuranın kadın olduğunu İleri sürerek erkeklere karşı cephe alıyorlardı. Toplumda kadinin bağımsız yerini almasını savunurken gerçekte kadınların erkeklerden daha üstün olduklarını kanıtlamak is- 


tiyorlardı. Tarih boyunca kadının ezil- 


mişliğinin bir tepkisi olarak kabul udebileceğimiz feminist akımın baş düşman diye erkekleri göstermesinin yanlışlığı” ni, toplumdaki bütün eşitsizliklerin kaynağının sınıfsal olduğu gerçeğini gözardı etmemekle ve bunu en geniş kadın yığınlarına maletmekle ortaya koyabiliriz 

Bu anlamda Türkiye'de böylesi bir kadın hareketi vardır. Kadınlar kendi örgütlerinin çatısı altında demokrasi savaşımına katılmışlardır. Bugün nice ilerici kadın cuntaya karşı savaşımın içindedir. 

Mannheim'li arkadaşımızın iddiasının aksine ilerici onbinlerce kadın barış, de- 


mokrasi, bağımsızlık uğruna her türlü “eylemde yer almıştır, almaktadır. Bu uğurda yüzlercesi cuntanın zindanlarında nice işkencelerden geçmişlerdir. 
Değerli IKD üyeleri ve Barış Derneği yöneticileri Reha Isvan ve Semra Özdamar ifadelerinde, kadın ve anne olmalarının barışı savunmalarında önemli bir seden olduğunu belirttiler. Yanısıra cuntanın zindanlarında, geçen ilerici kadınlar Mannheimi arkadaşımızın 


“klasik” dediği görüşleri savunmaktan ` 


çekinmediler 


Kadının toplumdaki yerini belirtirken bunu sadece analık göreviyle sınırlamak ne kadar gerici bir görüşse, kadını ailesinden ve çocuklarından ayrı ve kopuk bir savaşım içinde göstermek de o derece hatalı olur kanısındayım 


Ingiltere'deki Greenham Common'l kadın “çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz” diyorsa bu görüş “klasik” mi oluyor? Yoksa Güney ve Orta Amerika'- da silah elde çarpışan kadın “çocuğum yaşamalı, daha iyi yaşamalı” derken mi “klasik” bir görüşü yineliyor? Cunta- nin zindanından oğluna ya da kızına selam gönderen ana “yavrum sana daha iyl bir gelecek bırakmak istiyorum” derken mi “klasik” bir ifade kullanıyor. 

Değerli arkadaşımız, sadece fotoğraflardan kalkırarak geçmiş ve yaşa İlğimız günlər. gözurdi e' ne ^. Tù kiye de ve Avrupa'da yaşayan kadınlar hiç de “klasik” görünüşlerde değil, hayatın ta içinden ve dünyadaki deneyimle sımsıkı bağlı ve doğru görüşlerden hareket ediyorlar. Yayınlarını izleyin, elinize geçmiyorsa isteyin. 

Fatma Akça/Fransa 


Ölenle ölünmüyor 


25-27 Mayıs tarihleri arasında Federal Almanya'nın Duisburg kentinde yapılan Alman Komünist Partisi Merkez Yayın organı “Unzere Zeit” gazetesinin geleneksel halk şenliğine FİDEF'in sergisinde görevli olarak katıldım. Gördüklerimi 

Türkive Postası" bir Ol 


b yi Q 


ca çalışan görevliler arasındaydı. Uğur'- un yokluğunu hissettirmeyen bir çaba harcıyordu. Bazen FİDEF sergisinde görevde, bazen hazırlık çalışmalarının yapıldığı Duisburg dernek lokalinde görev yapıyordu. Nisa'yı bir ara dernek loka- 


mizkaniçin hazırlanmış an 


Türkiye Postası, 15 Haziran 1984 


OKUYUCU ŞİİRLERİNDEN SECMELER 


35 Saat Türküsü 


Ben Çocuğum hey otuz beş otuz beş senin için yanarız 
Ben çocuğum geleceğin günleri Deki onbin, yüz bin, milyon. parmak ile sayarız Bir fidan nasıl hasretse suya, güneşe çarkları biz durdurduk 

Öylesine hasretim düştük bugün yollara 

barışa özgürlüğe haydi hayırlı olsun Yapılmasın istiyorum savaşlar. grevimiz dostlara Yaşamak istiyorum. 
Yaşamak istiyorum kara günde bilinir 

tüm çocuklarla elele. kimler emeğe karşı Ben çocuğum kırk saatlik haftanın Deki onbin, yüz bin, milyon çalsın cenaze marşı Hasretim 
Hasretiz biz her ulustan işçiler 

barışa, çekelim halayları ekmöğe, patronları çatlatıp okula.. dövelim davulları 
Cengiz Köktürk/Batı Berlin kalmasın kimse işsiz 


doysun karnı herkesin erken çıkalım işten 


yavrular bayram etsin 
Bahattin GEMICI/ Gelsenkirchen 
Ve Bir Kadın 
Bir pazar yeri ki Yastık kılıfları, Bildiğimiz pazar yerlerinden, Sehpa örtüleri, Ve bir tezgah Kenarları oyalı birkaç mendil Farkı yok diğerlerinden Naftalin kokuları içinde Tahtadan yapılmış. Dizilmiş tezgaha yatıyordu. 
Bir kadın tezgah başında, Pazar yerinde bir KADIN Deki ANAMIZ, Çeyizlerini SATIYORDU Deki BACIMIZ yaşında. Ayla Altıntaş/M.Gladbach 


KOMŞUMUZ 
BULGARİSTAN'DA 
YURTTAŞLARIMIZA 


SONNENSTRAND'da 


du, Biz 19 Mayıs salı günü akşa Türkiye Postası'nı matbaaya gönderdiğimiz halde 16, 17 ve hatta 
18 Mayıs günleri hala postadan 5 
Mayıs'a alt haber ve fotoğraflar çıkıyordu! 

Aşağıda bir tablo yayınlıyoruz. 
Bütün temsilcilerimiz ve okurlarımız. 
bu tabloyu dikkatle incelemeli ve not defterlerine geçirmelidirler. Bu tablo, Türkiye Postası'nın önümüzdeki 7 sayısının çıkış tarihlerini ve muhabirlerimizin o sayıya ilişkin olarak gönderecekleri haberlerin bizim elimize ulaşması gereken son tarihleri gösteriyor. Türkiye Postası'nda çıkmasını istediğiniz haberleri ya da bizim sizlerden göndermenizi istediğimiz haberleri hangi tarihlerde postaya vermeniz gerektiğini siz kendiniz bu tabloya bakarak çrkartabilirsiniz. 


Haberin 
Gazetenin bize çıkış ulaşma tarihi tarihi 


22 Haziran 
6 Temmuz 
20 Temmuz 
3 Ağustos 
17 Ağustos 
31 Ağustos 
14 Eylül 


29 Haziran 
13 Temmuz 
27 Temmuz 
10 Ağustos 
24 Ağustos 
7 Eylül 

21 Eylül 


85885888 


Bize de hitap edin 


Gazeteniz ik sayısından beri tanıyorum ama okuyucusu değildim. Yeni yeni okumaya başladım. Fakat doğrusunu isterseniz yazıları anlamak benim için kolay olmuyor, İlkokul mezunuyum ve evli iki çocuk anasıyım. İlkokuldan ayrıl dıktan sonra hemen hemen hiç bir şey okumadım. Türkiye Postası'nda beni ilgilendiren konular oluyor. Merak edip okuyorum, ama hepsini anlamıyorum. 
Biliyorum, bu sizin kabahatiniz değil Bizleri ilkokuldan sönra evde kalmaya dışarı çıkarmamaya, cahil bırakmaya uğraşanların ve onların kafasında bu zihniyeti yerleştirenlerindir kabahat. Benim gibi insan vardır herhalde. Hepinizden tek ricam, gazetenizle bizim gibi okuyucuların arasına ikinci bir şahis girmeden bize de hitap edin. 


Birgül/Laubach 


de görevli olarak katıldım. Gördüklerimi Türkiye Postası'na yazmayı bir okur olarak görev kabul ediyorum. 

FIDEF'in yayın ve yemek sergisi uluslararası bölümde yer alıyordu. Burada diğer ulusların yanında Türk ve Kürt işçilerinin demokratik ve politik örgütleri- 

«de temsil edildiler. Görevim sırasında- ki gözlemim Türk ve Kürt demokratik örgütleri arasında dostça ve sıcak bir atmosfer vardı. Karşılıklı ziyaretler, birbirlerinde eksik olan malzemelerin temi- ni, yönetici durumundaki arkadaşların birbirleriyle dışa da yansıyan kardeşçe ilişkileri vardı. Bu ortamda her biri başarıyla sürdürdü çalışmalarını. 


Benim asıl üzerinde gurmak istediğim ve Türkiye Postası okurlanna duyurmak istediğim başka bir noktavar. Buda FDEF sergisinde çalışanlarla ilgilidir. 


FIDEF Genel Başkanı 8. Kurultay kapanış konuşmasında delegeler üzerine bilgi verirken 9626,5 oranında son bir yılık süre içinde FIDEF'e giren arkadaşların delege olarak bulunduğunu belirtmişti Bu somut verilere dayanarak Fl-DEF'in saygınlığının ve gücünün arttığını vurgulamıştı, Ben görev süresi içinde buna tanık oldum. 

FIDEF sergisinde görev yapanların büyük bir bölümü henüz derneklerde üye bile olmamış sempatizan arkadaşlardi. Birçoğu burada büyüyen çok iyi Almanca konuşan ve görevlerini severek, isteyerek yapan arkadaşlardı. Öyle istekle göreve sanliyorlardı ki, nöbet değiştirmede zorlanıyorduk. Görevi birakmak istemeyen, daha çalışabileceğini, çalışmak istediğini söyleyen kadin erkek, genç arkadaşlar vardı. 

Bir ara 14 yaşında bir delikanlı ile çalıştım. Aynı anda ana-oğul görev yapıyorlardı. Annesi yiyecek satıyor, kendisi yayın masasında görev yapıyordu. Bu delikanlı tıpkı babası gibi, FİDEF'in yabancı düşmanlığına karşı çıkardığı yapıştırıcı pulu elinde tutuyor, sergiye uğrayanlara önemini anlatarak salmaya gayret ediyordu. Tıpkı babası gibi. Evet bu 14 yaşındaki delikanlı babasının biraktığı görevi canla başla yerine getirmenin gayreti içindeydi. isteyerek, severek, inanarak üç gün boyunca FIDEF sergisinde çalışan bu delikanlı kısa süre önce yitirdiğimiz Köln örgütü başkani Uğur Temizkan'ın' oğlu Okan Temizkan'dı. 

Uğur arkadaşımızın eşi Nisa Temizkan'da FIDEF sergisinde üç gün boyun- 


yapıyordu. Nisa'yı bir ara dernek loka-Binde Uğur Temizkaniçin hazırlanmış anı köşesinde gördüm. Kucağında küçük kızı Cemile ile birlikte sevgi dolu gözlerle Uğur'u seyrediyorlardı. Nisa neler düşündü bilemiyorum. Tahmin ediyorum Sadece. Mutlaka Uğur'la sessizce konuşuyordu diyorum, Ona “Sen rahat uyu 


Ama küçük kızı Cemile'yi duydum. O annesine “Anne bak. Babamın resmi. 
Onu çok mu seviyorlar? Resmini buraya asmışlar” diyordu. Evet yavrum babanı senin kadar biz de seviyoruz. 
O senin tatlı, cici baban, bizim yürekli yiğit bir mücadele arkadaşımızdı. 

Dün sevgili kardeşim Uğur'la, bugün eşi ve çocuklarıyla FIDEF saflarında birlikte çalışıyoruz. Bir başka önemi var bunun, Anılara, acılara kapılıp gitmeyen, mücadeleyi sürdüren bir anlayış sergileniyor. Aynlmak kolay olmadı küçük kızimiz Cemile'den. Bir tatli, bir sevgi dolu öpücük kondurdu yanağıma ayrılırken, babasının ki gibi dostça ve sıcak. 

Teşekkür etmek için yazdım bunları. 
Nisa kardeşime ve çocuklarına. Haklı kavgamızı sürdürmede Uğur'un yerini doldurmak anlayışını ve yiğitliğini gösterdikleri için. Istedim ki, büsin Türkiye Postası okurları da ölenle ölünmüyor ve kalanlar sürdürüyor mücadeleyi. 


FIDEF Sergisinde Görevli Bir Üye 
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Sayfa 15 


Okurlarımıza “hesap 


e Stockholm'de yapılan toplantıya katılan başredaktör Ahmet Kardam, okuyucuların sorularını yamtladı, gazetenin yayın politikası konusunda bilgi verdi 


Türkiye Postası'nın birinci yayın yılını doldurması dolayısıyla yazı kurulu üyelerinin gazete okurlarıyla yaptıkları “hesap verme” toplantıları sürüyor. İsveç'in başkenti Stockholm'de 2 Haziran günü yapılan toplantıya yazı kurulu adına başredaktör Ahmet Kardam katıldı ve toplantıda gazetenin yayın politikası ve işlevi üzerinde duruldu. 


Ahmet Kardam, 70'e yakın okurun katıldığı toplantıyı açarken yaptığı konuşmada, Türkiye Postası'nın gücünü boyalı basınınkiyle kıyaslayarak şunları söyledi: “Sırtını tekellere ve onların milyonluk ilanlarına dayamış olan boyalı basının parasal gücüne ve olanaklarına kıyasla elbette çok güçsüsüz. Ve “işçi basını” olarak onların bu gücüne hiçbir zaman ulaşamayacağımızı da biliyoruz. Ama biz Türkiye Postası olarak hiçbir burjuva gazetesinin yapamadığını yapıyoruz, birinci yılımızı doldururken okurlarımızla böyle toplantılar düzenleyerek onlara bu bir yılın hesabını veriyoruz. Başarılarımızı olduğu kadar başaramadıklarımızı, eksikliklerimizi, hatalarımızı herkesin önünde tartışıyoruz. 
Okurlarımızın eleştirilerinden korkmuyor, tersine bu eleştirilerle daha da güçleniyoruz. Okurlarımıza veremeyeceğimiz. 
hiçbir hesabımız yoktur. Işte bizim sahip olduğumuz bu cesaret ve güç de boyalı ba- 


sında yoktur. Biz boyalı basın gibi sırtımızı halkın iliğini sömüren tekellere değil, okurlarımıza dayıyoruz ve gücümüzü onlardan alıyoruz.” 

Daha sonra Türkiye Postası'nın yayın politikası ve işlevi üzerinde de duran Kardam, gazetenin amacının üç noktada toplandığını, bunların, yurt dışında bulunan Türk ve Kürt emekçilerinin yaşadıkları ülkenin ilerici güçlerinin verdikleri savaşıma daha aktif katılmalarına yardımcı olmak; Türkiye'deki bağımsızlık ve demokrasi savaşımıyla dayanışma» larını daha da yükseltmelerinde onlara yardımcı olmak; ve Türkiyeli sol partilerin ve güçlerin arasındaki eylem birliği- nin güçlenmesine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. 

Bu açış konuşmasından sonra sorulara ve eleştirilere geçildi. Çok sayıda okurun söz alarak görüşlerini belirttiği toplantıda, Türkiye Postası'nın haberleri veriş biçimi, haber başlıkları, sayfa düzenlemesi ve gazeteyi daha geniş yığınlara götürmekte karşılaşılan güçlükler üzerinde duruldu ve eksikliklerin giderilmesinde gazetenin yazı kuruluna ve okurlarına düşen görevler tartışıldı. 

İç saat süren ve değişik politik görüşlerden okurların da izledikleri toplantıdan sonra Türkiye Postası'nın Isveç temsilciliği ile yapılan toplantıda, gazetenin Isveç'teki abone ve satış durumu incelendi ve Türkiye Postası'nın bu ülkede daha şimdiden Türkçe boyalı burjuva gazetelerinden daha fazla okura sahip olduğu saptanırken, Isveç temsilciliği bunu da yeterli görmediğini, satışları daha da arttırmak için çalışılacağını ve bunun olanaklı olduğunu bildirdi. 


SOLDAN SAĞA 


1. Savaşın sonunda partizanlar tarafından bacağından asılarak cezalandırılan, Italyan faşizminin kara ünlü 


verme” toplantılarımız sürüyor 


İsveçin başkenti Stockholm'de düzenlenen toplantıya yazı kurulu adına başredaktörümüz Ahmet Kardam katıldı 


GUY vE 
NES REISEN 


patya tasr minin kara ünlü liderinin adı ve 


soyadı, 2. Şili hal kırın özgürlük ve demokrasi sà vaşını sürgünde f de yürüten ilerici 


lerinin düzeni? |] 


E oma amli aa ANAE İl el aa) 


Kimyada kromun simgesi, 3. Işığın dağılımını denetim altına alarak çok etkili bir enerji yüklenen ışın demeti - Kıbrıs'ta bir kent - (Tersi) En kısa zaman birimi, 4. Olmayacak duaya denmez - Özellikle resmi kurumlarda işini yürütmek için bir yetkilinin korumasını desteğini elde etmek - Türk İstiklâl Marşı'nın sözlerinin yazarı, islamcı - milliyetçi şair, 5. Sakin ama iri tanelerle kar yağışı - Dağlar arasında dar gêçit, berzah, 6. Ayı, kurt, tilki gibi hayvanların evi - Türk Dil Kurumu bu sözcüğü “işaret”e karşılık olarak önerdi - Müzik notalarının sonuncusu - Türkülere, masallara konu olmuş bir kuş, 7. Bin metrenin kısa yazılışı - (Tersi) Orta Asya'da, Türk ırkının anayurdu olarak bilinen yörede bir sıradağ - Yüksek binaların her bir yatay birimine denir, 8. Eski dilde kör - Işık yansıtmayan, isı geçirgenliği de düşük bir renk - Ortadoğu'da savaş bulutlarının yoğunlaştığı körfezde bir liman kenti, 9- Yaşar Kemal'in bir romanında efsanesini anlattığı bir dağ - Müslümanların kutsal bildikleri bir ünlü tapınak ve çevresi - (Tersi) Güçlü, etkili bir sevgi, 10. Acı duyma, incinme, kırılma (eski dil) - Hollarıda'da uluslararası işaret düzenindeki kısaltması - Bir mesleğin kurucusu kalful edilen ve kutsallaştırılan kişi, ilk usta - Çoğu kez içkili dü-Zünlerde ya da işret alemlerinde müzik eşliğinde danseden kadın ya da kadınlara denir, 11. Kokusuz, güle benzeyen bir süs çiçeği - Omuza bazen de dizlere konan, çoğu kez el örgüsü örtü - Bıkma, yeterlik duygusu, 12. (Tersi) Açıkça, saklamaksızin, göz göre göre - Istanbul'un Osmanlılar dönemindeki adlarından biri - “Çıkın tersi bir emir. 
YUKARIDAN AŞAGIYA: 1. Ezanı ilk kez okuyan ve bu yüzden de müezzinlerin piri sayılan, Muhammed'e ilk katılanlardan bir islâm ulusu « Şerrinden yılmak anlamında bir deyim, 2. (Tersi) Yaka silkmek, yılgınlık getirmek anlamında bir deyim - Eski dilde ölçü aleti, tartı, hesap denkleştirme işlemi anlamında bir sözcük, 3. Gaziantep'in bir ilçesi - Federal Almanya'da yabancı düşmanlarının Türklere hakaret amaciyla kullandıkları, aslında Havai adalarındaki yerlilerin dilinde “insan” anlamında bir sözcük, 4. (Tersi) Kansızlık - Kırmızı, 5. Hint müziğinde temel çalgılardan biri - (Tersi) Türkiye'de en büyük yönetimsel birim - Türkiye'nin yüzölçümü en büyük ili, 6. Çif rakamlı sayıların en küçüğü - Beyaz peynirin iyisi böyle olur, 7. (Tersi) Argoda numara yapma, kandırmaya çabalama - Fasıla - (Tersi) Beyaz, 8. Genellikle aynı işi yapan zenaatkarların toplandığı küçük çarşı, 9. Geçit vermez dağlar için kullanılan « bir niteleme - Jiçeden büyük yönetimsel birim - Şahıs insan, 10. Korkup sesini kesmiş, büzülmüş - (Tersi) Anadolu'nun kimi yörelerinde avluyu çeviren çit, 11. Cariye, nikah kıyılmaksızın eve alınan kadın - Eski dilde su - Notaların altıncısı, 12. Boyanın üstüne vurulan parlatıcı ve koruyucu yüzey - Tek ayak üstünde durma hünerine dayanan bir çocuk oyunu, 13. Boyun eğici, söz dinleyen - Yeni dilde unsur, eleman, 14, Önde tutamağı olmayap al eğeri yapan zenaatkar, 15. (Tersi) Birinciden sonra gelen ~ Eski dilde kötü, fena, utanılası, yüz kızartıcı, 16. Dolap ya da kitaplık gibi eşyalarda sıralar, bölmeler - Kan davası güdenlerin ilkesi. 


GEÇEN SAYIDAKİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 

1. George Washington, Izmir - Ip - Uno, 3. Zinde - La - Athena, 4. Iki - Vasiyetname, 
5. Be - Boyar - Aroma, 6. Grup = Anemi - Kalas, 7. Ünsüz - Avo - Mala, 8. Kilikya - Al, 
9. Br - Gaziantep - Na; 10. Kahraman - Ela - Mk, 11. El - Analiz - Karga, 12. Parya - Enik - Maske. ? 

Yukandan Aşağıya: 1, Gizilgüç - Kep, 2.Ezik - Rn - Bala, 3. Omnibus - Rh, 4. Rid - Epik - Ray, 5. Grev - Zigana, 6. Aba - Lama, 7.Wilson - Izale, 8. Ap - lye - Kinin, 
9. Ayamaya - Zi, 10. Hu - Erivan, 11. Inat - Tek, 12. Notnak - Kelam, 13. Haram - Para, 
14. Tremola - Gs, 15. Nemalanmak, 16. Nda - Asalak. 


250 bin kişinin Katıldı ğa Duisburg kentindeki UZ basın şenliğinde Batı Avrupa'daki 


gözümüz, kulağımız, sesimiz Türkiye Postası da vardı 


Muhabirlerimiz deneyimlerini aktarıyorlar 


Federal Almanya'nın Heilbronn kenti, 1980 yılına kadar MHP'lilerin cirit attığı ve gözlerini para hırsı bürümüş tercümanların vatandaşla” rın sırtından milyonlar vurdukları bir kentti. Türkiyeliler arasında ilerici hareket bir türlü filizlenememiş, işçiler kendilerine yabancı hareketletin içerisinde yavaş yavaş erimeye ve yılgınlığın yarattığı bir bıkkınlık” la ilerici görüşlerden uzaklaşmaya başlamışlardı. Koca kentte topu topu iki kişiydik ve iğneyle kuyu kazmaya çalışıyorduk. 


Ilk gazete toplantısı 


1983 yılının Mart ayında, bir Cumartesi günü bu iki kişi yeni çıkma” ya başlayacak olan Türkiye Posta- 
$ı'nın tanıtma toplantısında Aydın Engin'i dinliyorduk. Bize kaç gazete satabileceğimizi soruyordu. Bugünmüş gibi hatırlıyorum: Iki arkadaş ellerimiz cüzdanlarımızda, acaba kaç gazetenin parasını kendi cebimizden karşılayabiliriz diye bakışıyorduk birbirimize. İlk verdiğimiz rakkam 25 gazete oldu. Sattığımızı satacağız, satamadığımızı cebimiz- den karşılayacağız! 25 gazetenin 15'ini satsak yeter, diyoruz. 


lik işbölümünden bugüne 


O akşam ilk işbölümünü yaptık. 
Birimiz gazeteye haberler gönderecek, ötekisi ise dağıtım ve satış işi- 


Heilbronn 


ni yürütecekti. Gazeteyi satabildiğimiz her kişiyle tek tek ilişkiye geçeceğiz ve böylece ilerici bir örgütlenmenin ilk temellerini de atmaya çalışacağız. 

Türkiye Postası'nın 25 Mart 
1983 tarihli ilk sayısının 25'lik paketi 
Heilbronn'a geldiğinde biz iki arkadaş sanki koskoca bir dağın arkasında kaybolmuş gibi hissettik kendimizi. Oysa önümüzde duran alt tarafı 25 tane gazeteydi. Bir hafta sonra hayretle gördük ki, gazetelerin hepsi satılmıştı. Bugün artık elden 50 gazete satıyoruz. Abonelerin sayısı ise 25'i geçti 


Nasıl başardık? 


Bir yıl içerisinde gazete satışını üç katına nasıl çıkardık? Daha baştan itibaren gazete satışı ile gazeteye haber yollama işini uyumlu bir biçimde sürdürdük. Yani gazeteyi nerelerde satmak istiyorsak, oralarda yaşayan insanlara ilişkin haberler vermeye çalıştık. Ya da Türkiye Postası'na gönderdiğimiz haber kimleri ilgilendiriyorsa, gazeteyi © insanlara götürüp sattık. Haberlerle satış arasında kurduğumuz sıkı bağ sayesinde gazete, sayıları hergün artan sürekli okurlara kavuştu. 


Gazete ne işe yaradı? 


Türkiye Postası'nın çıkmasıyla ve Hellbrorn'da satılmaya başlan- 


masıyla birlikte bölgedeki ilerici harekette gözle görülür bir yükseliş oldu. Buna bir örnek vermek gerekirse, yaklaşık 25 Türkiyeli kadını çatısı altında toplayan Heilbronn Kadınlar Çalışma Grubu'nu gösterebiliriz. Bu çalışma grubunun bugünkü gücüne erişmesinde Türkiye Postası belirleyici rol oynadı. 

Gene Türkiye Postası sayesinde Alman Sendikalar Birliği DGB'nin Eyalet Merkeziyle ve bağlı sendikalanyla ilişkiler gelişti. DGB'nin bölgede düzenlediği geriye dönüş primleri ile Ilgili toplantının haberinin Türkiye Postası'nda çıkması üzerine, DGB Eyalet Merkezi, Hürriyet ve Tercüman gazeteleri gibi Türkiye Postası'nı da bütün basın bildirilerinin ve açıklamalarının gönderileceği bir gazete olarak kabul etti. 

Kısacası, bundan bir yıl önce Heilbronn'da beli bükük olan Türkiyeli ilerici hareket, artık başını kaldınp “burada ben de vanm”, hatta bunun da ötesinde, “buranın söz sahibi benim” der oldu. 

Ulaştığımız bu yeri küçümsemiyorüz. Ama yeterli de görmüyoruz. 
Önümüzde daha yapılacak çok şey var. Yeni yeni hedefler saptamamiz ve bu hedeflere varmamızı sağlayacak yeni yöntemler bulmamız gerekiyor. 


Soner Gürler/Heilbronn 
Türkiye Postasi Temsilcisi 


Sayfa 16 . 


Türkiye Postası, 15 Haziran 1984 


Federal Almanya Kürdistan Işçi Dernekleri Federasyonu'nun 6. Kurultayı yapıldı 


K.Almanya'da Kürtlerin de yaşadığını Bonn hükümeti kabul etmelidir 


© Kurultay'da konuşma yapan konuklar arasında DKP'den Heinz Lang, Yeşiller'den Annemarie Borgmann, Iran Kürdistanı Demokrat Partisi temsilcisi, DISK temsilcisi Yücel Top ve TÖB-DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu da vardı 


© KOMKAR Kurultayı Kürt ve Türk emekçilerini sonbaharda parlamentoya sunulacak olan yeni yabancılar yasasına karşı Eylül ve Ekim ayında bütün Federal Almanya çapında düzenlenecek olan protesto gösterilerine aktif olarak katılmaya çağırdı 


Federal Almanya Kürdistan İşçi Dernekleri Federasyonu KOMKAR'ın 6. Kurultayı 2 ve 3 Haziran günleri Köln kentünde yapıldı. Büyük bir coşku içinde geçen ve güçlü bir uluslararası dayanışmanın gösterildiği kurultaya çok sayıda parti, demokratik örgüt, sendika temsilcisi ile tanınmış kişiler katıldı. 

Kurultay $ karar tasansını onayladı. 
Bunlar, “Barış için mücadele”, “Türkiye ve Türkiye Kürdistani halklarıyla dayanışma ve politik tutuklulara özgürlük”, “Kürt halkının ulusal kurtuluş mücadelesiyle dayanışma”, “ulusal ve sosyal kurtuluş hareketleriyle dayanışma”, “yabanalar politikası”, “Kürt çocuklarına ana dilde ders ve radyo ve televizyonda Kürtçe yayın hakkı”, “35 saatlik çalışma haftası” ve “Bedelli askerliğe karşı mücadele” başlıklarını taşıyordu. 

Çalışma Raporu 

Genel Yönetim Kurulu'nun kurultaya sunduğu çalışma raporunda banş için mücadele kenusu başa alınmıştı, “KOMKAR, barışın korunması için mücadeleyi temel bir görev sayıyor” denilen raporda, örgütün barış mücadelesine daha aktif katılacağı ve Kürt ve Türk işçilerinin de bu mücadeleye daha yığınsal katılmasını sağlamak için çalışacağı belirtildi. 

Daha sonra “dayanışma” konusunun ele alındığı çalışma raporunda Iran, Irak 


Suriye ve Türkiye Kürdistanı'nda yaşamakta olan Kürt ulusunun en temel insan haklarından yoksun ve kölelik zincirine vurulmuş durumda olduğuna işaret edilerek, KOMKAR'ın Kürt halkının özgürlük mücadelesine yurtdışından maddi ve manevi yönde destek olmayı kendisine görev bildiği vurgulandı. 


Federal Almanya'daki yabancı işçilerin sorunlarına da geniş yer verilen çalışma raporunda Kohl hükümetinin izlediği yabancılar politikası, parlamentoya sunulacak olan yeni yabancılar yasası, “dönüşe teşvik” uygulamaları, politik sığınmacılann durumu, neo-faşist örgütler ve Türk Federasyonu, bedelli askerlik, Kürt işçilerinin özel sorunları ve 35 saatlik çalışma haftası konuları üzerinde duruldu. 


Yabancılara eşit haklar 


“Federal Almanya bir göçmen ülkesidir” denilen çalışma raporunda “eşit haklar” konusu Üzerinde durularak şu görüşlere yer verildi: “Yabancıların çoğu onlarca yıldan beri bu ülkede yaşıyor. Burada doğup büyüyenler var. Yabancılar burada işçi sınıfının tüm toplumun vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu nedenle, yabancılara burada kalma hakkı verilmelidir. Sosyal ve politik alanda eşit hak- 


Dıji Dıjmıntiya Bıyaniya ! 

Hefteda 35 Seet Kar ! 

Azadi Bo Girtiyön Politik ! 

Ders Bı Zman& Kurdi Bo Zarön 
Kurd Lı Elmanya Federal ! 


lar tanınmalıdır. Yerel seçimlere katılma hakkı ilk elden verilmelidir.” 

Bugünkü Kohl hükümetinin izlediği yäbancı düşmani politikanın ırkçı ve faşist çevrelere vesaret verdiği ve bu politikanın yerli ve yabancı işçilerin dayanışmasını zayıflatma amacını taşıdığını vurgulayan çalışma raporunda, bu soruların yalnız yabafcıları değil tüm Alman toplumunu ilgilendirdiği vurgulanarak şöyle denildi: “Hükümetin yabancılara yönelik uygulamaları, işçilerin ve tüm çalışanların 


"sosyal ve demokratik haklarını budayan 


genel politikasının bir parçasıdır. Bu politikaya Alman ve yabancılar olarak birlikte karşı çıkmak, yerli ve yabancı işçilerin birliğini bozucu çabaları boşa çıkarmak ortak bir görevdir.” 


Halkçı Devrimci Federasyonu Yeşiller'in yasa tasarısını destekliyor y 


Federal Almanya'da sayılan yaklaşık 
300 bini bulan Kürdistanlı işçilerin ve 
ailelerin varlığının Federal hükümet tarafından tanınmadığını ve onların “Türk” olarak kabul edildiği gerçeğine işaret edilen çalışma raporunda, bu durumun diger yabancı azınlıklara tanınan haklardan Kürtlerin yararlanamamasına yol açlığı belirtildi. Bu konuda özetle şu görüşlere yer verildi: “Kürt çocukları okullarda iki yabancı dil, yani Türkçe ve Almanca ögreniyor, kendi ana dillerini öğrenmekten mahrum bırakılıyor. Bu durum onların gelişmesini ve başansını engelliyor. Yine diğer yabancılara tanınan sosyal danışmanlık hizmetleri Kürtçe olarak yapılmıyor. Radyo ve televizyonda diğer dillerden yapılan yayınlar, Kürtçe yapılmıyor. Demokratik çevreler, sendikalar, özellikle Eğitim ve Bilim Sendikası GEW bu istemimizi haklı buluyor, destekliyor. Kürt işçilerinin bu haklı taleplerinin bugün gerçekleşmesi şansı düne oranla daba fazla. Bu yöndeki çabalarımızı arttıralım.” 


35 saat ve bedelli askerlik 


35 Saatlik çalışma haftası için verilen 
mücadeleyle KOMKAR'ın dayanışma içinde olduğu belirtilen raporda, 35 saatlik çalışma haflasının gerçekleşmesi halinde işsizliğin giderilmesi yönünde önemli bir adım atılmış olacağı belirtildi ve işsizliğin azalmasının yabancı düşmanlığını da önemli ölçüde etkisiz hale getirebileceği görüşüne yer verildi. 

Bedelli askerlik sorunuyla ilgili olarak, Türk devletinin ve hükümetlerinin bu yolla gençleri söymakta olduğuna ve 2 aylik askerlik görevi sırasında gençleri ırk- f, militarist ve anti-komünist bir eğitim- den geçirdiklerine işaret edilerek şöyle denildi: “Irkçı, militarist eğitime, ABD ve NATO bekçiliğine hayır. 20 bin Mark bedel kaldırılmalı, yurtdışında çalışan gençlerimiz askerlikten muaf tutulmalıdır, Gençlerimizin bedelli askerliğe karşı yükselttiği mücadeleyi destekleyelim, yol 


“Mazim 


Federasyonu 
15-16 Haziran'ın yıldönümü konusunda bildiri yayınladı 


Sosyalist ve kapitalist ülkelerden 
200 milyona yakın işçiyi temsil eden 
Dünya Sendikalar Federasyonu (DSP), 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi'nin 14, yıldönümü dolayısıyla bir basın bilsirisi yayınladı. 
1970 yılında Istanbul'da işçilerin 


. DISK'in kapatılmasını engellemek 


üzere gerçekleştirdikleri direnişi zaferle sonuçlandırdıkları hatırlatılan bildiride, 12 Eylül darbesiyle bütün demokratik hak ve özgürlüklerin, bu arada sendikal hakların da yok edildiği ve DİSK'in kapatıldığı ve yöneücilerinin idamla yargılandığı vurgulandı. 


Bildiride, 1256 aydının Evren'e sundukları bildiri yüzünden takibata uğradıklarına da değinilerek, “demokrasiye geçtiği” iddia edilen Türkiye'de “demökrasinin kurulmasını istemek bile suçtur” denildi. 


15.16 Haziran direnişinin yıldönümünde bütün dünyadaki işçileri ve sendikaları Türkiye işçi sımfiyla ve sendikalarıyla dayanışmaya çağıran DSF, bu dayanışmanın şu istemler etrafında yükseltilmesini istedi: Tutuklu olan DISK yöneticilerinin ve üyelerinin derhal serbest bırakıl- 


ŞE A 


HDF Kurultayı Zimmermann'ın planlarının durdurulmasını istedi 


Halkçı Devrimci Federasyonu HDP'nin 
7. Kurultayı 26 ve 27 Mayıs tarihlerinde Federal Almanya'nın Duisburg kentinde toplandı. “Yabancılar yasa tasarısına karşı birlikte savaşalım” ve “Yerleşme hakkını gerçekleştirelim” belgileri altında toplanan kurultaya SPD, FDP, Yeşiller, Avusturya Sosyal Demokratik Partisi ve Hollanda Işçi Partisi yanında birçok kuruluş ve kişilerden başarı mesajları geldi. Federal Almanya'daki partilerin yabancılar potikası sorumluları ve uzmanları kurultay- da konuşmalar yaparak HDF ile dayanışmalarını dile getirdiler. 


HDF kurultayı, Federal Almanya'da sayıları yaklaşık 4,5 milyonu bulan yabanaların “toplumdan dışlanan etnik azınlık konumunda” olduklarını belirterek, yabancı işçilerin ve ailelerinin göçmen olduklarının kabul edilmesi, bunlara her alanda eşit haklar sağlanması ve yabancılara politik çalışma yapma hakkının yasal güvence gltına alınmasını istedi. Kurultay'da aynca, Yeşiller tarafindan parlamenloya sunulan yabancılar yasa tasarısının ve bu yasada yer alan “yabancılara Federal Almanya'da yerleşim hakkı tamınması” isteminin desteklenmesini istedi. 
Zimmermann tarafindan hazırlanan yeni yabancılar yasasının yürürlüğe girmesini engellemenin tüm demokratların görevi olduğunu vurgulayan kurultay, bu konuda Şu kararı kabul etti: “Bu tasarı Nazilerin ve ırkçıların değirmenine su taşıyacaktır. 
SPD, Yeşiller; sendikalar ve kiliseleri, meslek kuruluşlarını, tüm demokratik kuruluşları ve herşeyden önce hükümet orta- 
$ liberalleri Zimmermann'ın bu İnsanlık dışı planlarını durdurmaya çağırıyoruz.” 


Kurultay kabul ettiği bir kararda, HDF gibi yabancılar tarafından kurulmuş bulunan örgütlerin zor koşullar altında yaptıkları çalışmaların Federal Alman makamları ve hükümeti tarafından tanınmadığım ve desteklenmediğine işaret edilerek, “demokratik yapılı göçmen İşçi örgütlerinin çıkar örgütleri olarak kabul edilmesi- ni ve bunlara Federal Hükümet ve eya- 


letler tarafından yardım yapılmasını talep ediyoruz.” dendi. 

Kurultay ayrıca 35 saatlik çalışma haftası konusundaki mücadele ile dayanışma içinde olduklarını belirten bir karar alırken, askerlik bedelinin derhal 5 bin Mark'a düşürülmesini de talep etti. 


Kabul edilen 12 sayılı kararda, Türkiye'- de 1256 aydının 15 Mayıs günü Evren'e ve TBMM başkanlığına sunduklan “demokrasi bildirgesi”nin büyük bir bölümü özetlenerek şöyle dendi: “Yurtdışındaki işçi ve aydınların örgütü olarak HDF bu onurlu girişimi saygıyla karşılar, girişimi destekler ve bu demokratik harekete karşı yapılacak baskıcı, yıldırıcı tüm uygulamaları şiddetle protesto eder. HDF olarak, tüm Türk ve Alman kamuoyunu, demokratik kişi ve kuruluşları bu bildiriyi desteklemeye çağırıyoruz.” 


HDP'nin istemleri 


Göçmen işçilere 
F. Almanya'da 
“yerleşme hakkı” 


Dönüş yapan işçiye emeklilik primlerinin tamamı ödensin 


Askerlik bedeli 5 bin 
Mark'a indirilsin 


Tam ücretli 35 saatlik çalışma haftası 


Serbest dolaşım hakkı 
1986'da uygulamaya sokulsun 


Kurultayın kabul ettiği 13 numaralı kararda Özal'ın uygulamakta olduğu ve emekçi halka büyük yıkım getiren ekonomik. politika ayrıntılı olarak ele alındı ve 


“Avrupa'daki demokratik sosyalistlerin örgütü olan HDF, ba politikanın ülke ekonomisini daha fazla tahrip etmeden, daha fazla İnsanın yoksulluğuna yol açmadan durdurulması için tüm demokratik solcuları göreve çağırıyor” denildi. 


yükselttiği mücadeleyi destekleyelim, yol gösterelim.” 


KOMKAR'ın diğer demokratik güçlerle yaptığı güçbirliği çalışmaları üzerinde de durulan çalışma raporunda, ortak eylemlerin kitleler üzerinde olumlu etkiler ya~ rattığına işaret edildi. KOMKAR'ın kalıc bir güçbirliği oluşturulması için çaba gösteren örgütlerden FIDEF, Birlik Yolu DDKD, DIB-AF ve Gerçek-AK örgütleriy» le eylem birliği içinde olduğu belirtilerek şöyle denildi: “Geniş güçlerin birliğini gözeten ilkesel yaklaşımımızı bundan böyle de sürdüreceğiz. Güçbirliği çalışmaları önündeki engellerin, güçlüklerin giderilmesi için çalışacağız. 6'li olarak süren çalışmanın geliştirilmesi, diğer güçlerin bu çalışmalara çekilmesi için çabalarımın arttıracağız. Birliğimiz gücümüzün ve başarının güvencesidir.” 


Tutuklu olan DISK yöneticilerinin ve üyelerinin derhal serbest bırakıl - maları; Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun ölçütlerine uygun olarak sendikal hakların ve özgürlüklerin sağlanması; insan haklarına saygi gösterilmesi ve işkencelerin durdurulması; politik tutuklulara genel af; ve yurt dışında bulunan sendikacıların ülkelerine serbestçe dönmelerine olanak sağlanması. 


DSF'ye bağlı Uluslararası Metal İşçileri Sendikası da bir bildiri yayınlayarak kendisine bağlı bütün sendikalan 15416 Haziran'ın yıldönümün- 


de Türkiye yetkili makamlarına protesto telgrafları göndererek Türkiye" deki sendikacılarla dayanışmalarını yükseltmeye çağırdı. 


Yollar açık olsun 


Yaz geldi. Yeni bir izin dönemi. Yolun heyecanına çoktan girdiler gurbetçiler. Bu yıl da tatili bayramlarla çakıştırma olasılığı var, hazırlıklar öylesine yapiliyor. Yakınlara verilecek küçük hediyeler hazir ya da alınmakta. 
Kiminin önünde arabasıyla, otobüsle katedeceği E-5 karayolu, uzun tren yolculuğu var. Kimi doğrudan uçacak memleketine. 


Hangi yolla olursa olsun, kısacık bir izin dönemi için bile insanın memleketine gitmesi çok güzel bir olay. 
Öyle ki, gurbet topraklarında iş kurmuş, yerleşmeyi düşünüyor olmak bile bozamıyor güzelliğini 


Oysa bu güzelliği tatmak binlerce insana kapalı. Politik görüşleri Türkiye'ye süngü zoruyla el koyanlara karşı olduğundan sayısız yurtsever özlemlerini şimdilik içlerinde tutarak gözlüyorlar emekçilerin izin hazırlıklarını. Dolara, topraklarımızı talana gelen yabancı şirketlere, hergün yenisi açılan ABD bankalarına, uluslararası gerginliğin sözcülerine, eli kanlı katillere, birbiri ardına gelen emperyalist ajanlara ağzına dek açılan sınırlar yurtseverlere geçit vermiyor. 


Gurbetçileri bu seferinde Evren-Özal ikilisinin izlediği politikalar sonucu yaşamın tüm değerlerine dek alt üst 


olduğu bir memleket karşılayacak. Bir yıl önce, iki yıl önce aynılınan yakınların, dostların, köylerin, kasabaların durumu şimdi çok daha kötü. Yabancı sigaraların bayilarde satılıyor olması, zengin semtlerinde bakkal vitrinlerini manav tazgahlarını dolduran yabancı mallar, Panama muzları, Ispanyol karpuzu, Fransız peynirleri halkın çoğunluğunun içinde bulunduğu gerçek durumu saklayamıyor. Açlığı, milyonları aşan işsizliği, konutsuzluğu maskeleyemiyor. 


Yine de çok güzel izine gitmek. Hiçbir emperyalist güdümlü politikanın ortadan kaldıramayacağı değerler-güzellikler var orada. Türkü var, güneş var. Sınırların kapah olduğu yurtseverlerin oralarda onbinlerce dostu, yakını, kavga arkadaşı var. Onursuzluğun marifet sayıldığı, ödüllendirildiği bir dönemde hapishanelerde, mahkeme ' salonlarında sayisiz onurunu yere düşürmeyen insan var... 


Gurbetçiler çoktan girdi yolun heyecanına. Bir kısmı yola çıktı bile. Ellerinde bavul havaalanlarının, garajların, istasyonların yollarını tutanlar hiç farkında olmadan selamlar götürüyorlar beraberlerinde. Topraklarında yasaklılardan dostlarına, memleketlerine yollanılmış selamlar. izine giden bir gurbetçi arabası görüldüğünde içinden içinden söylenen selamlar, 


